MSP YÖNETİCİLERİNDEN 


YENER BATTAL; 


“Kişi özgürlüklerine 
el uzatılmasından, 


endişe ediyoruz” 


ANKARA (AA) 
MSP Grup Yönetim 


` 


nükümetin anarşiyle mücadele gerekçesiyle hazır- 
Kutulu Sözcüsü Konya ladığı yeni yasa tasarıla- 
Milletvekili Şener Battal (Devamı: Sa. 7, Sü. 8'de) 


ANKARA BAROSU BAŞKANI EVREN: 


“Yasa tasarılarının vatandaş hürriyetini 
zedeleyici yanlarına karşıyız“ 
ANKARA (ÖZEL) 
Ankara Baro Başkanı 
Teoman Evren gazetemize verdiği özel demeçte, 
çıkarılmak istenen baskı 


POL-DER: 
“Terör, özgürlükler genişletilerek önlenebilir” 


POL-DER genel yönetim kurulu polis vazife 
ve ` selahiyet yasasında 
yapılması düşünülen de- rün özgürlükler genişleti- 
Bişiklere karşı çıktı. (Devamı Sa.7, Sü.9'da) 


TYS Genel Sekreteri özyalçıner: 
“Şiddet olaylarını önlemek için getirilen yasa 


yasalarıyla ilgili olarak 
bu yasaların hazırlanırken herkese gönderilip fikirlerinin alınması gerek- 

(Devamı Sa.7, Sü.9'da) 


Genel yönetim kurulu. POL-DER adına yaptığı açıklamada, '"Terö- 


tasarıları anti-demokratiktir” 

Türkiye Yazarlar Sen- karşı alınması düşünülen 
dikası Genel Sekreteri Önlemler arasında yer 
Adnan Özyalçıner, dün alan, İçişleri ve Adalet 
yaptığı yazılı açıklama- Bakanlıkları o tarafında, “Şiddet olaylarına (Devamı Sa. 7,Sü. 8'de) 
AVUKAT HALİT ÇELENK 


"Yasa Tasurılan, temel hak ve özgürlükleri 
ortadan kaldırıyor” 


TUMAS Ankara 
Şubesinde düzenlenen 
bir sohbet toplantısında 
konuşan Avukat Halit 
Çelenk, çıkarılmak iste- 


nen baskı tasarılarının 
temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını ortadan kaldırdığını belirtti. 

(Devamı Sa.7, Sü.9'da) 


HADİ ULUENGİN BRÜKSEL’ DEN BİLDİRİYOR 


NATO SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISI 
SONA ERDI 


Radar filosu için Konya'da 


üs kurulacak 


Mehmet Ataberk ve Nuri Çolakoğlu'nun 
Çin'de yaptıkları gezi izlenimlerinin Z. bölümü 


PAZARTESİ BAŞLIYORUZ 


d 


Kutulüs yık: 1921 " 
Kurucusu: ŞEFİK HÜSNÜ 


HUKUK TARİHİNDE 


BÜTÜN ÜLKELERİN İ 


PERŞEMBE 


7 


ARALIK 1978 


VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! MARADNA 


BREJNEV AMERIKANCI KOMPRADORLARA EL ATTI . 


RUS SERMAYESİ ÖZEL 


=m SEKTÖRE DE GIRDI 


Yazıişleri Müdürümüz, 107 yıl önce yazılmış 
olan “Enlernasyonal Marşı'nı yayınlamaktan 
da yargılanıyor. 


Yazıişleri Müdürümüz 
bir günde on ayrı 
davadan yargılandı 


$ İSTANBUL (OZEL) 

Yazıişleri Müdürümüz Aydoğan Büyüközden 
dün İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinde on 
ayrı davadan yargılandı. 

Büyüközden, davalardan birinde, 107 yıl 
önce yazılmış Enternasyonal Marşının gazetemizde yayınlanması ve komünizm propagandası yapildığı iddiasıyla yargılanıyor. Aynı iddia ile, 
gazetemizin 4 Temmuz 1978 tarihli sayısı da 


toplatılmıştı. (Devamı Sa 7, Sü.4'de) , 


e Toplantıdan sonra yayınlanan 
ortak açıklamada, Türkiye'ye 
ekonomik yardım için 
çaba sarfedileceği 
belirtildi 

@ NATO Dışişleri 
Bakanları 
toplantısı için 
Brüksel'e 
gelen ökçün, 
Rallis“le görüşme 
olasılığının 
bulunduğunu 
söyledi 


© Geniş haberi 
5. sayfada 


Mahkeme kanalıyla 
aldığımız tekzipler 
MHP” YE AIT ARABA ILE 


SOYGUN YAPILDIĞI 
YALANDIR 


Soygunu yapanların da 
MHP ile ilgisi yoktur 
Gazetenizin 25/10/ 
1978 tarihli nüshasının 1 
ve 7. sayfasında intişar 
eden "MHP'nin arabasiy- 
(Devamı Sa.7, Sü.7'de) 


Arkadaşımız Baki Angın, dün gazetemizde 
yapılan, akrabalarının, arkadaşlarının ve gazete 
çalışanlarının katıldığı bir törenle anildi. Tören- 
de konuşan gazetemiz sahibi Ferit İlsever ve 


Baki'yi yakindan taniyan arkadaşlar, onun 


lere haber sızdıran emniyet yetkilileri araştırılıyor" başlıklı yazının gerçekle bir ilgisi yoktur. 
Yalan ve iftiradan ibarettir. 

Hiç bir emniyet yetkilis; MHP'ye ve onun 
an kuruluşlarına gizli 
ir haber vermemiştir. 


ÜLKÜCÜLERE SESLENİYORUM: 


KURŞUNU SİZE YETİŞEMEZİ 


Güneyin büyük toprak ağalarından, Amerikan mallarının bayii ve monlujcısı 
Karamehmetlerin en büyük orlağı olduğu Çukurova Holding'in Türkiye'de 
aracılığını yaplığı Caterpillar firmasının ürünlerinden biri. 
holdinge bağlı bir şirket Rusya'nın: verdiği borçlarla ürelim yapacak 


devrimci kişiliğini ve mücadele hayatını anlattilar. Törene katılanlar, Bali'nin katillerinin ve 
tüm dnayet çetelerinin ortaya çıkarılması ve 
hesap sorulması için 
rına söz verdiler. 


Gazeteciler Cemiyeti, özaydınlı”dan 
BakiAngın'ın katillerinin bulunmasını 


DAVADAN 


YETKILI EMNİYET DÖNENLERİN ii 

? toprağa verildi 
e MESAJI: | Pixkana zer 
ki Canivet. Başkanı, BAY: 
,Gazetenizin o 25/10/ Hani biz Amerika” Yâ, Rusya'ya hey han enkei, ve my 
ve 7, ertam MR Hani biz her türlü sömürüye karşı idik* a Ge 


GERÇEĞİ GÖRDÜM, DAVADAN DÖNDÜM, 


SIZLER DE GERÇEĞİ GÖRÜN, ONLARIN 


MHP” yi terkeden Ankaralı gencin özeleştirisi 


Yele 2. Sayfa, AYDINLIK MECLISI "nde 
Ya,dımcısı 


Şimdi de bu 


var güçleriyle çalışacakla- 


"i . 
istedi 
© Baki Angın 
Tunceli'de törenle 


lı'yı ziyaret ederek Aydınlık gazetesi çalışanı 
Baki Angın'ı ve Politika 
gazetesi yazıişleri Müdürünü öldüren katillerin 


yakalanarak adli 
mercilere verilmesini 
istedi 

Görüşmede ayrıca 


genel anarşi konusu ele 
alındı. Ve bu konuda 
basına düşen görevler 

(Devamı Sa.7, SU.5'de) 


e Rusların borç verdiği şirket 
Çukurova Holding'e bağlı.Çukurova 
Holding, Türkiye”de Caterpillar, 
John Deere gibi birçok Amerikan 
malının bayiliğini yapıyor 


© Sovyetler daha önce de Ticaret Odalarına resmi 
yazılar göndererek özel Sektöre borç vermek 
istediklerini bildirmişlerdi 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Sovyetler Birliği'nin 
Çukurova Holdinge bağlı 
bir şirkete deri sanayiinde kullanılan sodyum 
bikromat üretmek üzere 
550 milyon dolarlık borç 
verdiği ve mukaveenin 
imzalandığı öğrenildi. 
Rusların borç verdiği 
şirketin bağlı olduğu Çukurova Holding Türkiye' 
de Caterpillar, John 
Deere gibi Amerikan mallarının bayiliğini ve pa- - 
tent altında montajını ya- 


piyor. 
Kurucuları. . arasında 
güneyin buyuk toprak- 


ağaları olan Mehmet Ke- 
(Devamı Sa.7, Sü.4'de) 


Denktaş 
hükümeti 
kurmakla 
Mustafa 
Çağatay'ı 
görevlendirdi 


i PiS ir Usar ga 
"Sivil Sıkiyönetim"'in. Sembolü haline gelen mavi berelilarin çıkmadıkları bir fabrika damı kalmıştı. Şimdi oraya 
da gönderildiler. Sendika seçme özgürlüğü Için mücadele 
eden Demir Döküm İşçilerinin basına dikildiler(!) 


DEMİR DÖKÜM 


è Çağatay, UBP 
içinde durumu e SM: m? m? 
görüştükten IRENİŞİ SURUYOR 
sonra cevabını ` 
bildirecek © Demir Döküm işçileri: ISTANBUL (ÖZEL) 
"Sendikal Pazartesi sabahı baş- 
LEFKOŞE (AA) i örgütle nme layan Demir Döküm di- 
, Kıbrıs Türk Toplumu nedeniyle fek bir renişi devam ediyor, 
Ulusal Birlik Parsi Gi | arkadaşımızın bile eğ mlm 
ne Milletvekili Mustafa | atılmasını gelen işçiler tezgah başı- 
DA AA e ya 
makla görevlendirdi. > | Kabul etmeyeceğiz miyala Demir Döküm 
ari yi e © Devrimci Maden-İş: işçileri sendikal Szy; 
nek için ppe Vi 5 Sü, 8" 
ve iin ı koşullar Kurban vermeyeceğiz (Devamı Sa. 7, Sü, 8'de) 


Öte yandan, kendisine 
Başbakanlık görevini yürütmesi önerilen Bilgehan'ın, bu görevi kabul 
etmediği açıklandı. 

Denktaş tarafından 
hükümeti kurmakla görevlendirilen Çağatay, 
daha önceki Örek hükü- 

(Devamı Sa.7, Sü.6'da) 


Elazığ'da bir kişi 
daha öldürüldü 


NECATİ 


GÜNGÖR 
AYDINLIK'ta 


Necati Güngör 1949'da Malatya'da 
doğdu. İlk yazıları, öu kentte yayım- 


© Adana'da ir pergi ve lar yer aldı. 
ebiyatımızda, "Yolun Başı" adlı 
TIKKO” cuların bir kitabındaki hikayeleriyle dikkati çekti. 
polisi öldürüp Bu arada birçok dergi ve günlük goze- 
, telerde yazılar yayımlayan Güngör, bukaçmalarından günlerde “Sevgi Ekmektir" adıyla yeni 
sonra dört bir hikaye kitabı çıkarmış bulunuyor. 
kari Anadolu insanını kendine özgü dili ve 
devrimci sahte rl Nia oa gunt bilen yazar, 
yeni hikaye kuşağının önde gelen adanl larından biridir. 
tutuklandılar n 
© Diyarbakır AYDINLIK'ta yazmak 


Üniversitesi 
Genel Sekreteri, 
açılan ateş sonucu 
ağır yaralandı 


Necati GÜNGÖR 


Kişiler yazdıklarıyla değil, yazdığını yayımladığı yerlere göre değerlendiriliyorlar, ne hikmetse.,. Kimdir bu değerlendirmeyi yapanlar; 


değerlendirme yönteminin geçerliliği nedir? 

6 Ankara Zafer Bu ayrı konu... Yazılanların yayınlandığı yer 
$ > neresidir? Önemli olan bu. 

Çarşısında sabotaj: Eskiden sağ bir gazetede, takma adla, "ek- 

6 dükkan yandı mek parasi için" yazi yazılabilir, karikatürler 


(Devamı Sa.7, Sü.9'da) 


— 7. Sayfada 


u iin mi m za od = 


Bir karar ve Yargıtay 9. Ceza Dairesinin onaması üzerine 


Mehmet Pekşen'in mahkumiyeti 


"Mehmet Pekşen" ismi kamuoyunun haftızasından uzun yillar silinmeyecektir. 12 
Mart karanlığında pekçok yurtsevere, devrimciye, demokrata işkenceler yapılmıştı. 
12 Mart işkenceleri, balyozcu Başbakan ve 
daha pek çoğu " hem kel hem fodul" 
misali, hayasızca uygulanan işkenceleri inkar 
ederek, işkence iddialarını "yalan", "iftira" 
olarak nitelemekteydiler. Mehmet Pekşen 
büyük bir yüreklilikle, işkenceleri bir bir 
açıkladı. Kara yalan sahiplerinin suratına 
insanlık adına o yiğit vuruşu indirdi. 

Mehmet Pekşen bu açıklamadan sonra, 
pek çok defa siyasi polislerce ölümle tehdit 
edildi. Sonunda öldürülmedi ama suçlandı. 
Aradan yıllar geçti, eski defteri yeniden 
karıştırmanın gereği nedir denebilir. Ancak 
verilen mahkumiyet çekilmiş olmasına 
rağmen Savunmasının bir bölümünde görev 
alan biri olarak haklılığına en ufak inanç 
duymadığım bir kararı yıllar sonra da olsa 
yeniden ele almayı sorumluluğumun gereği 
sayıyorum. 


Suçlama 


23.8.1975 tarihinde Tandoğan'dan başlayip, Cemal Gürsel meydanında sona eren yürüyüşe Mehmet Pekşen de katılmıştı. Yürüyüşte 5 binin üzerinde insan vardı. Yürüyüş 
kolu konservatuar, - geldiğinde, Site Yurdu. 
yanındaki faşistlerce yürüyüş koluna ateş 
açılmış, yürüyüşe katılanlar konservatuvarın 
karşısında yumak misali biraraya gelerek 
faşistlere karşı slogan atmışlardı. Yürüyüşün 
bitiminde siyasi polisler Mehmet Pekşen'i 
gözaltına aldı. iddiaya göre faşistlere karşı 
slogan atıldığı sırada Mehmet Pekşen de çatışmanın büyümesini önlemek üzere iki grup arasına p: barikat kuran görevli toplum 
polislerine ana avrad küfretmiş. Tanık polisler ilk ifadelerinde, bu küfrü tek başına 
yaptığını söylemişler. Daha sonraki ifadelerinde de ise, şgrubun başında toplu olarak 
söylettiğini iddia etmişler. 

Tanık durumundaki polislerin ifadeleri 
her safhada çelişkili, kendi içinde çelişkili, birbirleriyle çelişikli. Mehmet Pekşen' 
in küfrettiğini duymadığını söyleyen tanık, 
başka bir safhada duyduğunu söylemiş. 

Olaydan sonra tutuklanan 23.8.1975 tarihli "olay tespit zabıt varakası" isimli yazıda şöyle denilmektedir: "Yürüyüş başladıgından buraya gelmesine kadar elebaşı durumunda olan ve bütün hareketleriyle dikkati 
çeken Mehmet Pekşen'i devamlı gözaltında 
tutuyorduk. Bu iki, «grubun arasında başlayan ağız münakaşası Sırasında Mehmet Pekşen toplum polislerine hitaben "satılmış köpekler, anasını avradını sinkaf edeyim" 
şeklindeki küfürlerle hakaret ediyordu. 

Ankara Emniyet Müdürlüğünden Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığına: yazılan 
"gizli" kayıtlı yazıda da şöyle denilmektedir: "kanuni güzergah boyunca devam 
eden yürüyüş sırasında görevli istihbarat 
memurlarınca elebaşı olarak tespit edilen 
ve devamlı olarak gözaltında bulundurulan... 
Mehmet Pekşen'in görevli toplum polislerine 'satılmış köpekler tümünüzün anasını avradını sinkaf edeyim" diye bağırdığı, 
yakalanmak istendiği zaman görevli memurlara mukavemet ettiği, üzerinde bulunan demir çubuğu vere attığı anlaşılmıştır." 

Gerek tutanak ve gerekse Ankara Emni- 


Av. Hüseyin Gökçearslan 
MEM-DER Hukuk Müşaviri 


yet Müdürlüğünden yazılmış gizli kayıtlı 
yazıda, yürüyüşün başından itibaren istihbarat memurlarınca elebaşı olarak tespit 
edilip gözaltında tutulduğu belirtilmektedir. 

Yürüyüş yasal olduğuna göre, Emniyet 
kuvvetleri yürüyüşü kimin yönettiğini bilmektedir. Valiliğe sunulan dilekçede, yürüyüşü kimlerin düzenlediği açıkça bellidir. 


Yürüyüş boyunca tertip komitesinin görevlendirdiği kırmızı kolluk takan görevliler de yürüyüşü düzenlemekte, sloganları 
belirlemekte. Bu aleni duruma rağmen 
istihbarat memurlarının Mehmet Pekşen'i 
elebaşı olarak odeğerlendirmelerinin ve 
bu sebeple gözaltında tutulmalarının izah 
edilir yanı yoktur. Hem bu istihbarat memurları yıllarca birlikte çalıştıkları bir 
insanı tanımıyorlarmı ki. Yürüyüşte ilk 
defa dikkatlerini çekiyor? Bütün bunlar 
Pekşen'in yakalanmasının ve suçlanmasının 
önceden planlandığını gösterir. Hele faşistlerin silahlı saldırısı sırasında, 5 bin kişinin 
faşistlere slogan attığı bir sırada kapışmanın 
önlenmesi için barikat kuran toplum polislerine ne diye küfredilsin? Gerçekten böyle 
küfredilse bile, bu küfrün 5 bin kişinin ugultusu sırasında duyulması mümkün müdür? 
Öte yandan "ananı avradını..." biçimindeki 
küfrün grup; halinde söylendiği bugüne kadar duyulmuş mudur ki, Pekşen de bir 
,grubun' başına geçip "ananızı avradınızı" 
diye küfrettirsin. 

Emniyet Müdürlüğünün yazısına göre, 
istihbarat memurları Pekşen'i izlemişler. 
Yürüyüşün sonunda yakalamışlar, yakalanmanın nasıl olduğunu, Pekşen'in tutumunun 
ne olduğu, her bir istihbarat memurunca deişik anlatılmış. Bu istihbarat memurları 
tutanak düzenlemişler, ifade vermişler. Hepsinde de Pekşen'in orada görevli toplum 
polislerine hitaben küfrettiğini söylemişler. 
Bu suçlayan kişiler Pekşen'in durumunu 
daha ağırlaştırmak için savcılık ifadelerinde bir suç daha ilave etmişler. Ona göre 
toplum polisine küfrettiği sırada bir de 
"Katil İktidar" demis. 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı "ananızı avradınızı..." biçimindeki 
sözle emniyeti muhafaza. kuvvetlerinin 
"katil iktidar" sözüyle de hükümetin manevi 
şahsiyetinin tahkir ve tezyif edildiğini iddia ederek TCK'nun 159. maddösinin. iki 
defa  tâtbiki * suretiyle ocezalandırılmasını 
istemiştir. 4 = 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Pekşen'in takibindeki anormalliğe, tanık 
durumundaki kişilerin birbirleriyle çelişir, 
her safhada değişik ifadelerine, Savcılık 
safhasında uydurulan suçlamaya ve suçlamanın anlatım biçiminin gerçeğe ters 
durumuna rağmen, Pekşen'i 1975/46 esas, 
1975/38 karar sayılı kararıyla 159. maddeyi 
iki defa tatbik ederek toplam 20 aya mah- 


kum etti. 
Onama kararı 
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinin 


Kiper SESLENİYOR 


Özgür 


Derneklere değnek... 


1— Eksiltmeye konulan iş Ankara Etlik Hemşire Koleji inşaatı olup ilk 
keşif bedeli 1978 yılı Bayındırlık Bakanlığı rayiç ve birim fiyatlarına göre 


bu kararını Yargıtay 9. Ceza Dairesi inceledi. Ve hem delillerin taktirinde ve hem suçun vasfının tayininde düşülen hata dikkate 
alınmadan bu haksız ve hukuka kesinlikle 
aykırı kararı onadı. 


Emniyeti muhafaza kuvvetlerinin 
tahkir ve tezyifi 


Mehmet Pekşen'in mahkumiyetine esas 
alınan beyanlar samimi olmaktan çok uzaktır. Yürüyüşün başından itibaren elebaşı olarak görülüp takip edildiği iddiası, yürüyüş 
koluna silahla saldıran komandolar yerine 
araya barikat kuran çatışmayı önlemeye çalışan toplum polisine küfrettiğinin söylenmesi, 5 bin kişinin uğultusu arasında söylenen sözlerin duyulduğunun beyanı, her şeyin de ötesinde tanık durumundaki bu kişilerin Mehmet Pekşen'i önceden tanıyan 
siyasi polis olması ve her safhada değişik 
ifade vermiş olmaları, savcılıkta eklenen 
"ananızı avradınızı..." tarzında küfredildiği 
iddiası, bu küfrü tüm topluluğa koro şeklinde söylettiği iddiası bu tanıkların ifadelerinin Samimi olmadığını, maksatlı olarak 
Mehmet Pekşen'i suçladıklarını gösterir. 

Öte yandan bu sözlerin Mehmet Pekşen 


` tarafından söylendiği tanıkların beyanları 


samimi olduğu kabul edilse bile, orada 
görevli toplum polislerine hitaben yapılan 
“ananızı avradınizı.." tarzındaki küfürle 
emniyeti muhafaza kuvvetlerinin tahkir 
ve tezyif edildiği iddia edilemez. Bu konuyu düzenleyen ceza yasasının 159. maddesi, emniyeti muhafaza kuvvetlerinin 
tümünü hedef alan hakaretleri cezalandırmaktadır. Bu davada ise sadece orada 
görevli toplum polislerine (o küfredildiği 
tanık beyanlarından, tutulan tutanaktan ve 
Emniyet Müdürlüğünün DGM Savcılığına 
yazdığı yazıdan anlaşılmaktadır. Esasen 
hakaret konusu söz de emniyet kuvvetlerinin tümünü içine alacak genişlikte değildir. "Ananızı avradınızı..." tarzındaki söz 
sadece muhatap grubu kapsayabilir. 

Bu durumda ancak şartları varsa görevli memura hakaret sebebiyle TCK'nun 
266. ve 268. maddelerinin tatbiki söz 
konusu olabilir. 

Kararın o temyizinde o "ananızı avradınızı.." tarzındaki küfrün yapıldığı kabul 
edilse. bile bunun tümü semniyetiskuvvetlerini kapsamadığını dolayısıyla “dar“159. 
maddenin tatbikinin söz konusu dimayadağı ileri sürülmüştü. 9. Ceza Dairesi tu itirazı şöyle izaleye çalışmıştır. “Sanığın 
Serfettiği sözlerde toplum polisi sözü 
kullanılmamış, polisler sözüyle genel olarak emniyet kuvvetleri kastedilmek suretiyle.." 


Yukarıda değindiğimiz gibi, tanık beyar 
larında, oradaki toplum polislerine Emniyet 
Müdürlüğünün "gizli" kayıtlı yazısında, yıne 
orada görevli toplum polislerine, tutulan tutanakta toplum polislerine hitaben küfredildiği belirtilmiştir. Yargıtay 9. Ceza Dairesinin bu açık delillere rağmen, tüm polislerin 


SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPI İŞLERİ İLANI 


80.000.000.— liradır. 


Mezkur İnşaat "Mütehvvil birim fiyat” esasiyle (Her sene yapılan imalatın o yılki Bayındırlık Bakanlığı rayiç ve birim fiyatlarına göre tediyesi) 


hedef alındığını kabul etmesi isabetli, delillere Uygun bir tespit değildir. 


Suçlamada, olayın büyümesini önlemek 
isteyen toplum polislerine küfredildiği belirtilmekteydi. Oradaki görevli toplum polislerini emniyeti muhafaza kuvvetlerinin 
tümü olarak saymak hatalıdır. Olsa olsa on 
binde biri veya birkaçı olabilir. Kaldı ki 
9. Ceza Dairesinin tespit ettiği gibi 
"polisler sizin.."le başlayan bir ifade 
yoktur. Öyleyken dairenin böyle bir onama kararı vermesi sasırtıcı olmuştur. 


Hükümetin manevi şahsiyetini tahkir 
ve tezyif 


Tanık durumundaki siyasi polisler, akılları nerede kaldıysa, Savcılıkta ifade verinceye kadar "Katıl iktidar" tarzında söz kullanıldığını ileri sürmemişler. Savcılıkta ifade 
verdiklerinde böyle bir suçlamayı da ileri 
sürerek, sanığın durumunu ağırlaştırmak istemişler. İlk suçlamanın doğruluğu bin an 
için kabul edilse bile bu suçlamanın kabulü 
kesinlikle mümkün değildir. Savcılıkta ifade verinceye kadar birçok yerde ifade vermişler. Bu ifadeyi verenler polis, hem de 
siyasi polis. İşkence yapıldığı, baskı uygulandığı o sebeple eksik ifade verdikleri jleri 
sürülemez. O bakımdan "Katil İktidar" biçimindeki suçlamayı gerçek kabul edip 
mahkumiyet kararı vermek hukuk açısından mümkün değildir. Nitekim Devlet 
Güvenlik hakimi Fahrettin Biçel bu karara muhalif kalmış, bu ek suçlamanın 
samimi olmayacağını belirtmiştir. 9. Ceza 
Dairesi bu durumu dikkate almadan mahkumiyet kararını onamıştır. 

Öte yandan böyle bir söz kullanılmış 
olsa bile bununla hükümetin manevi şahsiyetine hakaret yapıldığı kabul edilemez. 
Yargıtay 1. Ceza Dairesi 15.5.1959 gün ve 
1489 karar sayılı, 1.10.1969 gün ve 2630 
karar sayılı kararlarında hükümetle iktidar 
sözünün əynı anlama gelmediğini, iktidara 
yönelik hakaretlerin hükümete yönelik sayılmayacağını belirtmiştir. Yargıtay 9. Ceza 
Dairesi yerleşmiş bu içtihatlara ters, yeni 
bir tespitle hükümetle iktidar sözünün aynı 
anlama geldiğini kabul etmiştir. Bu durumda 
Yargıtay'ın iki ayrı dairesinin iki ayrı tespiti ile karşı karşıyayız. Bu yargı önünde 
eşitsizliği de beraberinde getirmiştir. Birçok 
olayda iktidara yönelik hakaretler hükümete 
yönelik sayılmadığı için birçok sanık beraat 
etmiş, fakat aynı tarz sözleri söylediği iddia 
edilen Mehmet Pekşen ise mahkum olmuş- 


tur. Sonuç 


DGM'ler politiksmülahazalarla kurulmuşlardi. O Sebeple de toplumun çeşitli kesimle- 
Ti bu mahkemelere karşı birlikte ayağa kalktı. Yine kamuoyunca güven duyulmayan bu 
mahkemelerde hukuka aykırı ve objektif 
olmayan kararlara, iktidarın görüşü doğrultusunda kararlara pekçok rastlanmıştır. Bu 
fazla şaşırtıcı değildi. Çünkü o amaçla kurulmuşlardı. Ancak o mahkemelerin kararlarını 
incelemek üzere kurulumuş 9. Ceza Dairesinin DGM kararlarının ceza adaletine ters 
yönlerini tespit edememesi son derece önemlidir. 

Gerek DGM'nin kararı ve gerekse 9. Ceza 
Dairesinin onama kararı ceza adaletine uygun değildir. 


İLAN 
İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesinden. 

Kaptan Ahmet Kocatepe tarafından 
mahkememize müracaatla kaptanı bulunduğu, Silivri Limanına 


Aydınlık x 
meclisi 


Ankara'dan 


Davadan dönenlerin mesajı: 


"ÖLDÜRÜLMEKTEN 
KORKMUYORUZ" 


Davadan dönenlerin hangi birini 
vuracaklar? 


Sayın Aydınlık gazetesi yetkilileri 

Sizin yapmış olduğunuz yayınları 
az bir zamandan beri takip ediyorum. 
Ve gazeteyi ara sıra okuyorum. 
Ara sıra, çünkü ben bir ülkücüyüm. 
ülkücülerin böyle sol yayınlar okuması yasaktır. Ben bu yasağı bir 
müddet farkettirmeden çiğnedim. 
Fakat sonunda öğrendiler. Ve hiç 
ummadığım bir tepkiyle karşılaştım. 
Beni dövdüler. Sebep, Aydınlık okuyorum ve sizin yazmış olduğunuz 
SANMA adlı şiiri cebimde taşıy orum 
diye. 

Fakat yılmadım. Onlarla mücadeleyi göze aldım. Güvendiğim tek şey, 
onlarla bir zamanlar aynı yemeği 
paylaşıp, çok samimi arkadaş oluşumdu. Onun için dedim ki arkadaşlarma, "okuduğum gazete ve cebimde taşıdığım şiir, Amerika'ya ve Rusya'ya ve tüm emperyalist sömürgecilere karşı tavır alan, ve büyük mücadeleler veren kişilerin eseridir". Ve 
ekledim: "Nasıl olsa biz de Amerika' 
va Rusya'ya karşıyız. Neden okumayacakmışım?" Dediğimle 
kendimi hastanede bulduğum bir oldu. Ardından bir not aldım. Şöyle 
yazıyordu: 

“Seni davadan döndü diye öldürmemiz lazımdı Ama bir zamanlar 
yaptığın hizmetleri gözönüne alarak 
bu kadarla yetindik. Ama tekrar 
iyileşip aramıza gelecek ve bir daha 
komünist Yayınları kesinlikle okumayacak ve komünist fikirleri savunmayacaksın." 

Ve gönderdikleri nota şunu, eklemişler 

“Son ihtardır, gerisini sen düşün" 

AMA BEN KORKMUYORUM. 
Kelleyi koltuğa aldım. Ölümü de göze aldım. Merak ediyorum: DAVA- 
DAN. DÖNEN, GERÇEĞİ GÖREN- 
LERİN HANGİ BİRİNİ VURACAK- 
LAR? 


Anladım ki, hepsi düzmece. Hepsi 
yalan. 

O bağımsızlık ve özgürlük sözleri yalnızca kendilerine yandaş bulmak için kullandıkları sözlerdir. Zaten ben de öyle aldanmıştım. Fakat 
sonra aynı kişiler bana silah verip, 
devrimcileri hedef gösterdiler. Batagınortasına da gelince, davadan döneni vururuz diye tutturmuşlar. 
Bunları zaman gösterecek. 

Eğer beni vururlarsa bilin ki, bu 
yazımdan dolayıdır. O da birçok 
arkadaşıma, halkıma gerçeği gösterecektir. 4 

MHP'nin siyaseti, Türkeş'in uşaklığını yaptırmak, Turancılığı savunmak, sokakta adam öldürmek, 
kurdu kları derneklerde ise silahlı eğitim yaptırmak, bizleri genç yaşta 
katil yapmaktır. Dernek ve parti 
yöneticilerine ise hedef göstermek 
düşüyor. 

ŞİMDİ BÜTÜN GENÇLERE, 
ARKADAŞLARA VE YAZILMA- 
MIŞ DEFTER KADAR SAF, TEMİZ 
OLAN KARDEŞLERE' SESLENİ- 
YORUM: 

Kötü oyunun kurbanı olmayın! 

Mezhep kışkırtıcılığı yapanların 
maşaları olmayın! 

Onların kötü düşüncelerine, kötü 
pis emellerine alet olmayın! 

Onların başlıca hedefleri aydınları devrimcileri yok edip, gerici dikta yönetimiyle halkımıza çile çektirmektir. 

Peki sizler, onlara halkımıza zulüm 
etsinler diye, aydınları öldürsünler 
diye mi uşaklık ediyorsunuz? Hepinizi gerçeği görmeye davet ediyo- 


rum. 

. SİZLER GERÇEĞİ GÖRÜN, ON- 
LARIN KURŞUNU SİZE YETİŞE- 
MEZ', Ve onlar gerçeğin karşısında 
eriyip giderler. 


hakkındaki “ Tâporlara 


t i i irkeş in, 
© Eğer bu böyle devam ederse, S£ "yalan", "düzmece" dediği gibi, bu 


Türkeş ve çevresinden başka 
kimse kalmayacak. Ama aksi olursa yüreği vatan sevgisiyle yanan arkadaşların, gerçeği görüp "milliyet 
çilik", vatanseverlik maskesi altina 
saklanarak kurdukları cinayet şebekelerinden ayrılmaları sonucu vatan 
huzura kavuşur. 

En büyük dileğim budur. 

Daha sonra düşündüm. Acaba neden beni dövdüler? HANİ BİZ, 
AMERİKA'YA, RUSYA'YA KARŞI 
İDİK? 

HANİ BİZ HER TÜRLÜ SÖMÜ- 
RÜYE KARŞI İDİK? 


yazıma da aynı kelimeleri söylerlerse gerçeği açıklamaya hazırım. Onların isimlerini teker teker ortaya 
koyar, rezil ederim. GENE BANA 
BİR ŞEY OLURSA KENDİLERİ 
HAKKINDA YAZDIĞIM VE İÇİN- 
DE A'DAN Z'YE HERŞEYİN BU— 
LUNDUĞU MEKTUP AYDINLIK 
GAZETESİNE GÖNDERİLECEK- 
TİR. 

Bütün iyi kalpli, gerçekten halkının refaha, mutluluğa kavuşmasını 
isteyen arkadaşları devrimci safa ça- 


ğırıyorum. 
(İsmi bizde mahfuz) 


Davam için, vatan millet için başka 
partiler altında mücadele ederim 


Merhabalar, 


Sayın Aydınlık gazetesi, etkili yayınlarınız, beni gazetenizi almaya 


zorluyor. Alıyorum da. 


Rus filosunun Türkiye'mize gelişinde en ateşlineşriatı sizler yapt 
nız. Bundan dolayı ayrıyeten size teşekkür ederim. 


27.11.1978-İSKENDERUN 


MHP hakkında 1Y70 yılında hazır 
lanan rapor gerçekti, düzmece idi 
derken bu hır gür arasında altı yasa- 
da değişiklik öngören yasa tasarıları 
hükümet ile muhalefet partileri arasında görüşülmeye başlandı bile... 
Söz konusu yasa değişiklikleri ile 
ilgili tasarılar kamu güvenliği ve kolluk güçleri ile ilgili. Bu tasarılarla 
‘yapılmak istenen değişiklikler şun-. 
lar: 


—Polisin yetkileri artırılıyor 

—vValiler diledikleri zaman askeri komutanlardan yardım isteyebilecekler. 


—Devlet memurları (polis dahil) 
"Ve öğrenciler siyasi amaçlı dernek 


kuramayacak ve bu tür derneklere 


"üye olamayacaklar. Bu tür dernek- 
'ler kapatılacaktır. 


—Derneklerin toplantı ve gösterilere katılması ya da yöneticilerinin 
[ "beyanlarda bulunması" yasakilanacaktır. 


Sözü edilen tasarıların yasalaşması 
durumunda -ki öyle görünüyor; 
çünkü (Oo Demirellerin (o Türkeşlerin 
arayıp da bulamadıkları baskı önlemleridir— polis artık mahkeme kararı 
falan gerekmeksizin "en yetkili amiri- 
İnin emri ile" dilediği kişinin üzerinde ve "'gereken yerlerde" arama yapabilecektir. 


Ve devlet memurlarının sürgelen 
grevli toplusözleşmei sendika 
hakkı mücadelesi bundan sonra TOP- 
/LANTILI GöSTERİ;İ DERNEK 

AKKI mücaddesine dönüşecekkir... "Dalgalanma" adı altında her 
hafta yapılan devalüasyon gibi, artık 
haftanın beş günü valilerin davetiyeleri ile bölgesel sıkı yönetimler 
ilan edilebilecektir. Bir sabah işini 
ze giderken ya da bir akşam evinize 


SAYGIN SAV 


dönerken kendinizi işyeriniz ya da 
eviniz yerine "ilgili mercilerde" bulabileceksiniz. Öyle bir durumda "özgürlükçü demokrasi" adına hiç şaşırmamalısınız.. Anlamalısınız ki polis "en yetkili amirinden" sizi götürme yetkisini çoktan almıştır... 


Yapılan aldatıcı açıklamaların 
baskının özünü saklayamayacağı 
ortadadır. Halka özgürlük "halka 
rağmen" sağlanamaz. Daha fazla 


özgürlük getireceğini söyleyenler, ka, 
mu görevlilerine daha özgür örgüt- 


lenme olanağı sağlayacaklarını söyleyenler, "kamu güvenliği" sahte 

inin ardına sığınarak, kamu 
görevlilerinin var olan demokratik 
haklarını da kuşa çevirme çabasındalar. 


Bu nasıl "kamu güvenliği." dir ki 
önce kamuyu kıskıvrak bağlamakta.. 

Getirilmek islenen tüm bu deği 
şiklikler kimlerin özgürlü klerini korumak kimlerin var!iklarını sürdürmeleri 
içindir? f 


Dernekleri kapatın.. Askerleri getirin... Polisin yetkilerini arlırın. 

Ne kadar antidemokratik işlem 
varsa uygulayın, 141'ler, 142'ler bir 
yandan Siriisın. Ve buna DEMOK- 
RASİ DEY İN.. Emekçiler yutar mı? 


Yutmazlar elber .. 

Feyzioğlu, Türkeş, Demirel gibi 
halk düşmanlarının baskı önerileri 
ne can simidi bulmuş gibi sarılan 
ların "ne şiş yansın, ne de kebap" 
dar döngüsü içinde faşist cinayet 
odaklarını, MİT'i MHP'yi Konirge 
rillayı rahatlatarak, onların ekmeklerine yağ sürmek isteyenlerin 
gerçek halk temsilcilerinin ağızlarını 
kapatma özlemini duyanların iplikleri artık pazara Çıkmıştır. 

Halktan yana görünmek için ne 
denli demagoji yapsalar da.. 


yapılacaktır. 


2— Eksiltme 14/12/1978 tarihine rastlayan PERŞEMBE günü saat 16'da 
Ankara Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü 1. nolu Satınalma Komisyonunda birim fiyat esası üzerinden kapalı zarf usülü ile yapılacaktır. 


3— İsteklilerin , bu işe ait eksiltme evrakını ve eklerini Ankara'da Dr. Mediha Eldem Sokak, No: 30'da Gennel Müdürlük Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 
Keşif Bürosunda mesai saatleri dahilinde incelemeleri mümkündür. 


4— Eksiltmeye girebilmek için istekliler, 

a) 1978 yılına ait Ticaret Odası belgesini , 

b) Usulü dairesnde 2.413.750.— liralık muvakkat teminatını, 
c) Bu işe âit iştirak belgesini, 

Kapalı zarflarına koyacaklardır. 


5— Bu işe ait iştirak belgesi alınma şekli. 


İsteklilerin en geç 11/12/1978 PAZARTESİ günü mesai saati sonuna kadar 
bir dilekçe ile Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta umumi evrak kayıdı tarihi muteberdir. Telgrafla müracaat kabul olunmaz) ve dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış, keşif bedeli 
kadar (B) grubundan müteahhitlik karnesi aslı veya noter suretini ve bu önem- 
de benzeri bir inşaatı ikmal ederek kabullerini yaptırmış olduklarına dair ilgili daireden alınmış belge aslını Kurumdan alacakları plan teçhizat, taahhüt 
ve teknik personel beyannameleri ile bu beyannamede zikredilen teknik personelin nterden tasdikli taahhüt beyannamesini Ve ihale evrakını tetkik ettiklerini gösterir Kurum Keşif bürosundan bu iş için alınmış belgeyi eklemeleri lazımdır. 


6— Istekliler gerçek kişi veya tüzel kişi olacaktır. 

7— İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesin hazırlayacak-, 
ları teklif mektplarını eksiltme günü saat 15'e kadar makbuz mukabilindr SSK 
Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye - ANKARA'da 1 no.lu Satınalma Komisyonu Başkanlığına vermeleri veya bu saatte Komisyon Başkanlığına vermeleri veya bu saatte Komisyon Başkanlığında bulunacak şekilde 
iadeli taahhütlü olarak postalamaları lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 


8— 5337 sayılı kanunun 21. maddesinin 4. fıkrası mucibince Belediyelerce 
istenilecek ilan resmi ve yardımlarla bilumum harçlar Müteahhide aittir. 
(FİNANSMAN KANUNU GEREĞİNCE ÖDENMESİ GEREKEN İNŞAAT 
VE EMLAK ALIM VERGİLERİ BİNA İNŞAAT VERGİSİ İDAREYE 
AİTTİR.) 

9— Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 


(Basın:29190. 1594) 


Adı ve Soyadı: Hesap No: G.M.K.A.V. Kusur C. M 


bağlı 295 Grostonluk 
Yeni Bahçe isimli 
Gemi ile Galata Köprüsü önünde Denizcilik Bankasına ait Karaoğlanoğlu isimli şehir 
hatları yolcu gemisi 
aralarındaki vaki çarpma olayı vukua geldiğinden T.T. Knun 
982nci maddesi uyarınca Deniz raporu verilmesini istemiş olduğundan olay ile ilgili Kaptan ve gemi 
adamlarının 11.12. 
1978 gunü 10.30 da 
dinleneceklerinden 
ilgililerin mezkur gün 
ve saatte mahkemede 
hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

Basın: 8403-1604 


YAYINLARI 


Genel Dağıtım: TÜR DA 
Cağaloğlu Hamam sok. No:4 


Ülkücüyüm. Bu hareketi, bizden, kendimizden bekliyordum. 
DAVAM İÇİN,VATAN MİLLET İÇİN BAŞKA PARTİLER VE Fİ. 
KİRLER ALTINDA MÜCADELE EDERİM, EDEBİLİRİM. 

Bunu fikrimin, bir insan olmanın bir gereği sayarım, telakki ederim. 
Yayın hayatınızın Türk, İslam alemi için başarılı olmasını dilerim. 

Niğde Aksaray'dan 
(İsmi bizde mahfuz) 


—————— G‘ 


İLAN 
(İstanbul Asiye 9. Hukuk Hakimliğinden) 
1977/457. 


Davacı Maliye Hazinesi vekili Av. Günseli Necioğlu tarafından davalı 
Beşiktan Barbaros Bulvarı No67'de mukim Mehmet Dönmez aleyhine 
açılan ecrimisil davasının yapılan muhakemesinde: 

Davalıya gönderilen dava dilekçesi ve davetiye kendinin ikametgahı belli 
olmadığından bahisle bila tebliğ iade edilmiş olup, zabıta tahkimatıyla da 
adresi meçhuk kaldığından dava dilekçesi ve daveyitenin 7201 sayılı Kanunun 
usul hükümleri dairesinde ilanen tebliğine, tebligat da tebligat kanununun 
29 ve 30'ncu maddelerinin nazarı itibare alınmasına, bir nüshasının divanhaneye talikine karar verilmiş olmakla, muhakeme için tayin edilen 13.2.1979 
günü saat 10.55 de mahkemede hazır bulunması lüzumu dava dilekçesi ve 
davetiyenin tebliği makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 7.11.1978 

(Basın:29542-1602) 


KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

1- Belediyemize ait Ilıca Kaplıcasında bulunan aşağıda yazılı yerler hizalarında gösterilen gün ve saatlerde 2490 Sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf artırma usulü ile kiraya verilecektir. 

2- İhaleler belirtilen gün ve saatlerde B.Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3. İsteklilerin Kanuna uygun şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını, ' 
şartnamesinde istenen diğer belgelerle birlikte ihale saatinden 1 saat öncesine. 
kadar Belediyemize makbuz karşılığı vermiş olmaları lazımdır. 

4- Şartnamesi mesai gün ve saatlerinde B.Y azı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 

5- Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez ilan olunur. 
Kira süresi İhale gün ve saat. 


Kiraya verilecek yerler: Muh.Bed.: Geçici T. 


1- Yeni Hamam, 
Eski Hamam 
(İkisi bir arada) 

2. Haslas ve Kahvesi 


800.000.-TI 4 


5. 28.12.978 15,30 
50.000.Tı 3, 


28.12.978 16.00 
(Basın:286 70. 1592 


250.TI 2 Yıl 
15 


0.TI 1 Yal 


AET AVRUPA KOMİSYONU TOPLANTISINDA: 
AVRUPA PARA SİSTEMİ ÜZERİNE GÖRÜŞMELER SONA ERDİ 


İngiltere Başkanı, 
Callaghan 


İngiltere'den 


İtalya Başkanı, 
Andreotti 


İrlanda Başkanı, 
J.Lynch 


italya ve İrlanda da 


Avrupa para 


sistemine katılmıyor 


HADİ ULUENGİN BRÜKSEL'DEN bildiri yor. 

Brüksel'de AET Avrupa Komisyonu toplantısında 

Aypa Para Sistemi üzerinde yapılan görüşmeler sona 
erdi. 

İngiltere'den başka, İtalya ve İrlanda da şimdilik 
sisteme katılmayacaklarını bildirdi. 

Ortak Pazar ülkeleri hükümet ya da devlet başkanları düzeyinde yapılan toplantıda, AET'nin Türkiye'ye 
yapacağı yardım da gündeme alındı. 

, Avrupa Para Sistemi 
üzerine. yürütülen uzun 
tartışmalar sonucunda 
İngiltere, İtalya ve İrlanda dışındaki AET üyesi 6 ülke belli bir an: 
laşmaya vardılar. Batı 
Avrupa ülkelerinde mali 
istikrarı sağlayacağı umulan Avrupa Para Sistemi 

kesin şeklini alamadı. "Zengin ve daha az 
zengin ülkeler" ayırımı- 
nın ortaya çıkması bun- 
da başlıca rolü oynadı. 

İngiltere, 1 Ocak 1979 
tarihinde uygulanmaya 


NN 
- 


iş» 


e, 


başlayacak olan yeni sisteme, işsizliğin artacağın- 
dan korktuğu için katılmiyor. 

İrlanda ve İtalya ise, 
Avrupa Para Sisteminden 


üyeliklerinin ekonomileri 
üzerinde olumsuz etkisini 
hafifletebilecek ölçüde 
mali yardım istedi. Ancak, Brüksel zirvesinde 
önerilen miktarı yetersiz 
bularak, sisteme girmekten kaçındıla; 

em Sh bakam 
John Lynch, Avrupa Pa 
ra Sistemine üyelik için 
vaktin henüz erken' olduğunu söylerken, İtalya 


Başbakanı Guilio Andreotti, Brüksel zirvesinin 
sonuçlarının hayal kırıklığı yarattığını belirtti. 

Zirvede alınan kararlara göre, Ortak Pazarın 
yakın ticari ilişkiler içinde bulunduğu İsviçre, 
Avusturya, Norveç, İsveç 
de istedikleri takdirde ye 
ni sisteme katılabilecekler, 


büyük kitle 


len Muharrem 


T.C. 


GEBZE 
SULH HUKUK HAKİMLİĞİ 
Esas NO: 978/329 


Davacı Memsan Metal Mamülleri sanayi ve Ticaret 
A.Ş. tarafından Davalılar Niyazi Dinle, Celal Gençtürk 
ve Hasan Bülbül aleyhine açılan izalel şuyuu davasında: 

Davaya konu Gebze İstasyon mahallesi menzilli 
kuyu mevkiinde kain tapunun 120 ada 14 parsel sayılı 
gayrimenkulde hissedar bulunan davalılar Niyzzi Dinle, 
Celal Gençtürk ve Hasan Bülbül'ün bütün araştırılma” 
lara rağmen adresleri bulunamadığından kendilerine 
Ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, işbu 
davalıların duruşmanın bu defada talik edildiği 27.12 
1978 günü saat 11.00 de Mahkememizde hazır bulunmaları, bulunmadıkları takdirde H.M.U.K.nunun 509 
ve 510 maddeleri gereğince gıyaplarında duruşmaya 
devam olunacağı tebligat yerine kaim olmak üzere 
ilan olunur. 24.10.1978 

(Basın—8399—1606) 


İLAN 
İstanbul 16, Asliye Hukuk Mammliğinden 
Esas 1977/506 


Gaip: Nimet Zeynep, 
raklyeci Mh. 
Üsküdar 

Davacı Sevda Şener tarafından 6/9/1977 T.de mah 
kememize muracaatla, Murisi ve halası Nimet Zeynebin gaipliğine karar verilmesini talep eylemiş olmakla 
yapılan duruşmada: 

İst, Ösküdar. Arakiye Hacı Mehmet Mah.006/1 
cit, 28 sayfa, 13 kütük sırasında kayıtlı Ahmet Hay 
dar ve Ümmügülsüm kızı 1309-1310 m ju Nimet Zeynebin gaipliğine 29/11/1978 tarih E. 1977/506 K. 
1978/659 sayı ile karar verilmiştir. 

İşbu hüküm özeti gaibe ilan yolu ile tebliği, süreslnde temyiz edilmediği takdirde hükmün kesin. 
leştirileceği tebliğ makamına kaim olmak üzere 
hüküm özeti gaibe tebliğ ve ilan olunur, 4.12.1978 

(Basın—8398—1608) 


Hacı Mehmet sok, NO/13 


SİLİVRİ SAĞLIK MERKEZİ 
BAŞTABİBLİĞİNDEN 


1- Silivri Sağlık Merkezi Ameliyathanesine 
alınacak ameliyat ile ilgili tıbbi malzeme satın 
alınacaktır. 

2— İhale kapalı zarf usulü olup 26.12.1978 
tarihinde SALI günü Silivri Sağlık Merkezinde 
toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3— Alınacak tıbbi malzemenin muhammen 
bedeli 300.000 lira olup % 7.5 teminatı 
22.500.00 liradır. 

4— Bu işe ait Şartname her gün mesai saatleri dahilinde Silivri Sağlık Merkezinde mevcut 
dosyasında görülebilir. 

5— İsteklilerin ihale gününden evvel Ticaret 
Odası Belgesi ve ikametgah adresini, teminatı 
ihtiva eden belgelerini ve teklif mektuplarını 
2490 sayılı kanun hükümleri gereğince kapalı 
zarflarını da ihaleden en geç bir saat evvel Komisyonumuza vermeleri gerekir. 

6— Postada vaki olacak gecikmelerden komisyonumuzün mesul olmayacağı ilan olunur. 


(Basın:29319-1579) 


© İngiltere, 
yeni sisteme 
işsizliğin artacağı 
gerekçesiyle 
katılmıyor 


ÇİN HALK CUMHURİYETİ; 
"Kukla Kamboçya 
Ulusal Birlik Cephesi 


Vietnam'ın aletidir” 


© Kamboçya topraklarından yayın 
yaptığı ileri sürülen sahte Kamboçya 


radyosunun Vietnam-Tavland sınırında 


faaliyet gösterdiği açıklandı 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Çin Halk Cumhuriyeti, birkaç gün önce saldirgan Vietnam yetkilileri tarafından kurulduğu 
açıklanan kukla “Kamboçya Ulusal Birleşik 
Cephesi''nin karşı-devrimci bir hükümet olduğunu ve bu hükümetin Vietnam'ın aleti olduğunu açıkladı. 

Yeni Çin Haber Ajansının haberinde, uzun 
süredir Vietnam tarafından kuruluş hazırlıkları yürütülen bu hükümetin, Vietnam'ın Kamboçya'ya karşı giriştiği saldırıların ikinci önemli 
adımı oluduğu belirtildi. 

Çin Halk Cumhuriyeti, kukla hükümetin 
kuruluşunu açıklayan Vietnam Haber Ajansı bülteninin aynı anda Sovyet TASS Ajansı 
tarafından da geçildiğine dikkat çekerek, 
kukla hükümet tarafından Kamboçya'da kurul 
duğu iddia edilen sahte Kamboçya radyosu 
nun aslında Vietnam-Tayland sınırında faaliyet 
göslerdiğini açıkladı. 

Bangkok'da bulunan diplomatik kaynaklar, 
adı geçen hükümetin kesinlikle Vietnam tarafından örgütlendiğini, silaklandırıldığını ve her 
alanda Hanoi'den yardım gördüğünü bildiriyorlar. 


pa 
a 


7 


P. 


k 
F 


Mücadele tarihinin en fırtınalı günlerini yaşayan İran Halkı, şehitlerinin acısını kuvu: 


İranlılar, acılarını Şah rejimine ve emperyalizme karşı mücadeleye dönüştürüyorlar. 
AZHARI'NIN BASIN 
TOPLANTISI 
Askeri hükümet başkanı General Azhari, 
Başbakanlığa atandığın- 
dan beri ilk defa bir basın 
toplantısı düzenledi. 
Açıklamalarında İran hal- 


kının "bir avuç kendini 
bilmez kişi tarafından 
yönetildiğini" öne sü- 


ren Azhari, bu kimselerin 
de yabancı ülkelerde eğitilmiş olduklarını iddia 
etti. Konuşmasında dini 
lider Ayetullah Homeyni' 
yi de suçlayan Başbakan, 
Homeyni'nin "düşmana 
hizmet ettiğini" ileri sürdü. Homeyni'nin muhalefet yapmaması halinde 
İran'a geri dönebileceğini söyleyen Azhari, 
önümüzdeki günlerde yapılacak olan kitle gösterilerinin kanunsuz olduğunu iddia etti. Bu 
hareketlerin şidd *tle bastırlacağı yolunda tehditler savuran Azhari, pstrol grevi vüzünden ülkenin güç bir durumda ol- 


Mi mam 
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e "Kızıldeniz bir Arap denizidir” 
gerekirse zor kullanarak, bu denizi ellerinde tutmalıdır” 


e "Rusya'nın 
Afrika kıtasını 
bölme planlarını 
savuşturmada 
her zaman 
yardımcı 
olacağız” 


türmek üzere Pazar gününe hazırlanıyor. 


duğunu öne sürdü. 

Bilindiği gibi devam 
eden petrol grevi yüzünden İran hükümeti son iki 
hafta içinde toplam olarak 27 milvon dolar zarar etti. 


BUSEHR VE 

'ZANCAN'DA 

GÖ“TERİLER 
Şah rejimine bağlı polis ve askeri birlikler 
nalka karşı sürdürdükleri saldırıları devam ettiriyorlar. Basra Körfezi 
kıyısındaki Busehr kentinde Şeyh Abu Ashuri 
adında bir dini lider poliler tarafından katledildi. Uzun süreden beri 
gözaltında tutulan Ashuri, halka hitaben bir konuşma yapmak, üzers 
evinden çıkarken kurşunlanarak öldürül. 
Öte yandan 


ülkenin 


Kuzeybatısındakı Zancan kentinde de, polis 
ve ordu birlikle. üzerlerinde okefenlerle gösteri yapa halka a'eş 
«çtı. Tahran'a gelen haberlerâ göre saldırıda 
10'dan fazla insan oldüörüldü 


Carter, Rusya'da i«scn oklarının 
sürekli olarak çiğnendiğini söyledi 


DIŞ HABERL”R 
EBRVİSİ 


ABD Başkanı, Carter 
Sovyetler Birliği'nde insan haklarının çiğnendiğini bu durumun, Helsinki Anlaşması «ararlarının açıkça ihlal edilmesi demek olduğunu 
belirtti. 


Helsinki Anlaşmasının 
insan hakları ile ilgili 
maddesinin uygulanmasını denetlemekle görevli Temsilciler Meclisi 
Komısyonunda, son altı 
aylak dönem için hazırladığı raporu okuyan 
Carter şöyle dedi: İnsan haklarının çiğnenmesi, Helsinki bildirgesi- 
nin son maddesine kesinlikle uymamaktadır. 


"ABD hükümetinin bu 
tür gelişmeleri her zaman 
kınadığını da iddia eden 

/Carter, 25 bin Yahudi" 


nin İsrail ya da ABD'ye 
gitmek için Sovyetler 
Birliği'ni terkedecekle 


rini bildirdi. 


itapcıda ayrıca Sovyelier Bırl'ği'ndeki Batılı 
gr setecilerin durumlarını. son altı ay içinde 
daha du kötüleştiği be 
lirtildi. Carter, raporun- 
da Baltimore Sun ve New 
York Times gazetelerinin 
iki muhabirinin Sovyet 
raio ve televizyon 
“örgulüne hakaretten mah- 


kemeye veril melerini de e- 


lestirdi. 
Öte yandan İnsan 
Iiakla.ı Beyannamesinin 


kabulünün 30. yıldönümü 
dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlenen bir törende konuşan Carter, 
ne olursa olsun insan 
haklarının korunması yolundaki girişimlerini sürdüreceklerini iddia etti. 
Başkan Carter Çin Hindi 


ve Lübnan'dakı mülteci- - 


lerle Küba ve diğer ülke- 


lerde serbest bırakılan 
siyasi tutukluların geleceği konusunda, ül- 


kesinin tüm olanaklarını 
kullanacağını da öne sir 
dü. 


iran halkı Pazar gününe hazırlanıyor 


TAHRAN 

Önümüzdeki Pazar ve 
Pazartesi günleri İran'da 
gösterileri 
düzenlenmesi bekleniyor. 
Yas ayı olarak kabul edi 
ayında 


e Azhari, halkı ve 
Homeyni' yi suçladı | 

e Zancan'da halk yine kefenleriyle 
Şah'ın üstüne yürüdü: 
10'dan fazla ölü var 


y İLAN 
Üsküdar 1. Sulh Hukuk Hakimliğinden 


Remzi Çoşl.un. Üsküdar Ahçıbaşı Mahallesi 
Mektep Sokak Bolahenk Nuri çıkmazı NO:3 

Hazine tarafından ^leyhinize açılmış bulunan alacak davası sonunda: 2658 liranın 18.10. 
1977 tarihinden itibaren aslını geçmemek kaydıyla % 5 faizi ile birlikte ve 266 lira 80 kuruş 
ücreti vekalet ve 508 lira mahkeme masrafının 
sizden alınarak hazineye verilmesine karar verilmiş olduğu ilanen tek'igat olunur. 26.10, 
1978 


(Basın: 29543—1603, 
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İLAN 
SARIYER ASLİYE HUKUK 
HAKİMLİĞİNDEN 


İst. Muh. Müd. tarafından İzmarağda ve Fetini aleyhine açılan GAİPLİK kararı davasının 
yapılan duruşması sonunda: 

Mahkememizin 19/7/1978 tarih 976/672- 
381 sayılı “ararı ile Sarıyer, Büyükdere, Şerbethane sokağında kain 83 Pafta, 608 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazın malikleri Andronoki Sarandi kızı FOTİNİ ve Andaraki Sarandi kızı 
İZMARAĞDA'nın GAİPLİKLERİNE ve adı 
geçenlerin menkul ve gayrimenkullerinin HA- 
ZİNEYE DEVRİNE karar verilmiş olduğu hüküm özeti yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

(Basın: 29544—1605) 


T.C. 
GEBZE 
SULH HUKUK HAKEMLİĞİ 
Esas No: 978/121 


Davacılar Sadettin Buyük ve Nazmi Büyük tarafından davalılar Bekir Sevim, Mehmet Büyük, Hasan BÜyük, Bahattin Kaçar, Osman Karabey ve Sabiha Yıldız ve arkadaşları aleyhine açılan izalei şuyuu davasın 
da: 

Davaya konu Gebze İstasyon mahallesi menzilli 
kuyu mevkiinde Kain 26 pafta 120 ada 11 parsel say 
lı gayrimenkulde hissedar bulunan davalılar Bekir Sevim, Mehmet Büyük . Hasan Büyük, Bahattin Kaçar, 
Osman Karabey ve Sabiha Yıldız'ın bütün araştırılmalara rağmen adresleri tespit edilemediğinden kendilerine İlanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, 
işbu davalıların duruşmanın bu defata talik edildiği 
27.12.978 günü saat 11.00 de Mahkememizde hazir 
bulunmaları, bulunmadıkları takdirde H.M.U.K,nunun 
509 ve 510. maddeleri gereğince gıyaplarında duruşmaya devam olunacağı tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 24.10.1978 

Hakin 17242 
(Basın:8400-1607) 


DIŞ HABERLER 
SER VİSİ 


Mısır Savunma Bakanı 
Kemal Hasan Ali, Mısır' 
ın Arap ve Afrika ülkelerine olan sorumluluk 
ve yükümlülüklerini yerine getirmeye her zaman 
hazır olduğunu söyledi. 
Mısır Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komisyonunda bir konuşma yapan Ali, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

bu Yıl, birçok Arap 
ülkesinin, yanlış anlamalar ve yanlış siyasetler 
yüzünden bize yardımı 
kesmeleri nedeniyle silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını çok zor koşullar altında sağladık." 
Mısır Savunma Bakanı 
daha sonra, ülkesinin 
dost Arap ve Afrika ülkelerine bağımsızlıkları 
için verdikleri mücadelelerde ve Rusya'nın Afrika kıtasını bölme planlarını savuşturmada her 
zaman yardımcı olacağını söyledi. Ali şöyle de 
vam etti: "Kızıldeniz de 
bir Arap denizidir, Kızıldeniz'e kıyısı olan ülkeler, gerekirse zor kullanarak bu denizi ellerinde 
tutmalıdır." 

Mısır Savunma Bakanı Kema! Hasan Ali, konuşmasının sorunda kısa bir süre içinde Mısır'ın elektronik ve ağır 
silah sanayi kurmayı 
planladığını belirtti. 

MISIR BAŞBAKANI" 

MUSTAFA HALİL 

Yugoslavya'nın başkenti Belgrad'ta TAN- 
JUG Haber Ajansına bir demeç veren Mısır Başbakanı Mustafa 
Halil. İsrail ile ayrı bi» 
barış atuaşması imzalamayacaklarını ve Orla 
Doğ“ sorununa toptan 
çözüm getirecek bir anlaşma istediklerini “bır 
kez daha yineledi. 

Yugoslavya Devlet 
Başkanı Tito'ya Mısır 
ın tutumu hakkında bilgi 
vermek amacıyla 24 saatlık bir ziyaret için Was 
hıngton'dan Belgrad'a giden Halil, Mısır-İsrail bazış anlaşmasının imzalenedenlerinden 


namama 


radır. 


radır. 


27.727 liradır. 


1- 2.509.280.-TL. keşif bedelli Pa 


lirası 1978, kalanı 1979 


è” Kızıldeniz’e kıyısı olan ülkeler, 
y 


birinin de tasarıdaki 6. 
madde olduğunu söyledi. 


Bu maddeye göre, Mısır, diğer Arap ülkelerine karşı olan yükümlülüklerini bü ülkelerle İsrail arasında silahlı bir 
çatışma çıkması halinde 
yerine getiremiyor. 

Mısır Başbakanı Halil, ülkesinin böyle bir 
şeyi kabul edemeyeceğini ve bu maddenin çıka- 
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OPEC 
toplantısının 
hazırlıkları 
süzüyor 


——İ 


Fedeisi 
Almanya 

ile İspanya 
arasında enerji 
konusurdr 

iki anlaşma 
imzalandı 


1—İstanbul iline bağlı 15 ilçenin İlköğretim Müdürlükleri ile bu ilçelerdeki ilkokullara 1978-1979 öğretim 
yılında iuzumlu görülen 22297 ton madeni kömürün komür depolarından alınarak okullara taşıma, boşaltma 
ve okul depolarına konulması işlerinin 4.294.430. 25 iira çevresinde sağlanması. İlk teminatı 112.583 liradır, 
2—Kartal İlcesine bağlı Kurtdoğınuş köyü ıçme suyu tesisatının 300.000 lirası 1978, kalanı 1979 yılı bütçelerinden ödenmek suretiyle boru bedeli hariç 1.400.000 lira çevresinde sağlanması, İlk teminatı 55.750 li- 


3—Yalove İlçesinde C'nercık-F ocadere yolunda L:15.00 metre açıklıklı köprünün 200.000 lirası 1978, kalanı 1979 yılı bütçelerinden ödenmek kaydı ile 1.118.948.36 lira çevresinde yapımı. İlk teminatı 47.319 li- 


4—Kartal İlçesine bağlı Güzelyalı köyü içme suyu tesisatının boru bedeli hariç 300.000 lirası 1978, kalanı 
1919 yılı bütçelerinden ödenmek kaydı ile 1.000.000 lira çevresinde sağlanması. İlk teminatı 43.750 liradır. 
5—Üsküdar ilçesinin Yukarı Dudullu köyü Doğanevler mahallesine ait elektriklendirme tesisatının 400,000 
yılı bütçelerinden ödenmek kaydı ile 599.417 lira çevresinde yapımı. İlk teminatı 


6—Beyoğlu İlçesinde Kaptan Paşa ilkokulunun 100.000 lira çevresinde onarımı, İlk teminatı 6.250 liradır. 

Keşif bedelleri ile ilk teminatları yukarıda yazılı işler 19 Aralık 1978 Salı günü saat 15'de Sultanahmet 
Yerebatan Caddesindeki Özel İdare binasında toplanan Daimi Encümende ayrı ayrı kapalı zarf suretiyle ihale edilecektir. Şartnameleri İstanbul Milli Eğitim ve Y.S.E 
teminat makbuz veya mektubu (Bloke çek kabul odilmez 
yapı işleri için şartnamelerindeki kayıtlara uyularak tatil günleri hariç eksiltmeden üç gün evveline Kadar İl 
Makamına müracaatla alınmış yeterlik belgelerini havi olarak hazırlayacakları kâpalı zarflarını ihale günü saat 
14'de kadar Daimi Encün.ene vermeleri lazımdır. 


rılmasını istediklerini bildirdi. 

DIŞ İŞLERİ İLE 
GÖREVLİ DEVLET 
BAKANI BUTROS GALİ 

Kahire'de yayınlanan 
El Ahram gazetesine bir 
demeç veren Devlet Bakanı Butros Gali, "Mısir' 
ın son zamanlarda İsrail' 
le giriştiği şiddetli mücadelede iki hedefe ulaşmak için büyük çaba har- 


Brejnev, Romanya'ya 
yine saldırdı 


Sovyetler Birliği 


Brejnev, 


reddeden Romanya'nın j) 
bazı kararlara uymak zorunda olduğunu" iddia 
ederek, bu tutumuyla, 
rışma darbe vurduğunu iddia etti. 

Bilindiği gibi, geçen hafta içinde Varşova 
Paktı üyesi ülkelerin, askeri harcamalarını ve 


Devlet Başkanı 
Varşova zirvesi kararlarına uvmayı 


$ 
# 
“i 


cadığımı" söyledi. 

Butros Gali söyle dedi: 
Bu hedeflerden birincisi 
Orta Doğu'da İsrail'le Fi 
listin halkı da dahil ok 
mak üzere diğer Arap ük 
keleri arasında adil ve 
kalıcı bir barış sağlamak, 
ikincisi ise Filistin sorununa bir çözüm bulmaktır." Gali, Orta Doğu" 
da barışın ancak bu iki hedefe 
ulaşıldığı ozaman sağlanabileceğini belirtti. 


Leonid 


“ittifak içinde alınan 


Romanya'nın dünya ba- 


pakta yaptıkları katkıları artırmaları karar altma alınmış, ancak, Romanya Devlet Başkanı 
Çanuşesku bu karırı şiddetle eleştirerek, ülkesinin bu kararlara uymayacağını açıklamıştı 


RİYAN (ANKA) 


16 Aralık tarihinde yapılacak UPEC Bakanlar Toplantısı ile ilgili ön çalışmalar yoğunlaştı. 

Birleşik Arap Emirlikleri Petrol Bakanı Said Otriba, Suudi Arabistan başkenti Riyad'a gelerek, Abu 
Dabi'de yapılacak toplantının ör hazırlıklarıyla ilgili 


görüşmelere başladı. 


Otriba, Riyad'a hereketinden önce verdiği demeçte, petrol ĉiyatları konusunda çeşitli ülkeler ?rasın- 


bulunacağını açıkladı 


daki görüş tarklılıklarını gidermek için temaslarda 


OŁEC ü, esi ülkeler arasında Irak petrol tiyatları- 
nın büyük ölçüde arf'rılmasını isterketı, Suudi Ara- 


İSTANBUL İLİ DAİMİ ENCÜMENINDEN 


bistan yüzde beş ue yüzde on arasında bir zam vapilmasını öneriyor. 


à BONN(ANKA) 

Federal Almanya i:e İspanya arasında nukleer 
enerjinin barışçı amaçlarla kullanılması ve güneş 
enerjisinden yararlanılması konularında yakın işbirliği öngören iki anlaşma i.nzalandı. Güneş enerjisi 
anlaşması, enerji toplama sistemleri için bir deney 
ist syonu e Almeria bölgesinde 59 kilovat gücünde 
bir enerji istasyonu kurulması a öngörüyor. 

Nüklcer enerji alarında ise iki ülke arasındaki işbirliği uzun yıllardan beri sürmektedir. Federal 
Almanya Bilim ve Araştırma Bakanlığı bu son anlaş” 
manın mevcut işbirliğini daha da artıracağını umduk 
larını açıkladı. 


Müdürlüklerinden alınacaktır. İsteklilerin ilk 
1978 Mali Yılı Ticaret Odası vesikası ve ayrıca 


Basın: 29008—1593 


TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


yılında yapılan işlerin bedeli 1.000.000.-TL Bu yıl, 


mek üzere birim fiat esasına göre kapalı zarf yi 


şabahçe-İstanbul İçki Fabrikası Sosyal Tesis Binası inşaatı işi, 1978 mali 
geriye kalan işlerin bedeli de 1979 mali yılında ödenönemi ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 


2- Eksiltme 27.12.1978 Çarşamba günü saat 15.00'de İstanbul Cibali'deki Merkez Satınalma Komisyo- 


nurda yapılacakur. 'ieçici Teminatı: 89.028,-TL.dır 
3- Şartnamesi anılan Komisyon ile Ank 
sı karşılığında satın da alınabilir 


ara ve Izmir Tekel Başmüdürlüklerinde görülebileceği gibi, 50.- TL. 


4- Eksiltmeye girecek olanların 21.12.1978 günü çalışma saati bitimine kadar Eksiltme Şartnamesinin 5. 


mac desi uyarınca; 


a) Teknik Personel Beyannamesini, 


b) Taahhüt Beyannamesini, Serma; 


ye ve Kiədi olanaklarını bildiren mali durum bildirisini, , 


c) Bu eksiltmenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış 125.464.- TL. lık banka referansını, 


d) Bayındırlık Bakanlığından almış olduk! 
sine girebileceklerini gösterir müteahhitlik 


Bir dilekçeye ekleyerek İstanbul-Karaköydeki Y 
ye (İhaleye Katılma Belgesi) almaları şarttır. 


5- İsteklilerin, 2490 Sa 
kapalı teklif zarfları ile; 


a) Geçici Teminat Makbuzunu, 
b) İhaleye Katılma Belgesini, 
c) Ticaret Odası Belgesini, 


d) İsteklilerin gerçek veya tüzel kiş 


veya sair resmi bir makamdan ortaklık sicili 
menin ilk ilan tarihinden sonra alınmış bir b 


arı (C) grubundan en az işin keşif bedeli kadar işin eksiltme. 
karnesinin aslını, 


atırım ve Uygulama Grubu Müdürlüğüne başvurmaları 


yılı Yasanın 32. ve Eksiltme Şartnamesinin 10. maddesine göre hazırlayacakları 


ekli i olması gerekir. (Özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) 
İstekli bir ortaklık olduğu takdirde; 


aa) İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret odasından ` 


i kayıtlı ve halen faaliyette olduğunu gösterir ve bu eksiltelgeyi, 


bb) Ortaklığın sirküleri veya ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin bu ortaklığın vekili olduğunu 
österir noterden onanlı vekaletnameyi, İhale saatinden bir saat öncesine kadar 2. maddede belirtilen 


“omisyona mekbuz karşılığında vermeleri şarttır. 
belgelerin posta ile gönderilmesi halinde geçikme ve kaybolmalar kabul edilmez. 


6- Fu ihale ile ilgili 
Duyurulur. 


(Basın: 28495—1591) 


İzmir Lastik-İş'te sahte TKP taraftarı yöneticiler 
sendika içi dikta uyguluyor 


'Kent-Lastik temsilcisi 
i görevden alındı 


Şube Kongresinde sahte TKP” lilere karşı muhaletetin önderi 
olarak adaylığını koyan İsa Uzun tasfiye edilmek isteniyor 


© & İsa Uzun'un DİSK'in ilkelerini çiğnediği iddiasını Kent 


Lastik işçileri şöyle cevapladılar. “Hayır, o DİSK'in değil, 
TKP'nin ilkelerine karşı çıktığı için görevden alındı” 


E 


Bu kadın işçinin sesi, Yaşar Mensucat işçilerinin aylardır Ankara'ya gide gele ç 


il 
j 


| 
| 


İZMİR (SERE alınmasını protesto ticiler buna yanaşmadı. 
İzmir Lastik-İş Şu: etmek için 153 imza top- çiler işyerinde sigara 
besindeki sahte TKP ta- ladilar 


raftar, Oo sendika yöne Lastik-İş yöneticileri ( sendikacıların bulunduğu 
# ticileri, son şube kong temsilcinin görevden alın- sırada toplu bir tartışma 
resinde kendilerine karşı masının gerekçesi olarak başlattılar ve sendika 
muhalefetin başkan ada- DİSK'in ilkelerine uy- yöneticilerini sorularla * 
yı'olan Kent Lastik Fab- madığını ve işçilerin ken- sıkıştırdılar. Sendikacı- 


rikasi temsilcisi İsa Uzun' 
u tepeden inme bir kararla görevden aldılar. Kara- 


disini istemediğini öne 
sürdüler, Kendi topladıkları 53 imzayı buna ka- 


molasından yararlanarak 


lar ve onlara uyarak imza verenler bu tartışma 
sırasında görevden alın- 


n meşru göstermek için nıt olarak göstermeye ma konusunda hiç bir 
“işçiler arasında 53 imza Çalıştılar. sebep bdirtmeyerek sestopladılar. Ancak Kent Kent Lastik işçileri siz kaldılar. 

Lastik işçilerinin büyük sendika yöneticilerinden 

bir çoğunluğu bu karara bir toplantı düzenleye- (o DİSK'İN İLKELERİNE 


tepki gösterdi. İşçiler de 
İsa Uzun'un görevden 


rek durumu açıklamalarını istediler. Ancak yöne- 


UYMAYAN YAŞASIN 
RUSYA DİYE 
BAĞIRAN LASTİK-İŞ 


ANKARA (ÖZEL) 


sucat Fabrikası 


yor. Maliye Bakanlığı verdiği sözü tutmazsa, Yaşar Mensucat işçilerini yine karşısında bulacak. 


Yaşar Mensucat işçilerine bu kez de 
Maliye Bakanı söz verdi!... 


% Yaşar Mensucat, Kayyum yönetiminde Sümerbank tarafından işletilecek 


fabrikanın yeniden üretime açılması için söz al- 


Sahibi 8 ay önce yurt- dilar. 
dışına kaçan Y aşar Men- 
işçileri 


Edinilen bilgiye göre 


Müşavirliği Istanbul İş 
Mahkemesine (o başvuracak. Fabrikanın da Sümerbank tarafından kayyumla işletilmesi istene- 


Maliyeye ve SSK'ya olan 
borçları nedeniyle Yaşar 
Mensucat işçilerini yüzüstü bırakarak yurtdışına 
kaçmıştı. Bunun üzeri- 


ÇAY-KUR 


AydınlıkPI 


İŞÇİLERİNİN DİRENİŞİ 
DEVAM EDİYOR 


© Mataracı ile Tek Gıda-İş Sendikası yetkilileri 
arasında henüz anlaşmaya varılmadı 
© Her işçinin 10 bin lira alacağı var 


İSTANBUL (ÖZEL) 
—————— 


Çay-Kur'da çalışan ve 
Tek Gıda-İş üyesi işçilerin önceki gün başlattıkları direniş sürüyor. 
Toplusözleşmeden doğan farkların ödenmemesi nedeniyle başlatılan 
direnişe Türkiye çapın- 


da 40 bine yakın çay işçisi katılıyor. 

İstanbul Ankara, Rize 
ve diğer illerdeki çay fabrikalarında çalışan işçiler sendika genel merkezinin talimatı üzerine 
önceki gün işi bıraktılar. 


3 MİLYAR ÖDENECEK 
Tek Gıda-İş Sendikası 


yetkilileri sendika üyesi 
işçilerin toplusözleşmeden doğan birikmiş haklarının üç milyar lira civarında tuttuğunu ve her 
işçinin 10 bin liraya 
yakın bir alacağı olduğunu belirtiyorlar. 
öğrenildiğine göre 
dün Gümrük ve Tekel 
Bakanı Tuncay Matara- 


YÖNETİCİLERİDİR 


trik Bölge Müdürlüğünde işçi olarak çalışan 19 
işçi Doğu illerine sürül- 


teşkilatında eski 
ları ve yol yapım araçlarında şofor ve bakıcı 
görevlerinde bulunmaları 


TRABZON YSE'DEN 19 işÇi 
DOĞUYA SÜRÜLDÜ 


TRABZON (THA) 
Trabzon Yol-Su Elek- 


“İşçiler bu tartışmalar 
sırasında DİSK'in ilkelerini ihlal edenlerin "Yaşasın Rusya", "UDC'de birleş" "Faşizme geçit 
yok!" "TKP'ye özgürlük' 
sloganlarına sarılan İzmir 
Lastik-İş yöneticileri olduğunu belirttiler. 

Muhalefetin önderlerini tasfiye etmelerinin 
sebebinin de bu kişilerin 
DİSK'in ilkelerine değil, 
"TKP"'nin ilkelerine karşı çıkmaları olduğu söylediler, Temsilcilerin ata- 


çıkması üzerine YSE'de 
işler iyice yavaşladı. 
Öğrenildiğine göre, 
sendika yetkilileri, sürülen işçilere sahip çıkmadılar. Sendika yetkilileri ve işçiler arasında bu 
yüzden kavga ile sonuçlanan tartışmalar oldu. 
Doğu illerine sürülen işçiler, haklarını almak için 


Sürülen işçilerin YSE, 
olma- 


nedeniyle bu araçların gerekli mercilere başvur- ma yoluyla tayin edilçalıştınlmadığı Öğrenil- duklarını ama. hâlâ bir mesini protesto ettiler. 
di. Kış mevsiminde, sen- sonuç alamadıklarını söy Kent Lastik işçileri 
dikalı olan 19 işçinin lediler, Bu olay karşısın- bu “antidemokratik” 
Kars, Mardin. Tunceli ve da Trabzon'da tepkiler kararın geri alınmasını 
Hakkari'ye ( tayinlerinin devam etmektedir. istiyorlar. 


iETT'de çalışan geçici işçilerde... 
işten atılma tehlikesiyle Karşı karşıya | 


æ İşçiler huzursuz, kaderleri encümenin vereceği karara bağlı 
æ Yıllardır asgari ücretle ve geçici çalışıyoruz. 
æ Yine de ne kadrolu yapılıyoruz, ne de bizle ilgilenen var 


İSTANBUL (ÖZEL) lerine son verileceği bil- olanların dışında kadrolu 


İETT'nin Şişli, Aksa- o dirilmesine rağmen bu si- (işçi alınmadığını söyleray ve Anadolu Yakası renin üç ay daha uzat: dier. İşyerinde örgütlü 
işyerlerinde muvakkat dığı belirtiliyor. Bu ne- sendikaların da geçici 


olarak çalışan işçilerin- 
de işten atılma tehlike 


işçilerin sorunlarına eğilmediklerini anlatan işçi- 


denle geçici işçilerin huzursuzluk içinde olduk- 


siyle karşı karşıya olduk- ları öğrenildi. ler şöyle konuştular: 
ları bildiriliyor. Kendileriyle görüştü- vedenie OaE miz 
İETT'de geçici işçi gümüz İETT muvakkat için hic bir sosyal hakkr 
olarak çalıştırlan işçi- işçileri, İETT'ye bağlı iş- mız yok. İşyerinde can 
lerin Kasım ayı içinde iş» yerlerine yıllardır torpilli | güvenliğimiz de söz 
konusu değil. Bir kaza 


geçirsek nerede muaye- 


Ankara'da Türk-İş önün- Yaşar Mensucat Fabrideki protesto gösteri: kasının bağlı bulunduğu 
sinden sonra görüştük- şirketin feshi için Malileri Maliye Bakanından ye Bakanlığı Baş Hukuk 


E w > 
Yaşar Mensucat işçileri aylardır yıl 
deki haklarını geri almak için mücadele ediy orlar. 


| BELEDİYESİN 
AŞYERLERİNİ 
BAŞKANIN 
MÜRİTLERİ 
İŞGAL ETTİ 


Disk'e bağlı Genel- 
İş Sendikası Diyarbakır şubesi temsilciler 
meclisi, Batman Belediye Başkanı Şahabettin BAĞDU'nun işçilerin 4 aylık ücretleri 
ile sosyal haklarını 
vermemekte direttiğini, işçileri yıldırmak 
için belediye işyerlerini müritlerine işgal 
ettirdiğini açıkladı. 

Batman Belediyesinde huzursuzluğun 


Orada da siyasi tercihler 
ve hesaplar rol oynuyor. 
Bizi imtihanla kadrolu 
yapacaklarını söylüyorlar. Ama bu imtihanda 
İETT'de halen çalışmak- 
ta olan geçici işçilere öncelik tanınmıy or. 

"Giriş çıkış yaptırarak 10 yıldır çalıştırdıkları işçiyi 3 ay çalışmış 
gibi gösteriyorlar. Dolayısıyla saat ücretimiz art- 


cek. 


ne Türk-İş'e bağlı Tek- 


cı ile Tek Gıda-İş Sendikası yetkilileri arasında Rize'de imzalanması 
beklenen anlaşma protokolü imzalanmadı bu 
yüzden direniş sürüyor. 


ENERJİ İŞÇİLERİ YARIN 
DİRENİŞE GEÇİYOR 


MATARACI'NIN 


GÖRÜŞÜ 
Š Mat k 
©Tez-iş Başkanı Orhan Erçelik, ila Oce aye İçli 
S} uan «Biz Ocak ayı içinde 
yetkililerden bekledikleri anlayışı BAM Ri 


gerek vardı?" dediği bildiriliyor. Mataracı'nın 
ayrıca Tek Gıda-İş'in 
amacının Tekel'de Gıdaüyelerinin toplusöz- 


göremediklerini belirtti 


ANKARA (THA) bulamadıklarını, bu du- 


madan fabrikayı üretime açlırmak ve içer 


Bilindiği gibi Yaşar 
Mensucat Fabrikası patronu Yakup Çikvaşvili 


sif Sendikasına üye işçiler fabrikaya el koyarak 
bii süre üretimi yürütmüşlerdi. Ancak daha 
sonra hammaddenin bitüretim 


mesi 
durdu. 


Yaşar Mensucat işçileri aylardan beri fabrikanın yeniden üretime açılması için girişimde bulunuyorlar. Geçtiğimiz ay 
bu amaçla Ankara'ya 
otobüderle giden Yaşar 
Mensucat işçilerinin baş- 


yüzünden 


vuruları sonuçsuz kalmıştı. İşçiler son olarak 
önceki gün yeniden 
otobüslerle 

gitmişler ve 

önünde protesto gös- 


terisi yapmışlardı. 


. Orman Bakanlığına 
bağlı işçiler de birikmiş 
farklarını istiyor 


%15 gün içinde ödeme yapılmazsa 
harekete geçilecek 
% Başbakan ve bakanlara 
mektup yazıldı 


ANKARA (AA) rer mektup göndererek, 
“Hukuken kazanılmış 
hakların 15 gün içinde 


ödenmemesi halinde dire- 


Türkiş'e bağlı Türkiye Orman-Topraksu-Ta- 


Çay işçileri direnişi 
sürerken, enerji işçilerinin de eyleme geçmesi 
bekleniyor. Tes-İş Federasyonu Genel Başkanı 
Orhan Erçelik toplu iş 
sözleşmelerinden doğan 
hakların enerji işçilerine hâlâ ödenmediğini 
belirtti ve Cuma günü 
direnişe geçeceklerini 
açıkladı. 

Erçdik dün verdiği 
demeçte, ilgili kuruluşlardan beklenilen anlayışı 


rum karşısında bir ay 
önce açıklanan yasal 
eylemin başlatılmasının 
kaçınılmaz olduğunu 
bildirdi ve şöyle dedi: 
Birikmiş ücret ve diğer haklarını alamayan 
tüm üyelerimiz, yasaların 
kendilerine verdiği ve 
yargı organlarınca da teyid edilmiş olan haklarını kullanarak 8 Aralık 
1978 Cuma günü işyerinde bulunacaklar, fakat çalışmayacaklardır. 


leşmeden yararlanmasını 
önlemek olduğunu öne 
sürdüğü ve bu nedenle 
anlaşma protokolünü sürüncemede bıraktığı belirtiliyor. 


Tek Gıda-İş üyesi işçiler birikmiş farkların bir 
an önce ödenmesini ve 
kış ayları içinde daha 
ağır bir maddi yük altına 
girmelerinin önlenmesini 
istiyorlar, 


Ücretleri bugün de ödenmezse... 


Ankara Belediye işçileri direnişe geçecek 


© Ali Dinçer, Belediyenin mali olanaklarının yetersiz olduğunu 
söyledi, yasal düzenleme yapılmasını istedi 


ANKARA (THA) 


DİSK'e bağlı Genel-İş 
Sendikası Ankara Şube 
temsilcileri Belediye 
Başkanı Ali Dinçer'i 
ziyaret ederek toplusözleşmeden doğan farklarn ve maaşların ödenmemesi halinde sendi 
kal haklarını kullanarak 
eyleme girişeceklerini bildirdiler, 

Genel -İş Sendikası 
temsilcileri, Ali Dinçer' 
le yaptıkları görüşmede 
ayın 65'ini geçmesine rağmen henüz maaş bordrolarının bile hazırlanmadığını, sözleşme farklarının da 6 aydan beri 
ödenmediğini belirttiler. Temsilciler, Belediye yönetimine verdikleri sürenin 7 Aralıkta 
(bugün) dolduğunu ve bu 
tarihe kadar sözkonusu 
haklarının verilmemesi 


girişeceklerini (o söylediler. 

Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer ise, 
Genelİş temsilcilerine, 
toplusözleşme farklarının 
ödenmesinin Belediyenin 
mali gücünü çok aştığını 
öne sürdü. Ali Dinçer, 


sini istiyorlar. 


Polatlı Belediye işçileri 
— direnişe geçti! 


1975 yılından bu yava toplu sözleşmede belirtilen birçok haklarını alamayan Polatlı Belediyesi işçileri direnişe başladılar.'İşçiler verilmeyen maaşlarının ve mesai ücretlerinin ödenme- 


Direnişle ilgili olarak işçilere hitaben bir 
konuşma yapan Genel-İş Ankara 2. Şube Başkanı Ömer Çiftçi, işçi haklarını almaya kararlı 
olduklarını, Belediyenin emeğiyle geçinen iş- 


sorunun cözümü için halkın Bdediye hizmetlerine 
mali: katkısının sağlan 
ması gerektiğini de ileri 
sürdüğü açıklamasında 
bunun için yasal düzenlemelerin parlamento- 
dan geçmesini beklediklerini söyledi. 


POLATLI(ÖZEL) 


ELEKTROFER' DE ANLAŞMA 
SAĞLANDI 


© Otomobil-iş Başkanı sözleşmeyi 
“rekor düzeyde” diye niteledi 


İSTANBUL(ÖZEL, 

İstanbul'daki Acarer Holding'e bağlı Elektrofer fabrikasında anlaşma sağlandı. İşyerinde 
bir haftadır uygulanan lokavt kaldırıldı. 

Otomobil-İş Sendikası ile işveren arasında 
imzalanan sözleşme ile işçilerin saat ücretlerine 
birinci yıl 14, ikinci yıl için 15,75 lira zam yapildi. 

Kıdem tazminatı 45 güne çıkarıldı. Kendi isteği ile işten ayrılanlar ise 40 gün üzerinden 
tazminat` alacak. Ayrıca işçilere beş maaş ikramiye, yılda üç maaş tutarında üretime özendirme primi, bayramlarda 4 bin lira iķramiye, 
her yıl 5 bin lira yakacak yardımı verilmesi 
ve diğer sosyal haklarda yüzde 100 artış yapılması kararlaştırıldı 

Otomobil-İş -Sendikası Genel «Başkanı 
Ayhan Özeren imzalanan bu sözleşmeyi 
"Rekor düzeyde'' sözleşme olarak niteledi. 


BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 


ne edileceğiz? Bu yüzden 
işveren ve işveren yanlısı kimseler geçici işçiler üzerinde terör estiriyorlar. 

"Süremizin uzatılması 
Encümen kararına bağlı 


maz. Asgari ücretle çalışırız. Cumartesi günleri çalıştığımızın karşılığını da 
alamıyoruz. Bütün de 
mokratik kurulúşları 
sorunlarımıza eğilmeye çağırıyoruz. 


SERVİS iSTEYEN iŞÇiLER BAKANLIK ÖNÜNDE 
GÖSTERİ YAPTI 


æ İmar İskan Bakanlığına bağlı işyerinde 
çalışan işçiler Tez Büro-İş Sendikasına bağlı 


ANKARA (AA) 

İmar ve İskan Bakanlığı'na bağlı Eskişehir yolu üzerindeki Prefabrik 
Fabrikasında çalışan işçiler servis ihtiyaçları- 
nın karşılanması için Bakanlık önünde bir gösteri yaptılar. 

Tez Büro-İş'e bağlı olan kalabalık bir işçi grubu geçen akşam Saat 
19.00 sıralarında İmar ve 
İskan Bakanlığı önüne 
gelerek, işyerlerinin uzak 


KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


Yaklaşık tutarı 2.369.500 .— 

78-2803-1 dosya numaralı 

j satın alınması 2490 sayılı Yasanın 31. ma 
ile eksiltmeye konulmuştur. 


TL. geçici teminatı 84.835 — TL. olan 
35 adet Akaryakit sayaçlarının yaptırılarak 
desine göre Kapalı Zarf Usulü 


Eksiltmesi 2.1.1979 Salı günü saat 16.00'da Ankara'da Karayolları Ge- 


nel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde y 
geç 27.12.1978 günü mesai saati sonuna kadar dil 


ılacaktır. İsteklilerin en 


ekçelerine teknik şart- 


olması nedeniyle işleri 
ne gidip-gelmekte zorluk 
çektiklerini söylediler. 
İmar ve İskan Bakanlığı Müsteşarı Selami Üner ile görüşen işçiler,servis sorunlarının çözümleneceğine dair söz verilmesi üzerine dağıldılar. 


önemli boyutlara ulaştığı belirten Genel- 
İş Sendikası temsilci- 


ler meclisi yazılı açıklamasında şu görüşlere 


yer verdi: "Batman 
Belediyesi  işyerlerinde çalışan arkadaşlarimizin 4 aylık ücretlerini ve 1977-1978 
yılına ait tüm sosyal 
.haklarını vermemekte 
direnen Belediye Başkanı Şahabettin 
BAĞDU, bununlada 
kalmayarak köylerden 
topladığı müritleri 
ile belediye işyerlerini 
işgal ettirmeştir. İşçilerin çalışmalarına engel olmuş ve hatta 
yoksul ve bilinçsiz 
köylüleri işçilerin üzerine saldırtmıştır. 


İLAN 
ISPARTA -GÖNENKÖY 
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 


1, Kanalizasyon ilavesi, beton bordür ve arık 
yapım işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul- 


muştur. 


2. Her iki işin keşif bedeli 197.562.74 TL. 
olup, geçici teminatı 11.128.13 TL.dır. 

3. İhalesi 22.12.1978 Cuma günü Saat 15.00" 
de Belediye'de encümen huzurunda yapılacak- 


tır. 


4. Keşif ve şartnameleri mesai şartlarında 
her gün belediyede görülebilir. 


rım ve Tarım Sanayi İşçileri Sendikası Genel 
Başkanı Zeynel Irmak, 
Orman < Bakanlığı ile 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı 
bazı işyerlerinde daha 
önce imzalanan Toplu 
İş Sözleşmesinden doğan 
hakları alamadıklarını belirtti. 


Tarım-İş Genel Başka- , 


nı Zeynel Irmak, Orman 
Bakanlığına bağlı Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğünde çalışan işçiler 
adına yapılan toplusözleşmeden doğan hakların 
ödenmediğini, işçilere üç 
aydan beri ücretlerinin de 
verilmediğini söyleyerek 
Başbakan Bülent Ecevit' 
e, Başbakan Yardımcısı 
Hikmet Çetin'e, Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'na, Gıda'Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler ile Orman 
Bakanı Vecdi İlhan'a bi- 


nişe geçeceklerini” bildirdi. 

Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na 
bağlı Devlet Üretme Çift. 
likleri Genel Müdürlüğün 
de de durumun, aynı ol 
duğunu söyleyen Zeynel 
Irmak, Başbakan ve dört 
bakana gönderdiği mektuplarda şöyle dedi: 

“Toplu (sözleşmeler 
imzalandıktan sonra taraflarca kabul edilen hakların işverence ödenmemesi, çalışma barışının 
tek taraflı ihlal edilmesin- 
den başka birşey değildir. Üstelik bunun devlete ait işyerlerinde olması 
bizi üzmektedir. Hukuken kazanılmış haklarımızın işbu yazı tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmemesi halinde, 
belirtilen işyerlerinde 
toplusözleşmenini. ihlali 
gerekçesiyle harekete geçileceğinin bilinmesini 
saygılarımızla arzederiz." 


İSTANBUL 10.SULH HUKUK 
HAKİMLİĞİNDEN ' 


Davacı Hazine tarafından davalı Fatma Nedime Durmuş aleyhine mahkememizde açılan 


Eyüp Sulh Hukuk Mah. 


(tereke) evvelce verilen 


ve bazı taleplerinin yerine 
munda 


çilerin haklarını vermesi gerektiğini, sendika 
olarak bu direnişten başarıyla çıkacaklarını 
söyledi. 


durueyleme 


getirilmemesi 
düzenli 


BAYINDIRLIK BAKANLIĞI KARAYOLLARI 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


Aşağıda cins, miktar ve tahmini bedeli ve geçici teminatı yazılı malzemeler 20/12/1978 Çarşamba günü saat 15.00'de kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Şartnamesi Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinden temin edilebilir. k 

İsteklilerin teminat ve Ticaret Odası belgeleri ile birlikte 2490 sayılı yasanın 32. maddesine göre hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki 
gecikmeler kabul olunmaz. 


ENSE MİKTARI Tahmini Bedeli Geçici Teminatı 
Yün Çorap 1000 Adet 
Yün Eldiven * 1000 Adet 475.000—TL o22.750.—TL. 
Yün Başlık 1000 Adet 


(Basın:29278.1580) 


ANKARA ELEKTRİK, HAVAGAZI VE 
OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (E G.0.) 


1— Kuruluşumuzca, 

2000 Mt. 3X50 ç mm2, 6 KV, NYF gby tibi yer altı kablosu 

1000 Mt. 3X70 ç mm2, 6 KV, NYF gby tibi yer altı kablosu 

6000 Mt. 3X95 ç mm2 6 KV, NYF gby tibi yer altı kablosu 

Şartnameye göre, 
önerge alma suretiyle satın alınacaktır. 

2— İlgililer hazırlayacakları önergelerin aşağıdaki miktarda geçici güvence 
ile birlikte 21.12.1978 Perşembe günü saat 17.30'a dek Kuruluşumuz Yazı 
İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir. 


namenin Genel Hükümler kısmının 3.2 ve 3.3 maddelerindeki belgeleri eksiksiz olarak ekleyerek Karayolları Genel Müdürlüğü'ne müracaat edip Makina İkmal Dairesi Başkanlığı'ndan yeterlik belgesi almış olmaları şarttır. 


Şartname almak isteyen istekliler işin sipariş numarası ve konusunu belir- 


ten başlıklı kağıtlarına yazılmış bir dilekçe ile Karayolları Genel MSN 
Malzeme Şubesinden 100 — TL. bedelle alabilirler. Ankara dışından yapılacak isteklerde şartname bedelinin Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdinde- 
ki 208/350.102.205 sayılı hesaba yatırılıp alınacak dekontun bir dilekçeye 
eklenerek Karayolları Gel Müdür üğü Malzeme Şubesi Müdürlüğü Yücetepe- 
ANKARA adresine gönderilmesi halinde şartname posta ile gönderilebilir. 
İstekliler 1978-1979 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf 
Belgesini, geçici teminat mektup veya makbuzlarını şartnamede istenen beleleri ve E artnamenin her sahifesini imza ederek dış ene koymak 
oşuluyla Kesiti yacan teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat 
evveline kadar makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. 
Postadaki gecikmeler kabul lez Duyurulur. 


(Basın :29203 — 1595) 


5. Taiplilerin 1978 yılı Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, Mali durum bildirisi, ilan teçhizat 
bildirisi ile bu işe benzer iş yaptıklarına dair 
belge ibraz etmeleri şarttır. 

6. İhaleye girecekler ihale gününden 3 gün 
önce Belediyemize müracaatla yeterlik belgesi 
alacaklardır. Postadaki vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

7. Vergi, Resim, Dellaliyesi, ilan bedelleri ve 
sigorta primleri v.s. giderler işi alana aittir. 

8. İhaleye gireceklerin usullerine uygun zarflarını ihale saatinden 1 saat önce komisyona 
vermeleri ilan olunur. 27.11.1978. 


(Basın: 29451 — 1600) 


18/2/962 tarih 962/1096-1128 esas karar sayılı 
ilamının iptali için ikame olunan verasetin 


iptali davasının yapılan duruşmasında. 


13/6/978 tarih ve 978/986 karar sayılı ilam 
ile davanın Reddine, harcın davacıya aidiyetine, 
karar verilmiş olduğundan HUMK'nun 437. 
maddesi gereğince kararın tebliği tarihinden itibaren 8 gün içinde temyizi dava edebileceğiniz 
aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ 
olunur. 

Başkatip 


(Basın. 29541 — 1601) 


3— Bu işle ilgili şartlaşmalar Kuruluumuz Ticaret Müdürlüğünden ücretsiz 


alınabilir. 


 4— Güvence verilmeyen önergeler değerlendirilmeyecektir. 
5 Kuruluşumuz isterse kismi sipariş yapabilir. 
6— Her türlü gecikmeler ile telgrafla yapılacak önergeler kabul edilmez. 


7- Kuruluşumuz 2490 sayılı yasaya bağlı değildir. 


8- Güvence: a- 150.000.— TL'ye kadar % 7,5 
b- 150.000,- TL750.000.— arası 150.000, — TL için (a) fıkrası üst tarafı 


için %5 g 


e 750.000,— TL. 3.000.000,— TL.ye kadar 750.000,— TL. için (b) fıkrası 
üst taraf için %4 3:000.000,— TL.den yukarısı için % 3 tutarında geçici güvenceve en az 30 gün opsiyon verilecektir. 

9- Her türlü yazışmalarda Tic. No: 419-78-0K simgesi kullanılacaktır. 


a 


(Basın: 29186 — 1596) - 


7 Aralık 1978 


saygı duruşunda... 


Baki, geçen yıl faşistler tarafından öldürülen 


Yusuf Bakır in cenaze töreninde 


BAKİ'DEN HATIRALAR 


YUSUF ÇELİK te koltukta oturduğunu 


Baki'yi 1975 yılında 
Alibeyköy'de kurulan 
Haliç Halk Birliğinde tamdiım. Haliç Halk Birliğinde biz ve Dev-Genç' 
ten ayrılan “Sol Cepheciler" dediğimiz grup vardı. Bunlarla aramızdaki 
mücadelede, hotzotçuluga. zorbalığa ve maceracılığa karşı hep devrimci 
tavr aldı, Dernek, demokratikliğini kaybedince Baki de bizimle birlikte ayıldı. Alibeyköy 
Halk Birliğinin kuruluşunda büyük çabaları oldu. O zaman ticaret ljsesinde okuyordu. tatil 
günlerinde inşaatlarda çalişıp harçlığını çıkartıyordu. Boş zamanını. o 
zaman direnişte olan 
Sungurlar işçilerinin yanında geçiriyordu. işçilere Halkın Sesi okutuyordu 

1976 yılında kurduğumuz işçi tiyatrosunda, 
revizyonist sendika ağalarna ve patronlara karşı 
mücadele eden bir işçi 
önderinin rolünü almıştı, 
ben de patron rolünü al 

“ mıştım. bana sık sık takılıyordu, “Bizim patronun 
ayakkabısı yırtılmış" derdi. 

Revizyonistlere karşı 
yılmaz bir savaşçıydı. Yine bir gün Demir Dökümün önünde Halkın Sesi 
satarken, Yaşar Soyka ve 
Turgut Alaağaç'ın başını 
çektiği İGD'liler saldırmıştı. Baki de o zorbaların coplarından kafasına 
yemişti. Fakat o hiç bir 
zaman yılmadı, her hafta 
dergi: .çıktığında » diğer 
fabrikalarda olduğu gibi 
Demir Dökümün önünde 
de sattık, bütün satışlarda 
Baki en öndeydi. 

Aydınlık çıkmadan 
bağış kampanyasına aktif 
bir şekilde katıldı. Gazeteye bağış olsun diye Küçükköy'de 15 gün inşaat- 
ta çalıştı. Gazete çıktğında danışma kısmında 
görev aldı. Demirdöküm 
işçilerinin Oo Maden-İş'in 
başındaki sahte TKP'lilere karşı başlattığı mücadele onu çok sevindirmişti. Gazeteye her haber getirdiğimde gülerek 
kapıyı açardı, daha verdiğim selamı cevaplandırmadan Demir Dökümde 
istifaların kaça yükseldi 
ğini sorardı, ikimiz de 
Alibeyköy'de oturduğumuz için, "eve beraber 
gittiğimizde anlatırım" 
diye cevap verirdim. Gazeteden eve giderken onun doğru dürüst otobiis- 


görmedim, bir yaşlı amca 
ve bir kadın gördümü 
hemen kalkıp yer verirdi. 
Gazeteyi hep AYDINLIK 
yazısı görülecek bir şekilde cebine kordu, otobüste hep açar okurdu. 
16 aylık Şafak ismin- 
de bir kiz çocuğu vardı. 
Bana sık sık "neden Şafak'ımın bir hatıra resmini çekmiyorsun?" derdi. 
Bundan 20'gün önce evine gidip Şafak'ın bir resmini o çekmiştim. Ayagımdaki ayakkabıyı görünce, evdeki fazla botu- 
su bana vermişti, şimdi 
u 


botunu giyiyorum. 
Karısı Sultan ve Şafak'ıyla birlikte iznini 


kullanmak için köye giderken, evinin anahtarını 
bana vermişti. Evinde 
kalmam için tembih etmişti, dört gün sonra 
dönecekti. Bir haftadan 
beri evinde yatıyorum. 


Küçük odanın kapı tarafinda sobası, Şafak'ın beşiği ve yatağı var, Duvar- 
Mehmet 


da Çetin'in 


resmi Ve Şafak'ın benim 
çektiğim resmi var. 

Pazartesi günü Demir 
Döküm işçileri Maden-İş" 
in işini bitirmiş, On İGD' 
linin dışında bütün işçiler 
ve memurlar noter huzurunda Maden-İş'ten istifa 
edip, Devrimci Maden- 
İş'e geçmiş, ben de çektiğim resimlerle gazeteye 
gelip, karanlık odaya vererek, sevinçli bir şekilde 
gazetenin işçi servisinde 
oturuyordum. Saat tam 
19.00'du. Birden bir arkadaş "Elazığ'dan muhabir arkadaş haber geçiyor" dedi, beş kişi öldürülmüş bir tanesi de Baki 
ANGIN, Evet, bir tanesi 
de Baki ANGIN'dı yanlış söylemiyordu. Kahpe 
bir kurşunla öldürmüşlerdi, 

Ey uşak, bir gün daha 
sabredemezmiydin. . 
Baki 5 Aralık tarihli Aydınlık'ı då okusaydı. Demirdökümde işçilerin, 
Rus uşaklarının işini nasıl bitirdiğini de okuyup 
görseydi. 


ANKARA (ÖZEL) 
Ankara Gazi Eğitim 
Enstitüsünde ikinci devre eğitimi Pazartesi günü 
başlıyor. 27 Ocak'a kadar devam edecek olan 2. 
devre eğitimine 1976 yılında üniversitelerarası 
secme we yerleştirme 
merkezinderi aldığı puan 
kartıyla 1. sınıfa kaydını 
yaptıran öğrenciler ve 2, 
sınıfa devam edenler ile 
2. sınıfta olup da çeşitli 
nedenlerle okula devam 
edememiş olanlar katılı- 


MALATYA (THA) 


Daha önce dun öğretime açılacağı açıklanan 
İnönü Üniversitesi Tema 
Bilimler Fakültesinin yeni ders yılına 2 Ocak 
1978 tarihinde başlaya- 


İSTANBUL (ÖZEL | 


Şişli İktisadi Ticari 
İlimler A kademesinde ön 
kayıtlar 5 Aralık 1978 
tarihinde başladı. 

Şişli İktisadi Ticari 


© Türkiye'nin ithalat harcamaları artarken, 
ihracat gelirleri azalıyordu 


© MC'nin Merkez Bankası Başkanı, kavgalı 
ve gürültülü bir biçimde görevinden alınırken 
önemli bir gerçeği açıkladı:”Dış ekonomik 
gelişmeler Kıbrıs meselesine bağlıdır” 


© Ecevit özellikle Batı Almanya'dan kredi 
alabileceğini umuyordu.Ancak 11 Martta 
IMF ile masaya oturmak zorunda kaldı. 

23 Martta da Washington'da niyet mektubu 


imzalandı 


© IMF'nin recetesi Türkive halkına 

refah değil, dert ve yük getirdi 

© IMF iki dilim halinde 150 milyon dolar 
kredi verdi, ama şartlarını kendi tayin etti. 
Şimdi bu paranın dirhemi kalmadı. 
Başkalarının paralarıyla hovardalık yapanlar, 
kredileri har vurup, harman savurdular 


GENCLİK 


, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünde 
ikinci devre eğitimi pazartesi günü başlıyor 


Malatya Temel Bilimler Fakültesinin 
açılışı 2 Ocak iarihine ertelendi 


Şişli Siyasal'da ön kayıtlar başladı 


yor, 
Gazi Eğitim Enstitüsinde 3. devre eğitimi 
ise 20 Ocak'ta başlayacak. 10 Mart'a kadar sürecek olan 3. devre eğitimine 2. sınıftan 3, sınıfa ve 1. sınıftan 2. sınıfa gecenlerle 1977 yilin- 
da 1. sınıfa Kayıt yaptıranlar katılacak. 3. devre 
eğitimi bittikten sonra 
Gazi Eğitim Enstitüsünde 
okuyan bütün öğrenciler 
yeni öğretim yılında hep 
birlikte okuyacaklar, 


cağı açıklandı. 

Malatya İnönü Üniversitesi Genel Sekreterliginden yapılan açıklamaya göre, ertdeme kararı, 
diğer sınıfların devam 
eden sınavları nedeniyle 
alındı. 


İlimler A kadenifsi ve akademiye bağlı tüm yüksek 
okullar 420 toplam puanla ön kayıt yapıyorlar. 
400 öğrenci alınacak. Kayıtlar 15. Aralık tarihine 


/ 


s 


Radar 


NATO Savunma Ba 
kanları Kış Dönemi Toplantısı dün akşam sona 
erdi. Görüşmelerin bitmesinden sonra yapılan 
ortak açıklamada, Türkiye'ye yapılması öngörülen ek yardıma ilişkin 


olarak şöyle deniyor: 
"Bakanlar Türkiye ve 
Portekiz'in kuvvetleri- 


ni, NATO amaçlarına uygun bir biçimde güçlendirebilmeleri için müttefik ülkelerin ek yardımlarına acil gereksinmeleri olduğunu kaydetmişlerdir. Bakanlar bu gereksinmelerin daha olumlu 
bir biçimde karşılanabilmesi için müttefik 
ülkelerin yaygın katılmalarıyla özel çabaların 
sarf edilmesini kabul 
etmişlerdir. Bakanlar 
bu çabalara ilaveten ittifakın daha az gelişmiş 
olan üyelerine de ek yardımda bulunulması için 
Washington doruğunda 
başlatılan çalışmaları 
memnuniyetle karşılamışlardır.*” Yayınlanan 
ortak bildiriye böyle 
bir maddenin konması 
Brüksel'deki Türk NATO 
çevrelerince olumlu karşılandı. 


UÇAN RADAR ÜSSÜ 
İki gün süren NATO 
Savunma Bakanları Toplantısının ana konusunu 
uçan radarlar sistemi 
AWACS oluşturdu. Top- 


lantı sonucunda taraflar anlaşmaya vararak 
"Çok taraflı uzlaş- 


ma bildirisi" adı verilen 
bir belgeyi imzaladılar, 
Türkiye'nin bu belgeyi 
imzalamak için üç ön 
şart öne sürdüğü ve bun- 


ların NATO Sâvunma 
Bakanlarınca benimsendiği öğrenildi. Buna göre 
uçan radar üslerinden 


bir tanesi Türkiye'de kurulacak. Türkiye ile Yunanistan arasında anlaş- 


mazlık konusu ölan Fir ` 


hattı bu sistemle sorun 
olmaktan çıkacak. Uçan 
radarların elde etmiş olduğu bilgiler Türkiye'deki NATO üsleri aracılığı 
ile Türk Genel Kurmayına da iletilecek. Öte 
yandan AWACS projesi- 
nin uygulanmasında Türkiye'nin teknik konulara 
ilişkin olarak öne sürdüğü şartlar şöyle: 


Uçan radarların harekatı sırasında bunların 
Türk , yasalarının öngördüğü şartlar altında hareket etmesi, 


Uçan radarların harekatlarında bunların Türkiye'nin diğer müttefik 
uçak harekatlarına uy- 


guladığı önlemlere tabi 
olması, 
Türkiye için saptan- 


miş olan katılma payının 
hiç bir zaman artırılmaması. 


Hadi Uluengin Brüksel'den bildiriyor 


NATO SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISI 


SONA ERDİ 


filosu için Konya'da 


uçan radar sisteminin 
gerçekleşmesinde Türkiye'nin mali katkısı 
15 milyon dolar olarak 
saptandı. Toplam tutarın yüzde 0,84'ünü 
oluşturan bu miktarı. 
Türkiye 1986 yılına 
kadar ödeyecek. 27 
uçaktan oluşacak olan 
AWACS sisteminde 
18 Amerikan Boing k-3 
avcı uçağı ve 9 İngiliz 
Nevrok tipi ¿uçak yer 
alacak. Türkiye Norveç 
Portekiz, Yunanistan 
ve İtalya'nın üs talep ettiği uçan radar sisteminin ana hareket üssü, Almanya'nın Gersenkirchen 
şehrinde kurulacak. Diğer üs yerleri ve uçak 
sayısı hakkında kesin 
bir karar alınmadı. 
ÜS KONYA'DA 
KURULACAK 

Ancak sızan haberlere 
göre Türkiye'de Konya 
civarında kurulacak 
üste üç ya da dört uçaklık bir filo bulunacak, 
Türkiye'nin üs istemede 
ısrarlı davranması yapılacak alt yapı tesisleri- 
nin iktisadi bir yarar 
getirmesine bağlanıyor. 
Diğer taraftan edindiğimiz bilgilere göre, 
NATO Savunma Bakanları Toplantısında 
Yunanistan'ın yeniden 
NATO'nun askeri kanadına dönmesi sorununa 
değinilmedi. o İran'daki 
son gelişmelerin dikkatle incelenmesini Amerikan Savunma Bakanının 
konuşmasında belirttiği 
fakat konunun üzerinde 
ayrıntılı bir şekilde tartışılmadığı öğrenildi. 

Ortak açıklamada ayrca Varşova Paktı tarafindam "Avrupa'da silahlı kuvvetler mevcutlarının dondurulması 
.önerisinin (o reddedildiği 


yor. 


Sivas'ın Kangal ilçesinde, Kenan 
Özcan ve Ali Başıbüyük, 18.9.1966 


üs kurulacak 


belirtildi. 
ÖKÇÜN BRÜKSEL'DE 
Öte yandan Perşembe 
günü başlayacak olan NATO' 
Dışişleri Bakanları Toplantısına o katılmak için 
bugün öğleden sonra beraberindeki heyetle Brüksel'e gelen Gündüz Ökçün 
hava alanında kısa bir 
açıklama yaparak şunları belirtti: 

UNATO Dışişleri 
Bakanları görüşmelerinde 
uluslararası durum, 
Doğu-Batı ilişkileri, silahsızlanma konuları ve bunlara ek „darak da NATC 


ülkeleri ârasındaki 
ekonomik yardımlaşma 
ve işbirliği ele alınacak. 
NATO anlaşmasının 


ikinci maddesi diğer konuların yanı sira iktisadi yardımı da öngörmektedir. Toplantı raporunun tartışılmasında konuya yeni bir yaklaşım 
getirilerek savunma ile 
ekonomi arasındaki birliğin vurgulanacağı inancındayım” 


Brüksel'de Alman Dış- 


işleri Bakanı Genscher ve 
Christopher ile konuşacağını belirten Ökçün, 
mümkün olursa AET 
Komisyonu Başkanı Roy 
Jenkins ya da herhangi 
bir yüksek yetkili Ortak Pazar yöneticisiyle 
görüşeceğini söyledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı 
Rallis ile bir ikili görüşme yapıp yapmayacağını 
sorduğumuz Gündüz Ökçün, bu konu hakkında 
kesin bir şey söyleyemiyeceğini fakat böyle bir 
olasılığın mevcut olduğu 
nu belirtti. 

NATO'nun ekonomik 
yardımı konusunda Türkiye'nin tavrının ne olacağı şeklinde yöneltilen 
bir soruya ökçün, NATO' 
nun belirli ilkeler etra- 


İNFAZ UYGULAMASINDA 
BÜYÜK EŞİTSİZLİK 


Aynı gün müebbet hapse 
mahkum olan iki kişiden biri 
tahliye oldu, diğeri hapiste 


NİĞDE(ÖZEL) 

Yeni İnfaz Yasasının müebbet hapis cezası alanlara ilişkin eşitsizliği 
yeni boyutlar kazandı. Beraber işledikleri bir suçtan dolayı aynı tarihte müebbet hapse mahkum edilen 
Ali Başıbüyük ve Kenan Özcan adlı 
mahkumlardan Ali Başıbüyük, yeni 
infaz yasası Çıkınca Sivas cezaevin- 
den tahliye edildi. Ancak, Kenan özcan halen Niğde Cezaevinde bulunu- 


odu. 


vas 2. Ağır Ceza Mahkemesince müebbet hapse mahkum edilmişlerdi. 

Kenan Özcan, iyi halli olarak Niğde Kapalı Cezaevinde mahrumiyetini çekerken, Ali Başıbüyük ise, Yeni 
İnfaz Yasası 


Kenan Özcan, 
ve ailelerimiz daha fazla mağdur 
edilmeden bu adaletsizliğin düzeltilmesini bekliyoruz. Bu durum devam 
ederse, hak, adalet ve yasalara güven 
sarsılacak ve kamu vicdanı zedelene- 


fında kurulmuş bir örgüt olduğunu ve diğer 
uluslararası kuruluşlar türünde olmadığını ve bu 
yüzden ekonomik yardımın NATO çerçevesi 
içinde halletme diye bir 
sorunu Türkiye'nin ileri 
süremeyeceğini işaret etti. Fakat yapılacak olan 
deklerasyonlardan çok 
uygulamalar önemlidir di 
yen Dışişleri Bakanı Türkiye'nin akılcı bir dış politika izlediğini belirtti. 
SIZAN HABERLER 
Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlarının 
gerek NATO toplantısı 
sırasında gerek özel ikili 
görüşmeler yaparak Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların çözümlenmesine çalışacakları NATO gözlemcileri 
tarafından büyük bir 
olasılık olarak niteleniyor. Yunanlı kaynaklar- 
dan sızan haberlere göre 
Yunanistan'ın görüşü 
Türkiye NATO'dan ekonomik yardım alabilmek 
için Atlantik Paktının 
askeri kanadına Yunanistan'ın geri dönmesini 
bir baskı aracı olarak kullandığı şeklinde. Genel 
Sekreter Luns'un raporunda da vurguladığı 
şekilde Türkiye'ye 
NATO çerçevesi içinde 
yardım yapılması yarınki 
görüşmelerin gündeminde 
önemli bir yer taşıyacak. 
Brüksel'deki NATO çevrelerine hakim olan genel 
hava böyle bir ekonomik 
yardımın gerçekleşmesi- 
nin zor oldğu şeklinde. 
özellikle NATO yardımı 
hacmi içinde yeri yüzde 
1 olan Fransa'nın böyle 
bir öneriye karşı çıktığı 
ve NATO'nun bir ekonomik yardım kuruluşu olmadığı görüşünü ileri sürdüğü belirtiliyor. 


ile aylar önce tahliye 


“Biz müebbetler 


“yet 


Türkiye, ABD 
ilişkilerini ve Kıbrıs 


konusunu görüşecek 
olan Senatör Bvrd 
bu gece geliyor 


ANKARA (ÖZEL) 

ABD Senatosunda çogunlukta bulunan Demokrat Parti lideri Byrd 
Türkiye-ABD ilişkileri 
konusunda görüşmeler 
yapmak üzere bu gece 
Ankara'ya geli yor. 

Dışişleri Bakanlığı 
yetkilileri senatör Byrd' 
ün Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu- 
nun kaldırılmasında çok 
etkili olduğunu hatırlatarak OByrd'ün sekiz 
Orta Doğu ülkesine yaptığı ziyaret dönüşünde 
Türkiye'ye uğra yı 
kendisinin istediğini söylüyorlar. Yetkililer bu 
ziyaretin "özel" bir nitelik taşıdığını savunuyorlar. 

Oysa diplomatik çevreler Byrd'ün bu ziyaretinin gerek Türkiye-Birleşik Amerika ilişkileri 
gerekse Birleşik Amerika 
tarafmdan geliştirilerek 
taraflara sunulan Kıbrıs 
öneriler: bakımından büyük önem taşıdığına işaretediyotlar. 

Diplomatik — çevrele 
Byrd'ün Ankara'daki temaslarının çok yüksek 
düzeyde olacağına işaret 
ederek, ambargonun kaldırılmasından bu yana 
Türkiye-Birleşik Amerika 
ülişkilerindf ortaya çıkan yeni gelişmelerin 
değerlendirileceğini belirtiyorlar. Ayrıca Byrd' 
ün Türkiye'ye Birleşik 
Amerika'nın önerdiği 
Kıbrıs çözümüne ikna 
etmeye çalışacağı ifade 
ediliyor. 


Gazetemizin 
düzenlediği 
"Türkiye'de anarşi” 
konulu açık oturum 
9 Aralıkta 
Ankara'da yapılıyor 


ANKARA(ÖZEL) 
Gazetemiz, 9 Aralık 
Cumartesi günü, Ankara'da, "Türkiye'de Anar- 


şi" konulu bir açık otuz. ù 


rum düzenliyor. 

Açık Oturuma , Hürriâzetesi yazârların-, 
dan Cüneyt Arcayürek, 
Günaydın gazetesinden 
Hüsamettin Çelebi, Milliyet gazetesinden Örsan 
Öymen ve gazetemiz adına Doğan Yurdakul 
konuşmacı olarak katılıyor. 

Açık oturumu, gazetemizin sahibi Ferit İlsever yönetecek, 


Korutürk, Kontenjan 
Grubuyla son 


gelişmeleri 
değerlendirdi 


ANKARA (ÖZEL) 
Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk Kontenjan 
gubu Başkanı Zeyyad 
Baykara ile grubun diğer 
bazı üyelerini kabul ede- 


kadar sürecek 


Toplam tutarı 1,9 milyar dolar tutacak olan 


HABER MERKEZİ 


1975 yılından itibaren gittikçe ağırlaşan bir 
ekonomik buhran içine girilmesinin temelinde 
emperyalizme bağımlılık yatıyor. Emperyalizme 
bağımlı olarak gelişen montajcı sanayi ithalatı 
kamçılıyor. Lüks tüketim malları üretiminin ağır 
bastığı bu sanayi türü geliştikçe makina, teçhizat, 
yedek parça, teknik bilgi ve hatta ithal malı hammade ihtiyacı artıyor. Enerji kaynakları yönünden 
de çok büyük ölçüde dışa bağımlı olan bu sanayi, 
1974 yılında Batı dünyasını kaplayan enflasyon 
dalgasından şiddetle etkilendi. 

19/5 yılında ekonominin yuvarlandığı ekonomik buhranın kaynağı buradadır. 1974'te Batı dünyasını etkisine alan yüksek fiyat artışları Batı ülkelerinde başvurulan önlemlerle iki yıl sonra kontrol 
altına alındı. Ancak bu kez de bu ülkelerin ekonomilerinde bir durgunluk, üretimde azalma ve işsizlik ortaya çıktı. Bu durumda Türkiye'nin ihracat 
olanaklarını kısıtladı. Ve bölece ithalat alanında ki 
gelişmeler yüzünden ülkenin harcamaları artarken, 
ihracat alanındaki gelişmeler yüzünden de gelirleri 
azalıyordu. 


Kıbrıs meselesi 


1978'e gelindiğinde Turkiye'de emperyalızme 
bağımlı ekonomik yapı ihracattan sağladığı tüm 
dövizi yalnızca petrol ihtiyacını gidermek üzere 
harcamak zorunda kalıyordu. Temel sanayiletini 
emperyalizmin baskı ve denetimi yüzünden kuramamış olan Türkiye'nin ithalatının yüzde 21'ini 
petrol, yüzde 76'sını ise sanayi ürünleri oluşturuyor. İşte, Türkiye'nin emperyalizme bağımlı, 
yarı-feodal bir ülke olduğunun kanıtlarından biri 
daha. 


Ne var ki, ekonomik buhran dış etkenlerin işin 
içine girmesiyle daha da şiddetlendi. Kıbrıs müdahalesi Türkiye'yi yapa yalnız bırakmıştı, ABD'nin 
Türkiye'yi Kıbrıs'ta geriletmek için başlattığı askeri ambargoyu, ekonomik ambargo izledi. ABD 
ve Batı Avrupa devletleri Türkiye'ye açtıkları kredileriönemliölçüde kıstılar. Döviz olarak istenilen 
slanda kullanılan program kredilerinde görülen 
daralma çok çarpıcı bir örnek. İthalat için kullanılan program kredileri 1973 yılinda 135 milyon do- 


tarihinde işledikleri ortak suçtan Si-' 


lardan 1974'te 32 milyona, 1977'de ise 4 milyon 
dolara düştü. Askeri ambargo yüzünden bazı acil 
askeri ihtiyaçların karşılanması için döviz demek 
zorunda kalınması döviz darboğazını daha da artırdı. 

Kıbrıs meselesiyle, ekonomik buhran arasındaki 
ilişki MC hükümetlerince de, Ecevit hükümetince 
de açık bir biçimde konmadı. 11 Ağustos 1978 
tarihinde düzenlediği basın toplantısında bu konu- 
ya değinen MC dönemi Merkez Bankası Başkanı 
Sadıklar şöyle diyordu: 

"Kıbrıs sorunu dolayısıyla Türkiye'nin karşılaştığı ekonomik açmazların belki de ilk defa tarafından açıkca ifade edilmesi bazı çevrelerce yadırganmıştır. Bu konunun detayına geretiği zaman 
tekrar döneceğim. Ancak şu kadarını ifade etmek 
isterim ki, Kıbrıs konusundaki gelişmelerle dış 
ekonomik ilişkiler arasında çok yakın bir bağ bulunmaktadır. Nitekim, bu günkü dış ekonomık işkilerdeki olumlu aşamalarda en büyük rolü Kıbrıs 
konusunda atılan adımlar ve dış politikadaki gelişmeler sağlamıştır kanısındayım" 


IMF, Ecevit'i bekliyor 


İkinci MC hükümeti kurulur kurulmaz, Batı'nın 
kredi musluklarını açmak amacıyla Uluslararası 
Para Fonu (IMF) ile temasa geçti. IMF bütün dünyada dolar imparatorluğunun kumanda kulesi olarak biliniyordu, Ama ABD emperyalizminin bütün 
dünyada karşı karşıya olduğu zorluklar ve kendi 
ülkesindeki enflasyon, dış ticaret açıkları dolar imparatorluğunu ve kumanda kulesini bir hayli sarsmıştı. Ancak IMF yine de Batı dünyasındaki mali 
kuruluşları üzerinde hâlâ büyük etki sahibiydi. 
Turkiye gibi gırtlağına kadar borca batmış bir ülkenin ekonomik geleceği için verilecek kararlarda, 
Batı Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğu ve batılı 
bankalar IMF'nin tutumuna bakıyordu. 


IMF, MC hükümetlerinin Kıbrıs sorununun çözümüne yanaşmadığı görüşündeydi. 16 Kasım 
1977 günü Türkiye'de görüşmeler yapan IMF Heyeti aniden görüşmeleri yarıda keserek Amerika'ya 


döndü. Heyet hükümetin önce "siyasi istikrar"'ı 
sağlamasını istedi. Aralık ayının ortalarında yine 


cektir " dedi. 


rek Türkiye'deki son gelişmeleri görüştü. 


MC'nin gidici olduğu kesinleşince, IMF Ecevit hükümetini bekledi 


Türkiye'ye gelen IMF Heyeti MC hükümetiyle anlaşmaya varmak istemedi. Çünkü MC hükümetinin 
gidici olduğu o günlerde artık iyice belli olmuştu. 


İkinci MC hükümetinin gensoru oylaması sonucu düşmesi üzerine Ecevit hükümeti kuruldu. Yeni 
hükümet güven oyu alıralmaz ekonomik durum 
yeniden gündemin birinci maddesine yerleşti. 
Ecevit hükümeti IMF ile anlaşmanın ağır faturasını 
düşündüğünden olsa gerek bu konuda bir süre kararsız tutum aldı. Hükümet gözlerini Avrupa'ya çevirdiler. Özellikle Batı Almanya'dan kredi alabileceklerini düşünüyorlardı. 3 Mart 1978 günü IMF 
Heyeti ile masaya oturduklarında bile zayıf da olsa 
bu umudu hala taşıyorlardı. Ancak bu umutlar da 
suya düştü. Kredi kaynakları zaten sınırlı olan Norveç ve Avusturya dışında hiçbir ülke IMF'nin 
onayı olmadan Türkiye'ye kredi açmaya niyetli 
gözükmüyordu. 

Sonunda Ecevit hükümeti IMF ile anlaşmayı ka- 
bu etti. Artık hu konuda kesin kararını verdiği 
Türk parasının değerini yüzde 25 oranında dolar 
karşısında düşüren devalüasyon ile açıklığa kavuştu. 

Bundan sonra olaylar hızla gelişti. 11 Mart günü 
IMF ile anlaşmaya varıldığı ilan edildi. 23 Mart'ta 
ise ekonomiyi denetimi altına almak şartıyla Ecevit hükümetine kredi sağlayabileceğini vaad eden 
bu kuruluşla Türkiye hükümeti arasında Washington'da niyet mektubu imzalandı. 


IMF'nin recetesi 


IMF'nin yüksek fiyat artışları ve dış odeme 
açıklarıyla karşılaşan ülkeler için önerdiği tanınmış bir reçetesi var. Bu reçete Niyet Mektubu'nun 
bizzat kendisi. Hükümetin bugün uygulamaya çabaladığı ve halkın hayatını gün geçtikçe daha zorlaştıran ekonomik tedbirler de işte bu reçetenin 
acı ve derman yerine dert veren ilaçlarından başka 
bir şev değil. 

Emperyalizm az gelişmiş ulkereri başlıca sermaye ihracı ve dış ticaret yoluyla sömürür. Dış tica 
rette sömürü emperyalistlerin sermaye-yoğun mamul maddeler satması ve buna karşılık emek 
yoğun yarı-mamul mallar ve hammeddeler satın al 
ması mekanizması içinde gerçekleştir. Emperya 


Rusya Kıbrıs'ta 
neye karşı? 
Doğan Yurdakul 


Rusya Kıbrn'ta Amerikan planına karşı olduğunu açıkladı. Bununla da yetinmedi. Arkasından da temcit pilavı gibi her Allahın günü 
tekrarladığı kendi planını açıkladı: "Kıbrıs soiunu Sovyetlerin de katılacağı uluslararası bir 
forumda görüşülmeli!” 


Sovyetlerin Kıbrıs için kendilerinin de ka-. 
tılacağı bir konferans önendiklerini duydukça 
insanın aklına hemen şu soru geliyor: "Yahu, 
bu Rusya Kıbrıs'ın neresinde oturuyor? Kuzeyinde mi. güneyinde mi? Kıbrıs'ta bir de Rus 
toplumumu var ki ille kendileri de konferans 
masasına oturmak istiyorlar?" 


Rusya Kıbrıs'ın hiç bir tarafında oturmuyor. 
Hatta coğrafi bakımdan Kıbrıs ile hiçbir ilgileri 
yok. Ama Rusya'nın dünyanın herhangi bir yerindeki bir işe burnunu sokması için coğrafi bakımdan bir ilgisi olması gerekmiyor ki. Sorunun. Rusya'nın dünya çapındaki emperyalist 
faaliyetlerini ilgilendirmesi yetiyor. 

Dünyada Rusya'nın menfaatlerini ilgilendirmeyen bir yer bulmak da pek mümkün değil, 
Ortadoğu ile ne ilgisi var da orada sürekli savaş 
kışkırtır, her ülkenin içişlerine karışır, darbe 
tezgahlar? Afrika ile ne ilgisi var? Taa, Hint Okyanusu'ndaki Şeysel Adaları ile ne ilgisi var? 

Aslında Amerikan planı falan işin bahanesi. 
Rusya'nın kendi emperyalist amaçlarını gizleyebilmek. iyi niyetli kişilerin gözlerini boyayabilmek için "uluslararası konferans" tezine giyrrain anti-emperyalist bir kılıf. Pembe renkli 

ir şal, 


Rusya'nın Kıbrıs konusunda karşı olduğu 
tek şey. Kıbrıs sorununun çözülmesidir. Onların 
karşı olduğu iki milliyetten Kıbrıs halkının karşı karşıya oturup. kendi kaderlerini kendilerinin 
tayin etmesidir. Bu yüzden de elinde körük, 
Türkiye'nin müdahalesinin Kıbrıs'ta yarattığı 
yangını körükleyip durmaktadır. Rusya'nın istediği şey, Doğu Akdeniz'in bu çok önemli adasında kargaşalığın mümkün olduğu kadar daha 
uzun zaman sürüp gitmesidir. 


Rusya esas olarak şu plana, bu plana değil, 
Kıbrıs sorununun toplumlararası görüşmelerle 
çözülmesine karşıdır ve bunu engellemeye çalışmak tadır. 


Ne garip tecellidir ki, Kıbrıs'ı merkez üssü 
olarak kullanan Kontrgerilla da, toplumlararası 
görüşmelere karşıdır ve bunu engellemeye çalışmaktadır. Tencere bir kez daha yuvarlanmış 
ve kapağını bulmuştur. 


Kontrgerilla ve MHP'nin Kıbrıs'ta çok hayati 
menfaatleri vardır. Bu menfaatler, hem Türkiye" 
deki anarşist faaliyetlerini sürdürmeleri, hem de 
kaçakçılık vb. gibi gelir kaynaklarını korumakla 
ilgilidir. 


Toplumlararası görüşmelerin başlama ihtimali, Kıbrıs'ın sorunun çözümü yolunda adımlar 
atılacak gibi görünmesi, onları son derece telaşlandırmıştır. 


Son hükümet buhranının nedeni de budur. 
İstifa eden ve yeniden teklir kabul etmeyen Osman Örek, bunları ve Rauf Denktaş'ın oğlunu 
üstü kapalı bir şekilde suçlamıştır. 

Muhalefet liderlerinden Alpay Durduran, söz 
konusu olabilecek yeni sınır düzeltmelerine karşı, reaksiyoner gruplar hazırlandığını ve bunların faaliyetlerinin Türkiye'nin iç politikasında 
istismar edileceğini söylemektedir. Yani, MAP 
ve Kontrgerilla, Rum toplumuna karşı tertip 
ve kışkırtmalara girişecekler, Türkiye'deki 
adamları da kamuoyuna dönüp, "gördünüz mü, 
Rumlar yine azıttı" diyecekler. 


Kıbrıs'ta çözüme karşı olan faşistlerin bugünkü sloganı: "Kanla alınan, barış masasında 
verilmez!" Çözüme karşı olan sosyal-emperyalistlerin sloganı ise "Bizim de katılacağımız 
uluslararas konferans!" Amaç aynı olduktan 
sonra. ikisi de birbirlerinin sloganlarının altına 
rahatlıkla imzalarını atarlar. 


listler ekonomik güçlerine dayanarak satın aldıkları ürünlerin fiyatlarını düşük tutup istikrarsızlık 
içinde bocalatırken, sattıkları ürünlerin fiyatlarını 
istikrarlı ve sürekli olarak yükseltirler, 


Sermaye ihracı yoluyla sömürü ise emperyalizmin belirleyici özelliği. Bu mekanizma da iki yolla 
gerçekleşir. Emperyalist şirketlerin yabancı ülkelerde gerçekleştirdikleri doğrudan yatırımlar ve 
kredi vererek borçlandırma yoluyla. Borçlandırma 
yoluyla emperyalist sömürü bugün Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en önemli zorluk. Zira 1978'de 
vadesi gelmiş dövizle ödenecek borçlarının toplamı 
11 milyar doları buluyor. Üstelik bu tutara mal vererek ödenecek borçlar dahil değil. ÇünküSovyetler Birliği'ne de malla ödemek zorunda olduğumuz 
büyük miktarda borçluyuz. 


Şartlar 


Emperyalist ülkeler verdikleri kredilerin şavt'srını da kendileri tayin ediyorlar. Kredilerin nerelerde kullanılacağını, faiz oranını, ödeme süresini, 
ödemesiz dönemi azgelişmiş ülkelere dayatan onlardır. Bu konuda Türkiye zengin deneylere sahip. 
Borçlanma yoluyla kalkınma emperyalizme bağımlı ülkelerin daha da bağımlılaştırılmasının ekonomik ifadesinden başka bir şey değil. Borçlanan 
ülkeler borçlarını ancak daha fazla borçlanarak 
ödeyebilecek hale getirilmek isteniyor. 


İşte emperyalizmin dış ticaret ve sermaye ihracı 
yoluyla yürüttüğü bu sömürünün devam etmesi 
belli şartlara bağlı, Fiyatların sürekli olarak dörtnala gitmesi ve ülkenin tamtakır, kuru bakır dövizsiz 
kalması bu şartlara ters düşüyor. Bir kere enflasyon içinde olan ülkeden ithalat yapmak o ülkenin 
parasının değeri düşürülmedikçe karlı bir iş olmaktan çıkıyor. Şiddetli enflasyon ve bunula yakından 
ilgili olan ticaret açıkları bir noktaya geldiğinde 
artık sömürü ilişkileri de şirasezinden çıkmaya başyor. Emperyalistler borçlarını ödemeyen ve kendilerinden ithalat yapamayan ülkelerin ekonomilerine çeki-düzen vermesini istiyorlar. İşte IMF'nin 
yaptığı iş de böyle durumlarda ABD emperyaliz 
minin menfaatlerine uygun reçeteler hazırlamak. 


Devamı vur 


di 


sığ 


"Özgürlük Yolu” Çekoslovakya'nın 
işgalini savunuyor 


“Yürüyüş”ün 
sevinci boşuna 


Sadece Türkiye'nin değil, İran'ın da Sov. 


bir yazı yayınladı. Ya 
zıda, Suvyet sosval-emperyalistlerinin o Çekos- 


"Özgürlük Yolu”, 
42. sayısında “İşçi Sınıfının Uluslararası Dayanışması” adı altında 


"Gerçek”'in Kıbrıs la 
ilgili görüşü 

TSİP'in çıkardığı "Gerçek"'in 67. sayısında 
Kıbrıs"'la ilgili olarak Sovyetler Birliği'nin önerisinin tekrarlandığı yazıda şöyle deniyor 
"ABD Kıbrıs konusunda bir vlan önerdi. Bu plan 
Amerikan emperyalizminin “ıkarlarına ve NATO 
nun isteklerine göre hazırlanmıştır. 

"Bilindiği gibi emperyalist güçler Kıbrıs 
sorununu NATO çerçevesinde çözmeye çalışmaktadırlar" 

"Kıbrıs sorununda gerçek anlamda barışçıl 
bir çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler çerçeveşinde bir ulurlararası konferans toplanm»!ıdır. 
Böyle bir konferans toplamadıkça empe:y alistgüçler meseleyi kapitalist kamp içinde çözmeye 
Çalışacaklardır. Ru ise dünya barış güçlerinin 
ve Kıbns halkının çıkarlarıyla çelişmektedir." 

Bilindiği gibi, Kıbrıs sorununa çon.ak sokmak 
amacıyla Sovyetler Birliği öleden beri "'uluslararası konferans" önerisini tekrarlamaktadır. Bu 
durumda "'Gercek''in demek istediği şu: Kıbrıs'ta 
Amerikan planına hayır Rus planına evet. 


Tasfiyeciler "Yaşasın 
sloganına saldır 


“TİKP revizyonistleri 
Amerikancılık adına ziyarete karşı çıktılar. İçi 
kof çığlıklar attılar, Göstermelik bir miting düzen 
lediler, Mitingte 'Yaşasın Türkiye' diye bağır- 


lovakya işgalini "haklı" 


Rus savaş gemileri 
geldiğinde sesleri çıkmayan tasfiyeciler, pro 
leter devrimcilerin mücadelesine kara çalmaya 
çalışıyorlar. Devrimci 
Halkın Birliği'' adındaki 


tasfiyeci dergi, 47. sayı: dilar, Yani sömüren ve 
sında TİKP'nin Bağım» sömüreniyle yaşasın 
sızlık Yürüyüşü ile ilgili Türkiye! AP, MSP ve 
Olarak şunları yazıyor: CHP'lileri 'bağımsız- 


“Kurtuluş'un 
varacağı yer 


“Kurtuluş” da devrimcilerin limanları 
mıza gelen Rus savaş gemilerini protesto etmesinden rahatsızlık duyanlar arasında. Devrimelletin mücatelesini “komünizm düşman 
lığı" olarak göstermeye çalişan "Kurtuluş", 
47. sayısında şurtları yazıyor: y 

"Son Havadis’ 'Milliyetçi kuruluşlar Rus 
gemileriisi protestoya hazırlanıyorlar' derken 
Aydınlık protestoyu başlatmıştı bile. İstanbul'un bazı duvarlarına 'Rus gemileri defol' 
yazıları yazılmıştı. Sovyet gemilerinin gelmesinden İtibaren ise TİKP'li ve DGB'liler bir 
dizi gösteriler yaptılar. Yaratılmak istenen 
hava hep Amerikan 6. filosuna karşı yurtsever-devrimci gençlerin 1968'lerde başlayan 
antisemperyslist havası idi. 


çıkarabilmek için, şunlar yazılıyor: 


“"Çekoslovakya'da oportünist cephe, politikasını oluşturmuş ve 
1960 yıllarının başından beri parti liderliğin. ele geçirmeye başlamışlı. Örneğin ekono: 
mik planlama grubunun 
başına (o anti-komünist 
olduğunu ilan eden 
Otaşik getirilmişti. Politik planlama komisyonunun başına Zdenek 
Mlynar atanmıştı (...) 
Çekoslovak | televizyonunun başına Jiri Pelikan getirilmişti" vb. vb, 


“Özgürlük Yolu”, işgali “haklı “ çıkarabilmek için ne yapıp yapıp Sovyetler Birliğinde 
Kruşçev ve Brejnev'in 
iktidarı ele geçirdiğini 
gizlemek istiyor. Çünkü 
işgal, "Özgürlük Yolu" 
nun saydıklarından dolayı değil, Kruşçev- 
Brejnevlerin Sovyetler 
Birliği'ndeki karşı-devrimci darbelerinin bir 
sonucuydu. 


Türkiye” 
iyor 


lık' mücadelesine çağırdılar. 'Aydınlık' adlı paçavralarının sayfalarını 
Amerikancı gerici, faşist unsurların demeçleriy'o süslediler, MTTB 
Hür-Genç, AP Gençlik 
kolları ve Akıncılar gibi 
gerici, faşist örgütlerle 
kolkola girdiler. Kapitalist emperyalizm uşaklığı niteliklerini bir güzel 
sergilediler," 

Bunlar, sahte TKP' 
nin saldırılarını da geri- 
de bırakmaya çalışan 
tasfiyecilerin vardığı yeri gösteriyor. ''Yaşasın 
Türkiye'' sloganına saldırmaları da, ülkemizin 
bağımsızlığını yoketinmek- ve: köleleştitmek 
isteyen Btejney'in duygularını 'dile getiriyor. 
Ancak;-her önüne gele- 
ne "gerici" diye saldıran 
tasfiyecilere o sözümüz 
$u: Sizin gibi dünyanın 
en gerici gücü sosyalemperyalistlere yaranmak için "Yaşasın Tür 
kiye” sloganına saldı- 


yet sosyalemperyalistlerine peşkeş çekilme: 
sini isteyen “Yürüyüş”, İran'la ilgili olarak. 
190. sayısında şunları yazıyor: 

“Türkiye, faşizmin yıkıldığı bir İran'dan 
sonra doğacak boşluğu doldurmaya en güçlü 
adaydır ABD için. a 

“Ancak ABD'nin bütün bu hesaplarını 
tehlikeye atacak bir gelişme oldu geçen hafta. Leonid Brejnev, Sovyetler Birliği nde 
“Kimden ve ne şekilde gelirse gelsin, İran'a 
yapılacak askeri müdahaleye karşı çıkacağını "çok açık ve kesin bir dille açıkladı. CİA' 
nin ayaklanmaların bastırılması için yeni girişimlerde bulunduğunun anlaşılması üzerine 
yapılan açıklamada, Sovyetler Birliği'nin 
kendi güvenliğini de ilgilendiren böyle giripe karşısında kayıtsız kalamıyacağı ve 

ran'daki sorunları çözecek olanın yine İran 
v halkı olduğu belirtildi. 

"Sovyetler Birliği'nin bu kararlı tepkisi 
ABD'nin aşağılık emperyalistlerinde şok etkisi yarattı. Şaşkınlık içinde yapılan açıklamada, Cyrus Vance, ülkesinin İran'ın içişlerine karışmaya niyetli olmadığını, ancak 
Şah'la olan iyi ilişkilerini sürdüreceklerini 
söylüyordu. 

"Bütün ülkelerin işçileri ve emekçilerinin 
kalbi bu kez de özgür bir İran içir çarpıyor. 
İran halkı, bu mücadelede Sovyetler Birliği: 
nin kendisi için ne büyük bir güvence olduğunu bir kez daha gördü, onun dost elini bir 
kez daha arkasında hissetti.” 

İran'da mücadele eden halkın Sovyetler 
Birliği'nin sözümona "güvence "sine ihtiyacı 
vok. Aksine, İran halkı kurdu kovmaya çalısirken, ayının arka kapıdan girmesine de firsat vermeyecektir. “Yürüyüş ün, Brejnev'in 
küstahlığına sevinmesi boşuna. 


"Yürüyüşün yakınması 


Rus savaş gemileri gitti ama, "Yürüyüş" hala 
bu "'Ziyaret'"'isavunmaya devam ediyor. Devrimcilerin düzenlediği yürüyüşe saldırarak, hatta bu 
konuda haber yayımlayan gazetelere yasak koyma- 
ya çalışıyor, 190. sayıda şöyle yakınıyorlar : 

“Maocular tarafından düzenlenen ve basında 
2000 kişinin katıldığı belirtilen yürüyüşün Milliyet gibi bazı yayın organlarında gazetecilik ölə 
çütlerinin ötesinde, birinci sayfada ve üç fotoğraf ile yansıtılmasını da anti-sovyet tepkilerin, dengeci bir anlayış adına ve utangaçça dile getirilmesinde aramak gerekiyor." 


16D'nin saldırganlığı ve 
"Devrimci Gençlik'in göremediği 


«Devrimci Yol" taraftarlarının. çıkardığı «"Deyrimei Gençlik"'in T9, sayisında, İGD!nin saldırıları, 
anlatılıyor 


"İGD son günlerde devrimcilere karşı mücadelede kullandığı yalan, küfür ve tahrifatın yanı sıra, 
tam bir haddini bilmezlikle kaba kuvvet kullanma- 
ya yelteniyor. TÖB-DER Genel Kurulunda püskürtülen gerici saldırılarını her fırsatta yenilemekten 
kaçınmıyorlar. N 


1981 Dünya ve Avrupa 
Gençler Halter 


Birinciliği Türkiye'de 
yapılacak 


ANKARA (THA) liyetlerinin ilk seme- 
Uluslararası Halter resinin bu şampiyonada 
'ederasyonu 1981 yılın- meyvelerini vereceğini 
a yapilacak Dünya ve Av- söyledi. 
upa Gençler Şampiyo- i g 
ıasının Türkiye'de orga- Şampiyona muhte- 


melen 1981 yılının Haziran ayları başlarında 
Ankara'da organize edi 
lecek. 


ize edilmesini kararlaşardı. 

Ekim ayında ABD'de 
yapılan genel kurulda, 
Türkiye'nin bu konudaki 


È AEE Öte yandan uluslaratalebi uygun görüldü. 


sı kurallar gereğince şam- 


Halter Federasyonu piyonaya katılacak 350 
Başkanı Refik Yolaşan sporcu ve yöneticinin 
bu şampiyonanın Tür- kendi masraflarını karkiye'de organize edil” çılamasından ötürü, 


mesinin ülkemiz adına sevindirici olduğunu belirtti ve federasyonların bu 
yıl okullara girme faa- 


Türkiye'ye yaklaşık olarak 2,5 milyon Türk lirası döviz bırakacağı 
iddia edildi. 


Ünlü:“Sporumuz, 
spor adamlarınca 
yönetiliyor” 


ANKARA 

Beden Terbiyesi Genel Müdür Vekili Fikret Ünlü 
“Federasyon başkanlarının çoğunun sporla ilgileri 
bulunmadığı, sporumuzun spor adamlarınca yönetilmediği “şeklinde basında yer alan haber ve görüşlerin gerçekleri yansıtmadığını belirtti. 

Fikret Ünlü bu konuda yaptığı açıklamada, Federasyon başkanlarının yönettikleri sporun içinden 
geldiklerini, bazılarının “beden eğitimi öğretmenliği 
öğrenimi görmüş olduklarını belirtti. 

Öte yandan Beden Terbiyesi Genel Müdür Vekili 
Fikret Ünlü, 13-14 yaş grubundaki küçükler için, 
Ankara'da boks okulunun açılması nedeniyle, Boks 
Te Başkanı Hasan Rüzgar'ı bir mesajla 
utladı. 


y > > 
imi A 


ve bazı sporcular yaralanmıstı. 


Kocaelispor Kulübü, Bandırmaspor 
Kulübü hakkında maddi ve manevi 


tazminat davası açıyor 


KOCAELİ (THA) sporlu Müjdat çenesinden 


Muhafızgücü bu hafta ilk 


Bandırma'da oynananmaçta olaylar çıkmış 


yenilgisini aldı 


Aykut Töleğen 


Eczacıbaşı, şimdiye 
kadar hiç set vermeyen 
ve yenilmezlik ünvanını 
koruyan Muhafızgücü'- 
nü başarılı bir oyunla 
yendi. Maç boyunca 
rakibinin üzerinde üstünlük kurmay" çalışan 
Eczacıbaşı karşısında 
Muhafızgücü oyun boyunca tutuk görüldü. 
Karşılaşmaya hızlı giren Eczacıbaşı Mitev' 
in güzel hucümlarıyla 
ilk seti almayı başardı. 
İkinci sette rakibinin 
moralinin bozulmasın- 
dan yararlanan Eczacıbaşı arayı açtı. Bu arada 13-8 öne geçen Eczacıbaşı'nda durakla 
ma görüldü, Oyuna giren oMuhafızgücü'nden 
Semih'in tesirli vu- de 
ruşları durumu 13-13 
yaptı, Ancak son dakikalarda 
Muhafızgücü ardarda 
hatalar yapınca Eczacıbaşı bu setide 17-15 
kazandı. Üçüncü sette, iki setin verdiği yorgunlukla durgun görülen Eczacıbaşı karşısında, Muhafızgücü 
bir ara 9-7 öne geçti. Eczacıbaşı önce 
toparlandı sonra Semih'in hücumlarını 
güzel bloklarla önleyerek 14-12 galip duruma geldi. Karşılaşmanın sonları çok çe- 


kişmeli 


meyi 


gücü 
verdi. 
çıkartan 
üçüncü 


galibiyeti 


geçmesine rağmen Eczacıbaşı son setide 18- 
16 alarak, maçı 3-0 kazanmasını bildi, 

İETT bu hafta hem 
ilk defa galibiyet 
yüzü gördü. Takımının 
galip gelmesinde büyük 
payı: olan Ertan'ın güzel oyunu 
ulaşmak isteyen İETT 
Denizgücü'nü 
başardı. 
15/6, 15/7, 15/5 

Eczacıbaşı 

sinden sonra, Muhafızikinci 
masında Vinylex'e set 
Karşılaşma boyunca üstün bir oyun 
Muhafızgücü 


ile sonuca 


Vinylex'e 


Muhafızgücü'nün 
ile sonuçla- 


İETT, bu hafta Denizgücü'nü yenerek puan topladı. 


heyecanlı nan karşılaşmanın setleri şöyle: 15/11, 15/8, 
8/15, 15/10 

Eczacıbaşı yenilgisine rağmen Muhafızgücü yine iddiasını sürdürüyor. o Muhafızgücü 
ligin ikinci yarısında 
ezeli rakipleri Eczacıbaşı, B.Boronkay ve 
Vinylex ile karşılaşacak. 

Haftanın toplu sonuçları şöyle: Eczacıbaşı 3-Muhafızgücü 0, 
DSİ Spor O-Vinylex 3, 
İETT O-Karşıyaka 8, 
Taçspor 3-Demirgücü 0, 
Oyak Renault 3-Altınordu 0, Muhafızgücü 3- 
Vinylex 1, Kl 0- 
Karşıyaka 3, İETT 3- 
Denizgücü 0, O. Renault 0-B.Boronkay 3, 
DSİ Spor 0, Eczacıbaş13. 


3-0 yen 
Setler: 


yenilgikarşılaş- 


sadece 
kaptırdı. 
3-4 


Olimpiyat, Dünya ve Avrupa 
şampiyonlarına aylık bağlanması için 
çalışmalar yapılıyor 


ANKARA (THA) 
Güreş Federasyonu /s Asbaşkanı 
Doç. Osman Ataç Kurulun uzun süredir üzerinde yaptığı çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada olimpiyat, 
dünya ve Avrupa şşampjyonlarına aylık bağlanması için bir kanun 
teklifi hazırlandığını söyledi. 
Ataç, Türk güreşinin eski düzeyine 


gelebilmesi “ve sporcuların gelece"” 


ğini güvenceye almak çabası içinde olduklarinı, hazırlanan kanun teklifinin 
önümüzdeki günlerde Gençlik ve Spor 
Bakanlığına gönderileceğini ifade etti. 

Hazırlanan kanun teklifi Bakanlar 


Kurulundan geçip Mecliste kabul edilise, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu olmuş kişiler 40 yaşını doldurdukları takdirde hayatlarının sonuna 
kadar maaş alabilecekler. 


Kanun teklifinde olimpiyat've 
dünya şampiyonları için 3. derecenin 
1. kademesinden, Avrupa şampiyonları 
için de 4. derecenin 1, kademesinden 
maaş bağlanması öngörüldü. 

“Bu arada kanuna göre ödenecek 
aylıklar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün bütçesine sosyal yardımlar tertibine konacak ödenekten karşılanacak. 


Uluslararası Mısır Bisiklet Turu 


ranlar varken, başkala- ' 


rına gericilik kaldı mı?.. "Son olarak, faşist işgalin Devrimci Yol 


önderliğinde kırılmasını fırsat bilerek, Ankarada ki 
tüm güçleriyle Etlik böl- 


Pazar günü oynanan ve 
olaylı bir şekilde biten 
Bandırmaspor' maçından 
sonra Kocaelispor Kulübü 


Mahir kol ve bacağından 

Kamuran ve Ceyhun başından yaralandılar. 
Sahaya atılan taşlar- 


"Son Havadis'in DGB'nin duvarlara yazdiğı 'Rus gemileri defol' sloganlarını 'Rus gemileri protesto edildi' diye basması da Aydınlık'in yüzünü biraz daha teşhir etti." 

Dün ABD emperyalizminin 6. filosuna 
karşı mücadele eden gençlerin mirasını sürdürenler bugün de sosyal-emperyalistlerin savaş gemilerini karşı mücadelede en öndeydiler. Ancak, “Son Havadis’ gazetesinin bu mücadeleyi övdüğünü söyleyen 'Kurtuluş" bu 
tutumuyla bugün, "Son Havadis'ten de çok 
gerilere düşmektedir. En büyük komünizm 
düşmanı Rusya ya karşı mücadeleyi, ko- 


münizm düşmunlığı” 


olarak" karalamaya ça: 


lışan "Kurtuluş'un, bu tutumunda israr 


ettiği sürece, 


1968'lerde mücadele eden 


gençlere Saldıranlarla aynı yere varması ka- 


çınılmaz olacaktır. 


Kurtuluş'un "Beş yasağı” 


"Vatan Partisi", "E 
meğin Birliği” gibi akımlar arasında "Sosyalistlerarası Blok ve 


Program Tartışmaları" 
sürüyor. Bir dizi zırva- 
nın "program tartışmasi'' adı altında piyasaya 
sürüldüğü bu tartışmalarda, "Kurtuluş'' dergisinin ortaya koyduğu 
görüşleri, (o "Sosyalist" 
gazetesi 27. sayısında 
şöyle naklediyor: 

Bu birliğin. ilkeleri 
bize göre şunlar olmalıdır: 

1) Anti-faşist 

2) Anti-emperyalist, 

3) Anti-şovenist 

“Burada şunu da belirtelim; faşizm ve ermperyalizmden yeni mo- 
da "sosyai''ler ve buna 
uygun © karşı-devrimle 
çakışan tezler yasak- 


lanmalıdır. Çünkü bun 
lar yalnız hedef şaşırt. 
makla kalmamakta, aynı 
zamanda dostu düşman 
göstermektedir. 


Cenel 


DOĞU PERİNÇEK 


- Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek 


-Turancılığa ve Irkçılığa Karşı Mücadele- 


olarak bunları şöyle sı 
ralayabiliriz: 1) Sovyet 
sosyal-emperyalizmi, 2) 
Sosyal-faşizm, 3)İki sü 
per devlet, 4)Ne Amerika Ne Rusya, 5)Ne 
NATONe Varşova, gibi 

“Yukarıda sıraladı 
ğımız üç ilkeyi kabule 
dene ve aşağıdaki beş 
yasağa uyan herkes bu 
birliğe katılmalıdır." 

"Kurtuluş'un "beş 
yasağı”, Sovyet sosyal 
emperyalistlerini ve onun Beşinci Kolunu hedef alan sloganlar. Asıl, 
dünya halklarının en 
tehlikeli düşmanını 
“dost” hatta "'sosya-r 
list“ gösterenler, "hedef 
şaşırlmak'"'tadırlar. Ancak, böyle "'yasak''ların 
konduğu "ilke" ve "birlik" tartışmaların da ne 
amaca hizmet etliği daha iyi görülüyor: "İlerlemeciler''e karşı çıkar 
görünerek, sonunda varip Sosval-emneryalistlere yamanmak! 


x 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


“Askıcılar”: 
“Avare dolaşan bir grup” 


"Devrimci Yol" taraftarlarının çıkardığı “Emperyalizme ve Oligar$iye Karşı Devrimci Gençlik "in 
19. sayısında, "Devrimci Sol" adı altında ortaya çıkan 
"Askıcılar" eleştirilerek şunlar yazılıyor 


“Örneğin askıcılar 'Gençliğin Örgütlenmesi ve Anti-Faşist Mücadele" üzerine yazdıkları bir yazıda, 
gençliğin özelliklerini anlatmaya çalışırken. kendi 
hastalıkların! anlatıyorlar. Askıcı yazar gençliğe ilişkin şunları söylüyor 


“Bu eleştirici olma, istikrarsız olma özelliği sınıf 
karakterinin de bir yansıması olarak genclik psikolojisinin de kaçınılmaz bir sonucudur. Günümüzdeki 
gençlik hareketlerinin içinde sık sık rastlanan her şeyi 
eleştirme, sık sık istikrarsız bir biçimde siyaset değiştirme olayı da bu psikolojik yalpalanma va karşısına 
çıkan zorlukları aşamama veya belli bir yerde düzenle 
bağlarını koparmayı göze alamamanın yarattığı 
kompleksin sınıfsal ve psikolojik bir sonucudur. (abei' 


“Ru satırları okuyan bir devrimcinin ilk yargısı 'bu 
adamlar kendilerini ne de güzel anlatıyorlar” olacaktır 
Gerçekten de askıcılar hareketimizin içindeyken de 
sıyv3i istikrardan uzak davranışlarda bulunmuşlar ve 
şimdi, sonunda kimin, ne zaman, nerde demir ata 
cağı belli olmayan b. sivasel değiştirme sürecine 
girmişlerdir. Askıcılar, mücadele içinde karşılaştıkları 
zorlukları aşamamanın, düzenle bağlarını koparmayı 
gerçekten göze alamamanın yarattığı bir kompleks 
içinde, bugün 'avere dolaşan asi bir grup' insan olarak 
ortaya çıkmışlardır. 


“Onlara diyeceğimiz şudur: Kompleksleri olan 
gençlik yığınları değil, sizlerşiniz' Genc liğe küfretmeyi bir kenara bırakın ve onun mücadelesine omuz ver 
meye çalışın!" 


, dünyanın en 


gesinde devrimcilere saldırdılar. Devri mcilerin 
püskürttüğü bu saldırılar 
gitgide daha iğrenç biçımıere bürünerek bir süre devam etti. İGD'liler 
bu saldırılarında, İGD'li 
mi yoksa CHP'li mi olduğu belli olmayan polislerin açık desteğini 
gördüler. Polis arabalarına binip, bölgede devrimci yakalamaya çalıştlar, karakola düşen arkadaşlarımıza polislerle birlikte saldırdılar." 
İGD'nin saldırıları ile 
ilgili olarak bunları yazan 
"Devrimci Gençlik" daha 
sonra reviz yonistlerle 
proleter devrimcileri ortak tutum içinde göstermeye çalışıyor. Her 
zaman zorbalığa karşı 
çıkan proleter devrimcileri revizyonistlerle aynı 
tutum içinde göstermeye 
çalışan "Devrimci Gençlik", gerçeği değiştiremez. Ancak, bu tutumunu sürdürdüğü sürece, yazmın başlığında olduğu 
gibi, sık sık "İGD devrimcilere niçin saldırıyor?" 
diye sormak zorunda kaiacaktır. Çünkü, İGD gi 
revizyonistler "'cesaret"'i 
saldırgan 
emperyalisli olan Sovyet 
sosyal -emperyalistlerin - 
den alıyorlar. İşte "Devrimti Gençlik'in göremediği budur. j 


DOĞU PERİNÇEK 
Fırtınalı Bir Döneme Girerken 


TİKP YAYINLARI 


12,5lira 


5 lira 


Sakatlara en iyi 
yardım iş 


bulmaktır. 


Bandırmaspor Kulübünü dan öterü dört saat stad 


Futbol Federasyonuna içinde mahzur kaldıkları 
şikayet edeceğini açıkla- bildirilen Kocaelispor yödın. neticileri Bandırmaspor 


Elde edilen bilgilere hakkında maddi ve mane- 
göre karşılaşmadan sonra vi tazminat davası açaçıkan olaylarda Kocaeli- ocaklarını söylediler. 


Bayanlar ve erkekler 
Türkiye Jimnastik 
Birinciliği Ankara'da 
yapılacak 


ANKARA 

Bayanlar ve Erkekler 
Jimnastik Birinciliği 9-10 
Aralık tarihlerinde Anka- 


lerinden 21 erkek ve 20 
bayan sporcu katılacak. 
Birinci Kategori Cumartesi günkü yarışmaları 
saat 13.30'da başlayacak. 


ra'da yapılacak. 


çalışma 
birinci ve i- 


Jimnastik 
merkezinde, 


kinci kategorilerinde ya- 


pılacak birinciliklere, Ankara, İstanbul, İzmir, 
Konva ve Çankırı bölge- 


Bu yarışmaların finalleri 
ise Pazar günü yapılacak. 

Sekiz erkek ve 12 bayan sporcunun yarışacağı 
ikinci? kategori yarışmaları da aynı gün yapılacak. 


Bolu Bölge Ceza 
Kurulu 12 futbolcu 
ve 1 yöneticiye, 
toplam 3 yıl Z ay 
maçlardan men 
cezası verdi 


BOLU'THA) 


Cezaları dolayısıyla 
takımlarında onyamayacak futbolcutar şunlardır: 

Nezihi Cemşit (Düzce 
Gençlerbirliği) 3 ay, Sabri Yazgan (Akçakocaspor) 3 ay, Vedat İmiş 
(Akçakocaspor) day, Kemal Seven (Kilimlispor) 
bir ay, Mustafa Özdemir 
(Boluspor Amatör) bir ay 
Osman Kayavuz (Gökspor) iki ay, Ahmet Gündoğan (Gökspor) iki ay, 
Zekai Altındal (Mengen 
Gençlik) iki ay, Hüseyin 
Demirkol (Mengen Gençlik) iki ay, Nusret Güncan (Geredespor) bir ay, 
Osman Narin (Geredespor) bir ay, Yücel Öz- 
türk ( Mudurnu spor) bir 
ay ve Gökspor İdarecisi 
Altan Solak üç ay müsabakalardan men. 


Fenerbahçeli Şevki ve Bolusporlu Aydın 
tedbirli olarak Ceza Kuruluna verildi 


ANKARA 


Futbol Federasyonu Fenerbahçeli 
Şevki ile Bolusporlu Aydın'ı tedbirli 
olarak Merkez Ceza Kurulu'na verdi. 


Geçtiğimiz Pazar günü Bolu'da oy- 


nan Boluspor-Fenerbahçe karşılaşmasında birbirlerine tekme attıkları için 
hakem Nihat Özbirgül tarafından oyundan çıkartılan Şevki ve Aydın'a 
yönetmelikler gereği iki veya üçer maç 
ceza verilmesi bekleniyor. 


İLAN 
İZMİR TELEFON BA ŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN 
1- Başmüdürlüğümüz'de mevcut aşağıda markası, cinsi, modeli, plakası ve muhammen bedelleri belirtilen 7 adet hurda vasıta, kapalı yazılı teklif alma suretiyle satılacaktır. 


Markası Cinsi Modeli 


Plakası 


1955 
1960 
1960 
1955 
1954 
1959 
1959 


Volvo 
Lancia 
Lancia 
Dodge 
Chevrolet 
Willy's 
Willy's 


Kamyon 
Kamyonet 
Kamyonet 
Pick-up 
Pick-up 
Pick-up 
Pick-up 


35 AE 075 
35 AE 284 
35 AE 285 
35 AD 907 
35 AD 963 
35 AD 964 
35 AD 96E 


bugün başlıyor 


İSTANBUL 

Uluslararası Mısır Bisiklet Turu bugün Kahire'de başliyor. 

Sekiz etap üzerinden 
koşulacak 1000 kilometrelik tura Milli Takımımız beş kişilik bir ekiple 
katıhyor. 

Antrenör Nusret Ergül'ün verdiği bilgiye gö- 


re, 20 Aralıka kadar sürecek yarışmalarda ülkemizi Tevfik Erdoğdu, Hasan 
Can, Nurettin Kirpiksiz, 
Sadi Ebesek ve Şendoğan Yörük temsil edecekler. 

Türk Bisiklet kafilesinde Başkanlığı Federasyon Genel Sekreteri Osman Nuri Şentepe yapıyor. 


Dağcılık Federasyonu 
Asbaşkanı istifa etti 


ANKARA 

Dağcılık Federasyonu 

Asbaşkanı Cenk Buğdayoğlu le teknik kurul üyeleri görevlerinden istifa ettiler. 


Dağcılık Federasyonu 
Başkanı Muzaffer Turan'ın konuları bilmediğini ve bu nedenle hiç bir 
atılım yapamadığını ifade 


eden teknik kurul üyeleri, 
durumu Beden Terbiyesi 
Genel Müdür Vekili Fikret Ünlü'ye bildirdiler. 

Türkiye'de o dağcılık 
sporunun amacından saptırıldığını ileri sürerek ištifa eden teknik kurul 
üyeleri şunlar: 

Haşim Kılıçen, M.Ali 
Doğanlı, Emre Turak, 
Tekin Küçüknalbant. 


Muhammen Bedeli 


Kısa/Kısa 


e Türkiye Yıldız Karmular Hentbol Birinciliği, 
11-14 Aralık tarihlerinde 
İzmir'de yapılacak. 
Halter o Federasyonu 
yetkilileri birinciliğe 10- 
12 karmanın katılması- 
nın beklendiğini belirtti. 


© Merkez Hakem Komi- 


tesi 9-10 Aralık günlerinde Konya'da toplanıyor. 


Geçici Teminatı 


40.000.- 
35.000.- 
35.000.- 
40.000.- 
40.000.- 
40.000.- 
40.000... 


3.000.- 
2.625.- 
2.625.- 
3.000.- 
3.000.- 
3.000.- 
3.000.- 


2- Bu işe ait şartname Başmüdürlüğümüz veznesinden 15.-lira bedelle temin edilebilir. 
3- İhalesi 20.12.1978 günü saat 15.00 de Komisyon huzurunda yapılacaktır. 


4- Teşekküli 
yapmakta serbesttir. 


z 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 


5- Tamamlayıcı bilgi 25 24 72 veya 140940/47 numaralı telefonlardan alınabilir. 
(Basın /-6962-29288-1599) 


Yetkililer toplantının 
bir seminer biçiminde 
geçeceğini belirterek toplantının bir kereye mahsus olmak üzere Konya" 
ya alındığını söyledi 

© Uluslarara$ı judo federasyonu ve Avrupa judo 
federasyonunun Londra' 
da yapacağı toplantıya 
katılacak olan Judo úe 
Tekvando federasyonu 
başkanı Resul Yolcu 
Londra'ya gidiyor. 

6 Aralıkta Londra'ya 
gidecek olan Yolcu, 8-9 
Aralık tarihlerinde toplantıya katılcak. 11 Aralıkta da dönecek. 
© Judo ve tekvando fe- 


derasyonunun o faaliyet 
programında yer alan 
müesseselerarası judo 


Şampiyonası 9-10 Aralık 
günlerinde Ankara'da yapılacak. j 
Yaşar Doğu Spor Salonunda yapılacak olan 
şampiyonaya Ankara Belediyesi Gençlik ve Spor 
kulübü, DDY, Ereğli Kömür İşletmeleri, Havagücü, İskenderun Demir Çelik İşletmeleri, Jandarmagücü, Karagücü, MTA davet edildiler. . 


“len 


HABER MERKEZİ 
Elazığ'ın Nailbey Mahallesi Yenice Sokaktaki 
bir bakkal dükkanına giren iki kişi dükkan sahibi 
Ali Bilir'i tabanca ile vurarak öldürdüler. Öldürülen Ali Bilir'in daha 
önce evinde tehdit edildiği ileri sürüldü. Öldürü- 
Bilir'in Elazığ'ın 
Maden ilçesinde toprağa 
verilmesi sebebiyle ilçede geniş önlemler alındığı belirtildi. 

Elazığ Valisi Ahmet 
Özer, Elazığ'da önceki 
gün beş kişinin ölümü 
ile sonuçlanan olaylar- 


la ilgili olarak 6 kişinin 


“tutuklandığını açıkladı. Tutuklanan kişilerin adları şöyle: Selahattin Ekici, Yakup Doğan, Necati Kaya, tbrahim Kotan ve Hasan 
Karakoç. Bu arada Mu- 
sa Öner adlı kişi hakkında da gıyabi tutuklama kararı verildi. 

Öte yandan, Elazığ 
Savcı Yardımcısı Murat 
Akkuş, tutuklanan kişilerin arasında adam 
öldürmek suçundan herhangi bir sanığın bulun- 


madığını belirterek, tutuklananların görevli 
memura karşı gelmek 


toplu terör, toplantı ve 
gösteri yasasına aykırı 
hareketten yargılandıklarını bildirdi. 
ADANA'DA 

Sinanpaşa Mahallesinde 29 Kasım akşamı 
bir kahvede TKP/ML bildirisi dağıtan TİKKO' 
cuların, kendilerine engel 
olan bir polisi öldürüp 
kaçtıktan sonra olayla 
ilgisi bulunmayan dört 
devrimci, polisçe gözaltına alınmıştı. Erol Aslanoğlu, Habib Aslanoğlu, Vahdet Şimşek ve 
İsmet Gören adlı devrimciler dün çıkarıldıkları mahkemede polis 
memuru Ergün Şan'ı öldürmek ve TKP/ML MK 
adlı gizli örgüt, üyesi olmakla suçlanarak tutuklandılar. 

Basına ve dinleyicilere kapalı olarak yapılan mahkemeden sonra 
Adana Emniyet Müdürü 


Yılmaz Çap'ın yaptığı 
açıklamada, devrimcilerin“ "olay sırasında 


görüldüklerine" dair ta- 


ELAZIĞ'DA BİR Kİ 
ÖLDÜRÜLDÜ 


nıkların ifadesine ve 
evlerinde yapilan aramada bir tabanca, mermi, bir parka, TKP/ML 
MK bildirileri ve sol yayınlara dayanılarak adliyeye verildiklerini" 
söyledi. 

Öte yandan tutuklanan devrimcileş polisin 
yazdığı düzmece ifade tutanaklarını imzalamadılar. Suçlamaların tümünü 
reddeden devrimciler poliste gözaltında tutul- 


dukları sürece dövüldüler . 


ve işkence gördüler. Polisin işkence sırasında devrimcilerin vücutlarında sigara söndürdüğü bildiriliyor. 

ANKARA'DA 

İlerici kitapçıların yer 
aldığı Ankara Belediyesi 
Zafer çarşısında yapılan 
sabotaj sonucu altı dükkan tamamen altı dükkan 
da kısmen yandı. 

Emniyet yetkilileri ve 
savcılık, olayın sabotaj 
olduğunu bildirdiler. Zafer Çarşısı üç ay önce 
de kundaklanmış, ancak 
yangın kısa sürede söndürülmüştü. 
© Gülveren Lisesinde 
eğitim ve öğretimi engelledikleri için Ankara 3 
üncü Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan beş 
faşistten Bilal Özdemir 
ve İzzet Kahraman 10 
ay, Fahri üçlek, Reşat 
Solak ile Ethem Düzgün' 

bir yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı. 

DİYARBAKIR'DA 

Diyarbakır Üniversitesi Genel Sekreteri Erol 
Cengiz dün akşam kimlikleri belirsiz kişilerce 
açılan ateş sonucu ağır 
yaralandı. 

Üniversiteden özel 
otomobili ile evine giden 
Erol Cengiz Vilayet Caddesinde kimliği belirlenemeyen kişilerce yaylm ateşine tutularak 
göğsünden ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan 
Erol Cengiz'in durumu- 
nun ağır olduğu bildirildi. Emniyet Müdürü 
Sabri Timur olayla ilgili bazı bilgilerin değerlendirildiğini açıkladı. 


İZMİR'DE 
Önceki gün iki po- 


lisin yaralanması ile sonuçlanan olayla ilgili 


TELEVİZYON 


18.30 HABERLER 


18.33 SİNBAD'IN SERÜVENLERİ 
Çizgi dizi filmin Uçan At adlı bölümü yayınla- 


, nacak. 


19.00 FLÜT ÖĞRENİYORUM: 

Televizyon Çocuk Yayınları Şubesince hazırlanan dizi programın bugünkü bölümünde geçen 
dersin özeti yapılacak. 8'lik notalar anımsatılı- 


yor. Ayrıca Saray Yolu 


adlı türkü çalışılacak. 


Programa Saadettin Unal, Nur Egüz ve dört 


cocuk katılıyorlar. 
19.30 ANADOLU'YA 


Yapım: Süheyla Sinkil 


Besicilik sorunlarının ele alındığı programda 
ayrıca halk ozanı Talip Şahin'den iki türkü 
yer alıyor. Yapım-Yönetim: Asaf Demirbaş. 


20.30 HABERLER 


21.10 BEŞ DAKİKA 
Zuhal (o Cetinkanat'ın 


sunduğu programda 


İNSAN HAKLARI konu ediliyor. Yapım: Ya- 


vuz Tarakçıoğlu, 
21.15 TEK BAŞINA 


Yönetim: 


Gürkan Elçi. 


Sürekli filmin bugün yayınlanacak 3. bölümünde, Philip Şarbeno, annesini kaybettikten sonra, Amerika'ya ayak basar. Yeni Dünya'da iş 


aramaya başlar ve bir 


meyhanede iş bulur. 


Meyhanenin arka odasında toplantı yapılmak- 
ta ve Amerika'nın özgürlüğü için çalışmalar ol- 


maktadır. 


22.00 TÜRK SANAT MÜZİĞİ (BEHİYE AK- 


SOY) 


22.30 HABER PROGRAM 


23.30 HABERLER 


TRT 1 


05.00 Açılış 

07.02 Köye Haberler 
07.30 HABERLER 
09.02 Kadın Dünyası 
10.01 Arkası Yarın 
11.05 Okul Radyosu 
12.10 Öğle üzeri 


' 13.00 HABERLER 


415.01 Sizlerle Birlikte 
16.05 Okul Radyosu 
12.10 öğle üzeri 
13.00 HABERLER 


TRT2 


08.00 Gün Başlıyor 
09.00 Olayların İçinden 
10.00 Sabah Konseri 
11.00 Oyun Havaları 
12.10 Çeşitli Müzik 
13.15 Hafif Müzik 
14.00 Şarkılar 

16.05 Hafif Müzik 


TRT3 


07.00 Açılış 

08.00 Sabah için 
09.00 Barok Müzik 
10.00 Hafif Batı Müziği 
11.00 Öğleye Doğru 
12.00 Şan Soloları 
12.30 Caz Müziği 
13.00 Konser Saati 
14.30 Hafif Batı Müziği 


Aydınlık 


BAYAŞ / Basın- Yayın A.Ş 
adına sahibi: 


FERİT İLSEVER 


15.01 Sezlerle Birlikte 
16.05 Okul Radyosu 
17.02 Akşama Do rü 
18.01 Çocuk Bahçesi 
19.00 HABERLER 
20.01 Köy Dağarcığı 
21.02 Şarkılar 

22.35 Çeşitli Müzik 
23.00 HABERLER 
00.02 Gece Konseri 
01.00 Kananıs 


17.00 Konser Saati 
19.30 Türküler 

20.15 Hafif Müzik 
20.30 Olayların İçinden 
21.15 Sanat Dergisi 
22.00 Hafif Batı Müziği 
23.35 Saz Eserleri 
23.55 Kananıs 


15.00 Günün Konseri © 
16.00 Oda Müziği 

18.00 Salıdan Salıya 
19.00 Senfonik Müzik 
20.30 Caz Müziği 

21.00 Hafif Batı Müziği 
23.00 Gecenin Getirdikleri 
24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Kapanış 


Yazı İşleri Müdürü; MEHMET ATABERK 

Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: 
Ş.AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 

Müessese Müdürü; O GÜRHAN ERTÜR 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri 
Baskı: İst. GÜNTUR 
Dağıtım: GAMEDA 


şi DAHA 


araştırmaların sürdürüldüğü açıklandı. Yetkililer 
yapılan aramalarda kimlikleri olmayan 13 kişinin yakalanarak gözaltna alındığını belirttiler. 

Dün THA'ya telefon 
eden bir kadın yaralanan 
arkadaşlarma iyi 
bakılmasını yoksa THKP- 
C eylem birliğinin emniyet üs makamlarını hedef 
alıcı şekilde eylemlerini 
sürdürüceklerini açıkladı. Öteyandan olayla ilgi 
li olarak POL — DER İzmir Şubesi yaptığı açıklamada iki polisin öldürülmesini nefretle kınıyoruz dedi 


POL—DER İzmir 
Şubesi Başkanı Muhterem Ergül, "Bu acı olay- 


da iki polis memuru ölmüş ve iki aile çocuklan 
ile birlikte karanlığa itilmiştir, Bunların nedenleri örgütümüz üzerinde yapılan yanlış uygulamalardır" diyerek şunları söyledi. "Bu ve benzeri olaylarda gördüğümüz en basit olay bile idarenin yanlış uygulamaları sonucudur. Biz POL -DER olarak bu amaçsız. uygulamalar karşısında bilinçsizce vurulan arkadaşlarımızı saygı ile anar, bi - 
reysel terörü anarşik duygularla hareket edenleri 
bir kere daha nefretle kınanz", 
İSTANBUL'DA 

Paşabahçe'de, Tevfik 
Yılmaz adlı trafik polisi, evinin önünde ölü 
olarak bulundu. Kardeşi polis memuru Erdoğan 
Yılmaz tarafından ölü 
olarak bulunan Tevfik 
Yılmaz'ın ölüm nedeni- 
nin araştırıldığı belirtil- 


di. 
© Beyoğlu İstiklal Caddesinde dün sabaha karşı 
bir mağazaya patlayıcı 
madde atıldı. Patlamanın 
mağazada geniş hasara 
yol açtığı bildirildi. 
VATAN MÜHENDİSLİK 
ÖĞRENCİLERİNİN 
AÇIKLAMASI 
Vatan Mühendislik 
Yüksek Okulu Öğrencileri dün yaptıkları açıklamada, Önceki gün açılan okulda faşistlerin po- 


lis desteğinde saldırı dü- ` 


zenlediğini bildirdiler. 
Öğreniciler yaptıkları 
açıklamada, Okul Komiseri İsmet Akkaya'nın 


olayları saptırarak 15 arkadaşlarını gözaltına aldığını, daha sonra mahkemenin arkadaşlarını 
suçsuz bularak serbest 
bıraktığını beliritiler, 
Komiser'in daha sonra 
okul yönetimine baslı 
yaparak 5 arkadaşlarının 
okulu gelmemesi için l:arar uldırdığı ve 8 öğrencinin'de hiç bir gerekçe 
gösterilmeden göz altına 
alındığı açıklamada be'irtildi. 

Açıklamada, okulda 
taraflı görev yapan Koni 
ser İsmet Akkaya ile Müdür vekili Mehmet Jalfes'ın görevden alınıcası 
da istendi. 

MALATYA'DA 

Bir süre önce Sümer 
Ortaokulu önünde Vahap Şahin adlı öğrenciyi öldürdüğü belirtilen 
Faris Aydoğan adlı Faşist yakalanarak tutuk- 


Rus sermayesi... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


mal Karamehmet, Mehmet Reşat Karamehmet 
ve Sadik Eliyeşil, Mustafa Tekingücü'nün bulunduğu Çukurova Holding, 
Çukurova Ziraat Makinaları, Şveppes,Çimsataş 
Paletli Yürüyüş, Çukurova İthalat İhracat, Pamukbank, Çukurova Döküm Tesisleri, Genel Sigorta ve Genborsa gibi 
birçok kuruluşun sahibi 
ya da ortağı durumunda. 

Sovyetler şirkete borcu 3 yıl ödemesiz dönem 
ve yüzde 5,5 faizle verdi. 
Uzmanlar, (o Sovyetler'in 
Amerika ve Batı ülkeleri- 
ne büyük miktarda borçlu olmalarına rağmen 
Türkiye'de Özel teşebbüse kredi açarak Kamu 
sektöründe üretim ve ticaret alanından sonra bu 
sektör içinde de köprübaşı tutma gayretine yönelik bir propaganda malzemesi niteliği taşıdığını 
belirtiyorlar. 
. Rusların Özel Sektör'e 
borç verirken ilk elde 
Kimya sektörünü seçmeleri de dikkat çekti. 
Bilindiği gibi şimdiye 
kadar Amerika ve Batı 
Avrupa şirketlerinin doğrudan yatırım için seçtikleri bir alandı, Kimya sektörü Dışa bağımlı 
olan bu alanda ekonomik 
buhranın patlak vermesinden sonra ithalat işlemleri yapılamadığı için 
üretim büyük zorluklarla 
sürdürülebiliyordu. 

Sovyetler Birliği'nin 
bu zorluklardan yararlanmaya ve Türkiye'de 
bu alanda da Amerika ile 
rekabete girişmeye hazırlandığı anlaşılıyor. 

Rusya daha önce de 
büyük şehirlerde ve Anadoludaki ticaret odalarına resmi yazılar göndererek Özel :Sektör'e 
borç vermek istediğini 
açıklamıştı. Bundan önce üretim ve ticaret alanlarında devlete borç veren Sovyetler Birliği, 15 
Mart 1977'de Resmi Gazete'de (yayınlandıktan 
sonra yürürlüğe giren 
"İsbirliğinin — genişletilmesi" anlaşmasıyla Özel 
Sektör'e de kredi verme 
imtiyazını elde etmiş, o 
zamana kadar bu konuda konulan sınırları kaldırtmıştı. 


. * 
Yazıişleri... 
(Baştarafı 1. Sayfada) 


Yazıişleri Müdürümüz’ 
ün yargılandığı davalardan bir diğeri ise, başyazarımız Doğu Perinçek'in, ''Osmarlı kafası" 
başlıklı, başyazısı ile ilgili 
Büyüközden, bu yazı ile 
ilgili „olarak, bölücülük 
yapıldığı iddiasıyla TCK' 
nın o 142/5maddesinden 
yargılanıyor. Yazıda,,:9o-- 
ğudaki milli zulme karşı 
çıkılıyor, Doğudaki kışkırtmaların Rusya'ya yaradığı belirtiliyor ve Türkiye halkının birleşmesi 
isteniyordu. 

Büyüközden'in yargılandığı diğer davalar 
ise, Aydınlık Meclisinde, 
' Doğudaki mahrumiyetin nedenleri" konulu araştırma dizisine gelen 
okuyucu mektupları ile 
ilgili. Büyüközden, 
bu davalarda da "TCK'nın 
142/3 maddesiyle ve bölücülük'' yaptığı iddiasıyla yargılandı. 


$j 
Gazeteciler... 
IBaştarafı 1, Sayfada) 
üzerinde duruldu. 


İçişleri Bakanı İrfan 
Özaydınlı "Basının özgürce çalışması için, emniyet görevlilerinin basına yardımcı olmaları gerektiğini belirterek bu 
konuda "gerekli talimatlar verilecektir" dedi. 


Karaman'ın Sesi ve 
Karaman'lı (devrimciler 
de gazetemize bir başsağlığı telgrafı göndererek, 
“iki süper devlete, faşizme ve revizyonizme karşı 
halkın safında yeralan 
Baki Angın'ı saygıyla andıklarını" belirttiler, 


Öte yandan ŞEY dergisi Yazıişleri Müdürü 
Erkut Can gazetemize bir 
başsağlığı mesajı gönderdi. Can'ın mesajı söyle: 
"Bizlerin de yakından tanıyıp sevdiği Baki Angın' 
ım aranızdan ayrılmasın- 
dan dolayı tüm Aydın- 


ly ailesine o başsağlığı 
diler, acınızı paylaşırız." 
4 Kasım 1978 günü 


Elazığ'da faşistler larafından öldürülen Arkada- 


şımız Baki Angın'ın 
cenazesi Salı günü saat 
14.00 sularında köyü 


olan Burmageçit'e getirildi. Cenaze kalabalık bir 
kitle tarafından karşılandı. Törene çevre köy ve 
kasabalardan gelen devrimciler de katıldı. 


Cenazeyi devrimciler 
yolda alarak oi larında 
taşıdılar. Bir iş kor- 


teji halinde köye girildi. 
Yürüyüşboyunca kitle bir 
ağızdan "Kontrgerilla 
Dağıtılsın, hesap sorulsun," "Bakiler ölmez, Ne 
Amerika Ne Rusya Bağımsız Türkiye" sloganlarını haykırıyordu. 


TİKP Tunceli İl Başkanı Hasan Son, Baki 
Angın'ın mezarı başında 
yaptığı konuşmada Baki 
Angın'ın mücadeleci yaşamını anlatarak Baki 
Angın'ın Aydınlık gazetesi (o çalışanlarından ve 
TİKP üyesi olduğunu belirten Hasan Son "Son 
zamanlarda Kontrgerillacılar ve MHP'liler partimizi ve parti üyelerimizi 
hedef almışlardır" diyerek sözlerine şöyle devam etti: 

“Baki Angın'a sahip 
çıkmak ve onu yaşatma- 
nın yolu mücadeleye daha sıkı sarılmak ve daha 


kararlı, daha azimli bir 
“Şekilde mücadele etmekle olur" 

Hasan Son'un ko- ` 


nuşmasından sonra mezarın başındaki halk devrim andı içerek dağıldı. 


Angın için düzenlenen törene gazetemiz 
Yazıişleri Müdürü Mehmet Ataberk'de katıldı. 

Elazığ'da faşist tertip 
sonucu öldürülen dört kişiden birinin Elazığ'da, 
üçünün de memleketle- 


rinde : toprağa verildiği 
bildirildi. 
Vali Ahmet Özer'in 


verdiği bilgiye göre, Zeynel Şengül, Elazığ'ın Sun 
köyüne, Tevfik Özdemir 
Erzurum'un Varto ilçesi- 
ne Mehmet Ali Gökalp 
merkeze bağlı Şahinkaya 
köyüne gönderilerek top- 


rağa verildiler. Murat 
Buldaç adlı öğrenci ise 
Elazığ asri mezarlıkta 


toprağa verildi. 


Denktaş... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


metinde Çalışma, Sosyal 
İşler ve Sağlık Bakanıydı. Görevi kabul etmek 
için UBP'nin tümünün 
desteğine sahip olmak gerektiğini bildiren Çağatay, Parti içinde durumun 
nasıl karşılandığını belirledikten sonra Denktaş'a 
cevap vereceğini açıkladı. 

Denktaş'ın, aralarında 
oğlu Raif Denktaş'ın da 
bulunduğu bir grup UBP 
milletvekilinin desteğiyle 


Başbakanlık görevini 
önerdiği, İşişleri Bakanı 
ve Magosa Milletvekili 


Orhan Zihni Bilgehan'ın 
bu görevi kabul etmedigi açıklandı. Bilgehan'ın, 
Başbakanlık görevini kabul etmek için, Türkiye 
nin yardımlarına süratle 


işlerlik (kazandırılmasını 
ve 1981'e kadar Parti 
Meclis Grubu ile Parti 


Meclisinin yazılı güvence 
verinesini istediği bildirildi. 


Kıbrıs Rum yönetimi, 
Amerikan planını 
görüşmeyi ileri bir 

tarihe bıraktı 


LEKFKOŞE (THA) 
Kıbrıs Rum Yönetimi, 
Amerikan'ın Kıbrıs'la ilgili 12 maddelik planını görüşmeyi ileri bir tarihe bıraktı. Kıbrıs Rum 
Yönetimi Sözcüsü, Kipriyanu'nun (o yetkililerle 
geçen bir hafta boyunca 
bu konuyu tartıştığını ve 
daha başka görüşmelere 
gerek duyduğunu belirttiğini açıkladı. 


Baskı tasarıları 
CHPKomisyonunda 
görüşülüyor 


HABER MERKEZİ 
Baskı tasarılarını incelemekle görevli 7 kişilik 
CHP Özel Komisyonu, 
Ecevit'in Başkanlığında 
sabah ve öğleden sonra 
toplantılarını (o sürdürdü. 
Toplantıda, anarşi ile ilgili olaylara, Yüksek Hakimler Kurulunca görevlendirilen Ağir Ceza Mahkemelerinin bakmasını 
öngören yasa tasarısının, 
bazı değişikliklerle be- 


“nimsendiği öğrenildi. 


Yapılan (o değişikliğe 
göre, b: tür olaylara sadece Ağır Ceza Mahkemesi değil, suçun cinsine 
göre, Sulh Ceza, Asliye 
Ceza ve öteki mahkemeler de bakmakla görevlendiri ecekler. 


AP MECLİSİNDE 
KONUŞAN 


Demirel 
1 Mayıs'a çattı 


ANKARA (ÖZEL) 

AP Meclis Grubunun 
dünkü toplantısında, Anıkara Milletvekili Oğuz 
Aygün'ün Oo konuşmasını 
cevaplandıran Demirel, 
27 Mayısa çattı. 

Demirel yaptığı konuşmada, "Milletin yüzde 40O'ının reddettiği bir 
Anayasanın ikilik taşıyan 
dibacesine dayanarak, 
27 Mayısı hala milletin 
yaptığını iddia etmek, 
milyonlarca vatandaş bu 
milletin fertleri sayınamaktır"' şeklinde konuştu. 


ÜNİVERSİTELERARASI KURUL TEPKİYLE 
KARŞILANAN TASARIYI GÖRÜŞÜYOR 


ANKARA (AA) 


Üniversitelerarası Kurul, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 
yeni Üniversiteler Yasa 
tasarısını görüşmek üzere 
dün toplandı. 

Ege Üniversitesi ve Ankara 
Üniversitesi, toplantıya, 
kendi üniversitelerinin 
hazırladığı taslaklarla katıldılar. 

Ege Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Hakkı Bilgehan, kendi hazırladıkları yasa taslağının mevcut yasadan daha ileri görüşe sahip ilkeleri olduğunu söyledi. 

Ankarâ Üniversitesi 
Senatosu ise, kendi hazırladıkları yasa taslağında 
üniversitelerin, kendileri tarafından seçilen organlarca yönetilmesinin 
gerektiğini savundu. 

Boğaziçi ve İstanbul 
Teknik Üniversitesi. ise 
görüşlerini belirtirken, 
“yüksek öğretimin bütünlüğünün sağlanmasının 
olumlu olduğunu, ancak 
öngörülen bütünlük ilkesini  taslaktaki şekliyle 
tasvip etmediklerini" bil- 


, yazının 


dirdiler. 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ise, yeni bir üniversi te olduklarından, 
karşılaştıkları” güçlükleri 
açıkladı ve çerçeve yasasını onayladıklarını belirtti. 


MHP'ye ait... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
la kuyumcu soyan beş 
komando yakalandı. Bursa cezaevinde isyan çıkaran komandolar MHP 
milletvekilleri ile görüşmek istediler " başlıklı 
“gerçek. ilgisi 
yoktur: Yalan ve 'iftiradan ibarettir. 

Olayda kullanılan araba MHP'ye ait değildir. 
Olayın sanıklarının da 
MHP ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Haber bir 
tertibin mahsulüdür. 

Ayrıca, Bursa Ceza e 
vinde isyan çıkaranların 
MHP milletvekilleri ile 
görüşmek istedikleri de 
yalandır. 


Yayar Okuyan 
MHP Genel Sekreter 
Yardımcısı 


Halkımızın yiğit 
evladı devrimci önder FERİT UZUN 
Kontrgerilla ve Milli 
hain güçler tarafından vuruldu. FERİT 
UZUN yaşıyor ve 
mücadele yolumuzu 


landı. 
5 aydınlatıyor. 

Kahrolsun İki Süper Devlet, Sömürgecilik ve Milli Hainler 

Ülkeler Bağımsızlık, Milletler Kurtuluş, Halklar Devrim 
İstiyor. 

Yaşasın Milli Kurtuluş ve Halk Demokrasisi mücadelemiz. 

KURTALAN TÖB-DER, SİLOPİ TÖB-DER, 
MİDYAT TÖB-DER, URFA TÜM-DER, URFA 
ZİRAATÇILAR DERNEĞİ. 


ye 


Aydınlık gazetesinin düzenlediği 
açık oturum 


TÜRKİYE'DE ANARŞI 


Konuşmacılar: 
Cüneyt ARCAYÜREK (Yazar-Hürriyet) 


Halkımızın yiğit evladı devrimci önder 
FERİT UZUN 
Kontrgerilla ve Milli 
hain güçler tarafından vuruldu. FERİT 
UZUN yaşıyor ve 
mücadele yolumuzu 
aydınlatıyor. Halkımız kültürüne ve bize 
yol gösteren ozan 
FERİT UZUN'un a- 


Hüsamettin ÇELEBİ (Senatör, Yazar-Günaydın) 
Örsan ÖYMEN (Yazar-Milliyet) 

Doğan YURDAKUL (Yazar-Aydınlık) 
Yöneten: 

Ferit İLSEVER(Aydınlık gazetesi sahibi) 


nisı bize önder olacak, 

Kahrolsun İki Süper Devlet, Sömürgecilik ve Milli Hainler 

Yaşasın Milli Kurtuluş Ve Halk De- 


Ankara'daki ARI Sinemasında 
9 Aralık Cumartesi günü saat 16.30'da 


mokrasisi (o Mücadelemiz. 

HALK OZANLARI ŞIYAR, COTKAR, REZAN, 

SERFIRAZ, GAVAN, VE BINDEST 


TYS Genel... 


(Bastarafı 1. Sayfada) 
dan hazırlanan yasa tasarıları, demokratik hak 
ve özgürlükleri zeddeyici yöndedir" dedi. 

2559 sayılı Polis Görev ve Yetkileri Yasasının 
özellikle ikinci maddesin- 
de öngörülen değişiklikle, polisin, yargı organı 
kararına bakmaksızın 
özel ve tüzel kişilere 
ait yerlerde, evlerde, derneklerde istediği gibi arama yapabileceğini beirten Özyalçıner, böyle 
bir uygulamanın anti 
demokratik olacağını 
söyledi 


——— 
n .. e 
Demir Döküm... 

(Baştarafı 1. Sayfada) 
lenme nedeni ile işten 
çıkarılmak o istenen 6 
arkadaşları işbaşı yapana 
kadar direnişi sürdüreceklerini belirtiyorlar. 

Maden-İş Sendikasını 
fabrikadan kovan ve Devrimci Maden-İş Sendikasında örgütlenen işçiler 
şöyle diyorlar: 

"Sendikal örgütlenme 
özgürlüğümüz  engellenemez. Arkadaşlarımızın 
atılmasını kabul etmeyeceğiz." 

Öte yandan Devrimci 
Maden-İş Sendikası yet- 


kilileri yaptıkları açıklamada "Fabrikada Maden-İş'in. yetkisi düş- 


müştür. 1700'ü aşkın işçi 
Maden-İş'ten istifa ederek sendikamıza üye olmuştur. Bu mücadele sırasında tek bir kurban 
bile verilmesine göz yummayacağız" dediler. 
Demir Döküm’ eki 
direniş nedeni ile Fabrika çevresinde ve içinde 
çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Jandarma birlikleri tarafından kuşatılan fabrikanın damında 


"mavi bereliler" nöbet 
tutuyor. Fabrikanın 
içinde de, soyunma o- 


dalarına varıncaya kadar 
devriye geziyorlar. 

Ancak işçiler sakin ve 
sabırlı bir hava içinde direnişi sürdürüyor, hiç bir 
olay çıkmaması için özen 
gösteriyorlar. Üretimi 
durdurarak yapılan bu 
protesto gösterisinin, işverenin Devrimci Maden 
İş Sendikası ile görüşme 
yapması sonucu çözümlenebileceği ileri sürülü- 


yor. i 
Öte yandan Demir 
Döküm direnişi işçi çevrelerinde büyük bir dikkatle izleniyor ve 1969 
Demir Döküm : idirenişinden 9 yıl sonra başlayan bu direniş; "tarihi 
bir olay" olarak niteleleniyor. : 
O zaman sarı sendikacılık çemberini kıran 
.Demir Döküm işçileri bu 
kez de Rus uşağı revizyonist sendikacılığın 
sembolü haline gelen Maden-İş' Sendikasının zincirini parçalıyorlar. Demir Döküm işçilerinin 
başarısının Maden İş kolundaki 'sendikal mücadelede önemli gelişmeler yaratması bekleniyor. 


İGD'LİLER ÜÇİŞÇİNIN 
EVİNİKURŞUNLADI 


Bu arada önceki gece saat 11.30 sıralarında 
Demir Döküm'den üç işçinin Alibeyköy'deki evfin İGD'liler tarafından camları kırıldıktan 
sonra kurşunlandığı öğrenildi. İsrafil Durmuş, 
Ahmet Kuru ve Abdullah 
Kuru adlı Demir Döküm 
işçileri yan yana olan evlerinin gece geç vakitler- 
de saldırıya uğradığını, 
daha sonra da kaçan 
saldırganların "Yaşasın 
İGD" diye bağırdıklarını söylediler. 


Battal : “Kişi ... 


(#aştarafı 1. Sayfada) 
rını eliştirdi ve "kişi özgürlüklerine el uzatılmasından endişe ediyoruz" 
dedi. Battal, Meclis'te 
grubu bulunan parti yöneticilerinin yasa tasarılarıyla ilgili bir ön komisyon çalışması yapmalarıu da önerdi. 


MSP milletvekili Şe 
ner Battal, hükümetin 
kendilerine de sunduğu 
yasa tasarılarını Grup 
Yönetim Kurulunda incelemeye devam ettiklerini 
ve on güne kadar görüşlerini bildireceklerini söyledi. "CHP iktidarının 
sosyal psikoloji esaslarını 
dikkate almadan olayların üzerine gittiğini" belirten Battal, şöyle konuştu: 

"Anarşi ile mücadele 
edelim derken, hukukun 
genel prensiplerine ve 
kişi özgürlüklerine el uzatılmasından endişe ediyoruz. İktidarların polisleri 
kendi siyasi maksatlarına 
aşırı bir şekilde kullanabilme ihtimali dikkate alındığında polislere aşırı 
yetkiler verilmesi son derece handikap sayılabilir. 


Evren:”Yasa tasarılarının... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


tiğini söyledi ve "En büyük hata da' bizim fikir- 


lerimizin alınmaması oldu" dedi. 

Baskı konusunda da 
Şunları söyledi: 


"Kanunlarımız eskimiştir. Ceza yasalarında 
da eskimiş yönler vardır. 
Ama bu yeni önlemlerin 
vatandaşın dokunulmazlığına, haklarına, temel 
hukuk ilkelerine aykırı 
olmaması şarttır. Özellikle Milliyet gazetesinde çıkan resmi gördüm, Fevkalade ürpertici. Ben resmi savcılara götürdüm. 
Bu konuda en ateşli savcı bile bu olmaz dedi. O 
resim çok önemli bir re- 


simdir. Yasalara karşıyız. 
Ama dediğimiz çerçeve- 
de. Vatandaş hürriyetini 
zedeleyici olan kısımlarına karşıyız. Biz her türlü 
hürriyete, yani özgürlüğü 
ve dokunulmazlığı zedeleyici, suçsuz vatandaşın 
cezalandırılmasına olanak 
verici tarzdaki yasa deği- 
Şikliklerine karşıyız. Biz 
ve bütün demokratik ülkelerin ceza kanunları 
klasik esası benimsemiştir. Suçsuz bir vatandaşa 
karşı en ufak bir ceza 
mahiyetinde yaklaşımda 
bulunulamaz. 


"Dernekleşme temel 
özgürlüğü ve bu özgürlüğün felsefesi zedeleneeği 


POL-DER:” Terör, özgürlükler... 


(Baştaratı 1. Sayfada) 
lerek 
söyledi. Yasalarda yapılması düşünülen değişikliklerin faşizmin işine ya- 


önlenebileceğini" 


rayacağını da belirten 
açıklamada polis örgütü- 
ne alınmış demokrasi 
düşmanlarının derhal çıkartılmaları istendi. 


Avukat Halit Çelenk... 


(Baştaralı 1, Sayfada) 
Çelenk, bu tür yasalar 


çıkarmak yerine, terör 
odaklarının üzerine yürünmesini" istedi. 


Halit Çelenk, polisin 
kimlik sorması ve arama 
yapması konusunda getirilmek istenen hükümlerin kişi güvenliğine ters 
düştüğünü ve konut 
dokunulmazlığını ortadan kaldırdığını belirterek, Dernekler Yasasında gerçekleştirilmek 
istenen değişikliklerle 
ilgili olarak şöyle konuştu: 

"CHP programında 
"örgütlenme özgürlüğü ve 
hakkı geliştirilecek' deniyordu. Ama getirilen hükümler ortada. Diyelim 
ki bir dernek amaç olarak 'İnsan Hakları Beyannamesi doğrultusun- 
da faaliyet göstereceğini' 
söylüyor. Hemen tüzük 
geri çevrilecek, dernek 
kapatılacak. Diyecekler 


ki, 'bunun kapsamı çok 
geniş, amacı belli değil. 
"Atatürk ilkeleri doğrultusunda' dese, gene 'amacı belli değil' diye tüzük 
geri çevrilecek." 

Halit Çelenk " dernekler çalışma konuları dışında eylem yapamaz" 
hükmü ile derneklerin çalışamaz hale getirilmek 
istendiğini, "dernekler 
hiç bir yönde ve biçimde 
siyasi davranışta hulunamaz" hüküm ile de ana- 


yasanın 20. maddesinin 
kullanılmasına engel olunduğunu, derneklerin 
yurt sorunlarıyla ilgili 
çalışmalarını engellemek 
amacının güdüldüğünü 
söyledi. 


Toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgiliolaylar 
da, toplantı ve yürüyüşlerin engellenmek istendiğini o belirten Çelenk, 
temel hak ve özgürlük 
lerin ortadan kaldırılmasına karşı çıkılması» 
istedi. N 


AYDINLIK'ta yazmak 


çizebilirdiniz. . . 


(Baş tarafı 1. Sayfada; 


Bu gerçeğin ortaya çıktığı gün 


"sol" bir yayın aracında çalışıyorsanız, sevabıniz, eski günahlarınızı tümden silip götürmeye 
yetiyordu. Babiali'nin kapanmış defterlerini karıştırırsanız önünüze öyle adlar çıkar ki, dehşetten dudaklarınız uçuklar! Şimdilerde ortalığı 


toza dumana boğan nice adlar... 


Hem o kadar 


eski de değil bu dediğim, orta kuşaktan sayılan 
çoğu kimsenin bildiği şeyler. 
Günümüzde Türkiye'nin birçok gerçeği, 


buna bağlı olarak da birçok anlayışı 


değiş- 


miştir. Sözgelimi ülkemizde sol düşünce eskisinden çok daha güçlü ve örgütlüdür. Geçenler- 


de sağcı 


"alimlerden" 


oluşan bir toplantıda, 


solun adeta aysberk'e benzediğini, su yüzündeki 
görünüşünün aldatıcı olduğu, asıl kütlesini su 
altinda gizlediği gerçeği saptanmış. Bilmem dikkatinizi çekti mi bu saptama, ajans haberlerin- 
de. Şimdi sağdan geldi diye, bu gerçeği kabul 
btmeyecek miyiz? İster su altında desinler, istersd bu su üstünde; işçi sınıfı düşüncesi bugün 
nicel ve nitel olarak büyük gelişmeler sağlamış- 


tır düne oranla... 


Ama nasıl bir gelişme bu, 


hangi yönde bir gelişme? Bizim gibi düşünme- 


yenlerin "hain, namussuz, alçak... 


“ diye bili- 


nip ezberlendiği bir gelişme, biraz da... 
İşte bu gelişmenin bir sonucudur ki, "biz- 


den" olmayan insanların yayımladığı bir gazetede, isterseniz dünyanın en doğru şeylerini 
yazın (kimsenin böyle bir savı yoktur elbet,) 
yine de günah işlemekten alikoyamazsınız kendinizi. Bütün bunların yanında, ortanın solunda 
ya da buna benzer yerlerde yazmanızın bir sakıncası görülmez. Hatta o yerler çok satışlı olduğu için, "itibarınız" da artabilir. Önemli 
olan, bizim gibi düşünmeyen sol bir gazetede 
yazıp yazmamak... 

Sözü AYDINLIK'a getirmek istiyorum. Ortak bir düşünceyi paylaşan insanların çıkardığı, 
ama kendisinden farklı düşünen kimselerin de 
yazabildiği bir gazete olduğunu bildiğim için 
daha önce bir iki yazı vermiştim. Kimi dost açık yürekliliği, kimi sinsi hesaplar taşıyan tepkilere yol açmıştı bu yazılar. Ama bunlar, AY- 
DINLIK'ın özel platformundaki düşüncelerle 
ilintisizmiş; ama bunlar kimsenin yadsıyamayacağı genel gerçeklere parmak basmaktaymış 
kimin umurunda? Neden? AYDINLIK karşı 
devrimci bir gazete mi? Değil, değil ama, onu 
çıkaranlar "bize" karşı da ondan! .. İşte demokrat düşüncemizin gelişme çizgisi. İşte, İttihat ve Terakki kafası. İşte, tek parti döneminin 
siyasal anlayışı. . . 

Milliyet'te Örsan Öymen yazmıştı. Düşüncelerine katılalım ya da katılmayalım, AYDIN- 
LIK'ı çıkaran kişiler canını dişine takmış gazetecilik görevini yapmaya çalışıyorlar. 

Bu gerçek demokrat bir aydının saptamasıydı 

Şimdi biz de istediğimiz kadar AYDIN- 
LIK'ın düşünce çizgisine karşı çıkalım; Kontrgerilla yayını, yılın en önemli gazetecilik olayıydı. Namussuzlara karşı bir namus borcunun 
ödenmesiydi bu yayınlar. Faşizmin yüzündeki 
kara örtüyü düşüren bu başarıyı kutlamak zorundayız. Eğer faşizme karşi savaşmakta içtenlik sahibiysek. Tek başına bu bile, AYDINLIK' 
ta yazmak için yeterli bir neden değil midir? 
Dost, düşman, bütün tepkilere karşın... 
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Enerji planlaması yapılmayınca, telaş içinde 
emperyalistlere müracaat ediliyor 


Diga bağımlılığın vardığı nokta: Elektrik ithali 


@ Türkiye'nin yarısına vakırı kısmı henüz elektrik ışığına hasret 
@ Bulgaristan'dan ithal edilen elektrik, siyasi şantaj amacıyla ikide bir kesildi 
© Bulgaristan'dan sonra Sovyetler Birliği ile de elektrik ithali anlaşması yapıldı 
© Akarsularımızın enerji potansiyelinden ancak yüzde 82'si kullanılıyor 

© Milli enerji politikası vakit geçirilmeden uygulanmalıdır 


Yurdumuz her geçen 
gin büyüyen bir enerji 
bunalımıyla karşı karşıya: Enerji bunalımı günlük yaşantımızda kendini 
dektrik kesilmesi olarak 
gösteriyor. Türkiye'nin 
yarısına yakın kısmı ise 
henüz elektrik ışığma 
hasrettir. Artık, alışageldiğimiz elektrik kesilme 
lerin ekonomimiz üzerinde yarattığı etkiler tek 
kelimeyle vahim. İzmirli 
sanayiciler geçtiğimiz yıl 
elektrik kısıntılarının bir 
günde yol açtığı Zararı 
492 milyon lira olarak 
hesapladıklarını — açıklamışlard. Neden bu 
duruma düştük? Bu bunrándan kimler sorumludur? Buhrandan kurtulmak için çıkar yol nedir? 


Fuel-0ii santralları 
ne gefirdi? 

Hakim sınıfların yıl 
lardır izlediği işbirlikçi 
politika yurdumuzu enerji bunalınının pençesi- 
ne attı. Bu politika kalkınma, sanayileşme ve 
enerji üretimi konularında öz kaynaklarımıza dayanmadı. Halkın ihtiyaçlarından hareket etmedi. 

Yıllarca ABD emperyalistlerinin o çıkarlarına 
uygun receto ere göre hareket edildi. Kredi, teknoloji, ithalat ve kaynâkların seçimi konularında onların bir dediği iki edilmedi. Sonuçta 
bildiğimiz dengesiz, israfçı, dışa bağımlı ve kaynak yaratmayan bir sanayi ortaya çıktı. Bunun 
astarı yüzünden pahalı 
dır. o Teknolojik yapısı yurdumuzun ihtiyaçlarına uygun değildir. 

Sanayimiz gibi enerji 
sistemimiz de emperyalizmin denetiminde gelişt. Yurdumuzun enerji 
ihtiyacının yüzde 80'in- 
den “yük bir kısmının 
döviz ödeyerek satın 
alınan fuel-oil ile çalışan 
santrallerden elde edilmesi buna bir örnektir. 

Ancak daha sonra 
ham madde bakımından 
dışa bağımlı enerji politikasından daha da ileri 
adımlar atıldı. Doğrudan dışardan elektrik 
ithali yoluna (o gidildi. 


Bulgaristan'dan gelen 
elektrik sık sık kesildi 


Önce 1975 yılında 
Bulgaristan'dan elektrik 
alınması (o kararlaştırıldı. 
Bir yıl içinde 96 milyon dolarlık elektrik 
ithal edildi. Güya yapılan anlaşma "Sıfır Metoduna'' göre olacaktı. 
Yani biz Bulgaristan 
dan aldığımız kadar elektriği daha sonra onlara 
elektrik olarak geri verecektik, Bu anlaşmaya Imza atanlar da pekala biliyorlardı ki, enerji buhranı içinde kıvranan Türkiye'nin böyle bir anlaş- 


mayı yerine getirmesine 
imkan yoktu. 

Anlaşma imzalandığı 
zaman Moskova taraftarları bu anlaşmayı "karşılıksız yardım"'a bir örnek 
olarak gösterdiler. Ayrıca Bulgaristan'dan alınan 
elektriğin çok az bir 
miktar olduğunu, bunun 
dışa bağımlılık yaratmayacağını savundular. 
Ancak bu yoldan Türkiye 
kısa zamanda çok ağır 
bir enerji bağımlılığının 
altına girdi. Türkiye elektrik borçlarını tabii ki 
elektrik olarak ödeyemedi. Tam tersine dışardan alinan elektrik miktarı hızla arttı. Bulgaristan'dan alınan elektrik miktarı 300 milyon 
kilovatsaate çıktı. 700 
milyon kilovatsaat elektrik alınması için prensip anlaşması imzalandı. 
Böylece 50 milyon kilovatsaatle başlayan bu 
alış iki sene İçinde 700 
milyon kilovatsaate çıktı. 


Rusya'dan da elektrik 
iihal edilmeye başlanıyor 


İş bu kadarla da kalmad. 1976 yılında bu 
sefer Rusya İle de bir 
elektrik anlaşması imzalandı Bu anlaşma 26 
Şubat 1977 tarihli Resmi 
Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi. Anlaşmaya göre Temmuz 
1978'den başlamak üzere yılda 600 milyon kilovatsaat elektrik ithal 
edilecekti. Ancak, enerji nakil hattındaki gecikmeler yüzünden bu güne 
kadar elektrik ithali gerçekleşmedi. Enerji nakil hattının tamamlanmasından sonra 1979 başlarında elektrik alnmasına başlanacak. 


İİk bakışta, enerji 
buhranını kısa sürede 
atlatabilmek için dr 
şardan elektrik ithal edilmesi kolay” ve "zorunlu" bir yol olarak görülüyordu. Ancak bu yolun enerji buhranını çöz- 


` mek bir yana, bu alan- 


da dışarıya bağımlılığı 
çok daha ağırlaşlırdığı 
ve geleceğimiz üzerinde 
ciddi tehlikeler yarattığı 
kısa zamanda ortaya çıktı. 


Rusya ile yapılan anlaşma daha yürürlüğe bile girmeden 600 milyon 
kilovatsaatlik miktar 800 
milyon kilovatsaate, daha 
sonra 1,2 milyar kilovatsaate Çıkarıldı. Bulgaris 
tan'dan alınacak elektrikle birlikte Türkiye'nin 
enerji ihtiyacının 2.1 mil- 


| yar kilovatsaati dışarıya 


bağlandı. Bu miktar Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 10'udur. Bunun Türkiye için ifade 
ettiği anlam şudur: Rusya elektrik şulterini kestiği zaman sanayi felce 
uğrar ve Türkiye ekonomisi ağır bir buhran içine 
girer, 


Enerji açığının sonucu 


TEK yetkilileri, Türkiye'deki mevcut enerji 
açığının 1,5 milyar kilovatsaat civarında olduğunu açıklamışlardı. Bu 
yüzden, sadece sanayi 
alanında bir günde doğan zararın 492 milyon 
lira olduğu düşünülürse, 
Rusya'nın elektrik şalterini kesmesi tehdidinin 
Türkiye ekonomisini ne 
kadar büyük ölçüde etkileyeceği daha iyi anlaşılit. 

Nitekim, bu silahın 
önemini gören sosyal-emperyalistler, çok önceden, daha 1969'da Seydişehir Tesiderini kurarken, bu kapıyı açmak 
istemişlerdi. Bulgaristan 
ın elektriği birkaç defa 
keserek ya da kesme tehdidinde bulunarak 
yurdumuza karşı şantaja 
başvurduğu bütün kamuoyu tarafından biliniyor. 
Rusya'dan da elektrik 
alınırsa yurdumuz iki 
yandan sosyal-emperyalistlerin enerji kıskacına 
alınmış olacak. Böylece 
Yeni Çarlar son dere 
ce güçlü bir siyasi baskı 
aracını ellerine geçirecekler. 


Petrole bağlı enerji politikası 


Türkiye, bugün ekörrömimiz üzerindeki ağır yükü tamamen gözler önüne serilen petrole bağlı 
enerji politikasına da 
böyle başlamıştı. 1964 
yıllarında başgösteren 
enerji buhranı karşısında 
hakim sınıflar ve hükümetler kısa vadede buhranı atlatabilmek düşüncesiyle Amerikan emperyalistlerinin dayattığı 
fuel-oil santrallarını 
kurmaya başladılar. O 
günlerde böylece fabrika- 


lar durmadı. Ama bugün 
fuel-oille çalışan santrallerin enerji obuhranını 
çözmek bir yana, 
durumu daha da ağırlaştırdıkları ortadadır. Her 
yıl petrol ithali için 
neredeyse orta büyüklükte bir hidroelektrik 
santralinin maliyeti 
kadar parayı sırf bu yüzden dışarıya ödüyoruz 
1977 yılında ihracattan 
dde ettiğimiz 1 mil 
yar 750 milyon dolarlık 
dövizin tamamına yakın 
kısmını akaryakit ithali 
icin ödedik. O zaman 
lar petrol poutikasına 
sarılan hakim sınıflar bile 
bugün bu gerçeği ka 
bul etmek zorunda kaldılar. 

Bu gün buhranı atlatmak için kolay bir yol 
olarak seçilen dışarıdan 
elektrik ithalinin mili 
ekonomimize bir fayda 
değil çok zarar getireceğini de önümüzdeki yıllar gösterecektir. 

Türkiye böyle bir duruma düşmek zorunda 
mıydı? Kesinlikle hayır. 
Eğer başından itibaren 
kendi milli kaynaklarımıza dayanan, ihtiyacımıza ve şartlarımıza ug” 
gun bir enerji politikası 
izlenseydi bu durum ortaya çıkmazdı. 

Komisyon raporların- 
da 1992 yılında yurdumuzun 95 milyar kwh' 
lık elektrik enerjisine ihtiyaç duyacağını belirtiyor 


Linyit kaynaklarımız 
ne durumda 


Bu elektrik enerjisi 
ihtiyacı nasıl karşılanacaktır? Bu soruya cevap 
vermeden Önce, yur: 
dumuzdaki mevcut eleksk üretim tesiserinin 
yapısına şöyle bir bakalm. 


1975 yılı sonunda 
kömür ve petrol(fuel-oil ) 
ile çalışan 608 santral 
2395 MW'lik bir güce 
sahipti. Yani toplam üretim gücünün yüzde 57 
sinden fazlası kömür 
ve petrol ile çalışan 
termik santrallere dayanıyordu. Bu miktarı: yarısı 
da fuel-oil santrallerine 
aitti. Su enerjisi ile elektirk üreten santrallerin 
sayısı ise 163, üretim gücü 1778.7 MW'dı Dolayısıyla, hidrolik santraller üretim gücünün yüzde 
43'ünü sağlıyordu. (DPT, 
Özel İhtisas Komisyonu 
Raporu) 

Görülüyor ki elektrik 
üretiminde esas olarak 
kömür ve petrole bağlı 
kalınmıştı. Petrole bağliğin yurdumuzun öz 
kaynaklarına ve ihtiyaçlarına uygun olmadığı ortadadır. 


Türkiye'nin m büyük enerji saptralı: Keban. Sık sık arıza yapıyor. Ve yedek parçaları dışardan geldiği 
için arızalar çok uzun sürede giderilebiliyor. 


Seyitömer Termik Santralı. Üçüncü ünit 


Kömürle çalışan termik santrallerin kurulmasına ağırlık verilebilir 
mi? Yurdumuzun belli 
başlı taşkömürü havzası 
olan Zonguldak'ın rezervi 500 milyon ton kadardır. Bu havzada yılda 6 
milyon ton kadar taşkömürü çıkarılıyor. Üre 
tim halen yurdumuzun 


ihtiyaçlarını karşılamak- 


tan bile uzaktır. Kaldı ki, 
4. demir çelik tesiderinin 
kurulması düşünülüyor. 
Bu tesislerin üretime geçmesi ile 4 milyon tonun 
üzerinde taşkömürü ithali 
gerekecektir. Söz konusu 
ithalatın yol açacağı döviz kaybı ise tam 4,5 
milyar liradır. Bu durumda taşkömürünün yüksek kalorili kömür kullanmayı gerektirmeye termik santrallerde yakılması sorumsuzca yapılan 
bir kaynak israfından 


Enerji acığı ortaya çıkınca telaş içinde plansız-programsız yapımına girişilen Afşin-Elbistan Termik Sant- 


ralıSantralın kullanacağı miktarda linyit yok. Kredileri bulunamadı. Santral demir yığınları halindeduruyor 


e Ümitler, bir kaç büyük santralın yapımına bağlandı.Şimdi bunları yapabilmek için dış 
ülkelerden kredi bulmaya çalışıyorlar. 


© Kağıt üzerinde her yıl eşitlenen elektrik üretimi ve tüketimi, gerçekte her yıl üretim 
açığının artmasıyla sonuçlanıyor 


TÜRKİYE'NİN ENERJi KAYNAKLARI TABLOSU 


Taşkömürü Linyit 


Kaynak: Genel Enerji Özel İhtisas Komisyonu 


Asfaltit 


Raporu . Yukarıdaki Tablo genel enerji tüketimi 
içinde kullanılan çeşitli maddelerin paylarını gösteriyor. Yani bu rakamlara elektrik enerjisi üretimi 
dışında ısınma gibi ihtiyaçlar için tüketilen kay- 


naklar da dahildir. Odun ve tezek bu toplam içinde 


j nm A: 


başka bir şey değildir. 
Linyit üretimimiz açısından durum nedir? 
Yurdumuz linyit kömürürezervleri açısından hayli zengindir. Bilinen linyit rezerwlerimiz 6 milyar ton dolayındadır. Bunun yüzde 80'i özel sermayedarların elindedir. 
Özel sermayedarlara âit 
linyit madenleri ülke üretiminin ancak yüzde 24' 
ünü sağlayabiliyor. Yıllık linyit üretimimiz 10 
milyon ton kadar. 


Özel kesim yüksek 
maliyetli yatırımlara gitmeden, kolay işletilebilir 
yataklardan üretim yapmakla yetiniyor. Bu durumda, linyit kömürü yataklarımızın önemli bir 
bölümü işletilmeden toprak altında bırakılıyor. 
Bu şartlarda linyitle 
çalışan termik santral- 


: ler kurulsa bile, kısa sü- 


rede üretimi ihtiyaca yeterli bir seviyeye yükselmesinin im kansızlığı 
ortadadır. Ne hazindir 
ki, böyle bir durumda 
kendi kaynaklarımız toprağın altında yatarken dışarıdan linyit de ithal 
etmek zorunluluğu doğacaktır. 


Linyitle çalışan 
termik santrallerin daha - 
kısa sürede tamamlanması yüzünden son yıllarda 
enerji alanındaki yatırımların büyük kısmı bu 
tip santrallere yöneltildi. 
Türkiye'nin önümüzdeki 
yıllardaki ihtiyacının karşılanması yapımı sürdürülen veya planlanan termik santrallere bağlandı. 
Bu durumda uzun vadede kaynaklarımızın dengeli ve ekonomik bir şekilde kullanılması bakımından çeşitli zararlar - 
doğuracaktır. Linyit üretimimiz sınırlıdır ve ayrıca linyit ısınma alanında 
da kullanılmaktadır. Bu 
gin ısınmak için kömür 
bulamayan halk önümüzdeki 4-5 yıl içinde 


g: 


esi de üretime girdi. Ama enerji açığı gittikçe arıyor. 


bu kaynakların büyük 
kısmının temik santrallerde kullanılması yüzünden iyice sıkıntı içine düşecektir. Bu dengesiz yatırımlar yüzünden linyit bakımından 
bile dışa bağımlılık dogacaktır. 


Uzun süreli enerji 
planlaması bir ihtiyaçtır 


Aslında linyite dayanan termik santraller kurulmalıdır, fakat bu kendi kaynaklarımızın ve 
ihtiyacımızın seviyesine 
uygun olarak uzun vadeli bir şekilde planlanmalıdır. Ayrıca yapılacak 
termik santrallerin hemen tümünün Rusya veya 
COMECON ülkelerinden 
gelecek kredilere bağlanmış olmasi da işin diğer 
tehlikeli yönüdür. Bu 
yatırımların (o finansmanı milli kaynaklarla karşılanmadığı sürece dışa 
bağımlılık artarak devam 
edecektir. ç 

Buna karşılık ülkemiz 
su kaynaklari bakımından oldukça zengindir. 
Türkiye, su enerjisi potansiyeli açısından Avrupa'da üçüncü sırada yer 
alıyor. Oysa, kullanılabilir potansiyelin ancak 
yüzde 8.2'sinden enerji 
üretiminde (o faydalanılıyor. İşte dışa bağımlı politlkanın gediği nokta 
budur. Tümüyle ulusal 
kaynağımız olan ve 
hammaddesi bedava akarsularımız başıboş akıp 
duruyor. Ve bugün Türkiye'de üretilen elektriğin ancak yüzde 41'i 
bu santrallerden elde 
ediliyor. 

Bugüne kadar hidroelektrik santrallerinin y apımında hükümetler büyük barajların yapılmasını esas aldılar. Bu barajların inşası uzun sürüyor 
ve mali bakımdan yüklü 
yatırımlar (o gerektiriyor. 
Büyük miktarlarda dış 
kredi ve döviz gerektiren 


Petrol 


Hidrolik Odun 


cun bir kanıtıdır. Gerçekte odunun enerji tüketimi içinde payının çok daha küçük olması ve bu. 
maddenin orman sanayiinde değerlendirilmesi gerekiyor. Tezek de bir tarım ülkesi olan yurdumuz- 


da gübre olarak kullanılmalı. Yılda 


yüzbinlerce 


dolarlık suni gübreyi dışardan ithal ettiğimiz hatır. | 
yüzde 22,5'lik bir paya sahiptir. Bu durum emper- lanırsa konunun önemi daha iyi anlaşılır... 
yalizmle işbirüği siyasetenin doğurduğu acı sonu- 


bu yatırımlar, ekonomik 
buhran yüzünden ayrıca 
zamanında da tamamlanamıyor. Böylece elektrik açığı üst üste binerek gittikçe artıyor. Tıpkı termik santraller konusunda olduğu gibi elektrik buhranı arttıkça hükümetler, hidrolik santraller konusunda da ümitlerini birkaç büyük santralin yapılmasına bağladılar. Şimdi bunları yapabilmek için dış ülkelerden kredi bulmaya 
çalışıyorlar. Buhran ağırlaştıkça kağıt üzerinde 
enerji Yyatınmlarına aynlan pay artiyor. Ümitler beş-altı santrale bağlanıyor. Kağıt üzerinde 
her yıl eşitlenen elektrik 
üretimi ve tüketimi, gerçekte her yıl üretimin 
yetmemesi şeklinde sonuçlanıyor. Artık ileriye 
sürülen son ümit: Nükleer 
santral oluyor, 
Öneriler 

1) Elektrik buhranını 
atlatmak için dışarıdan 
elektrik ithali yurdumuz 
üzerinde çok ağır bağımlıklar yaratacaktır. 
Kısa vadede çözüm gibi görünen bu yol, petrol politikasının bugün 
yol açtığı zararlarla kıyas edilemeyecek zararlara yol açacaktır. 
Rusya ve Bulgaristan'dan 
elektrik alınmasına alt 
sözleşmeler derhal feshedilmeidir. 


2) Önümüzdeki 8-10 


yıl içinde tamamen diş 
kaynaklara dayanarak 
kurulması planlanan büyük termik ve hidrolik 
yatırımlar da, döviz sıkıntısı içindeki yurdumuz ekonomisi için ağır 
buhranlara yol açacaktır. 
Bu yatırımlardaki gecikmeler buhranı kat kat 
ağırlaştıracaktır. 

3) Petrol israfına son 
verilmelidir. Emperyalizmin körüklediği araba üretimi sınırlandırı- 


malı, kitle taşımacılığı 
demir ve deniz yolu nakliyatı güçlendirilmelidir. 

4) Linyit ve sudan 
elektrik üretimine dayanan milli bir enerji poli 
tikası yapılmalıdır. Enerji üzerine bu kadar lafın 
söylendiği Türkiye'de 
daha henüz bu kaynaklarımızın imkanlarının ve 
önümüzdeki yıllarda ihtiyaçlarımıza uygun bir 
enerji politikasının ne olduğu bile bilinmiyor. 
Uzun vaddi bir plan için 
de linyit ve hidrolik kaynaklarının dengdi bir 
şekilde kullanılması planlanmalıdır. o Küçük “su 
santralleri kurulmasına 
önem verilmelidir. Çünkü, bu yolla kısa sürede 
ve küçük maliyetlerle 
bölgesel ihtiyaçlar karşılanabilir. Daha da önemlisi bu santralleri kurabilecek bir milli elektrik 
sanayii geliştirilebilir. 

5) Bugün halktan elektrik tasarrufuna girişme 
sini istemek bir fantazidir. Halkın yarısı zaten elektriği bile bilmiyor. Öte yandan bugün 
bütün evlerin kullandığı 


, elektrik kesilse bile Tür- 


kiye'nin enerji açığını 
kapatmaya imkan yoktur. Bu bakımdan ener. 
jiyi asıl tüketen sanayi 
sektöründe tedbirler 
almak zorunludur. Lüks 
tüketime yönelen, ade 
ta bir enflasyonun yaşandığı bu asalak sanayi sektörleri o kısıtlanmalıdır. 
Türkiye'nin temel sanayisini geliştirecek, tarıma 
hizmet edecek bir sanayi 
siyaseti benimsenmeli ve 
adım adım gelişme planlanmalıdır. 3 

6) Milli bir enerji siyasetinin planlanabilmesi, 
her şeyden önce milli 
kaynakların yaratlmasına bağlıdır. Aksi halde 
dışardan gittikçe daha 
fazla kredi alınması ihtiyacı doğacaktır. Dış kredilerin Türkiye'ye ne ge 
tirdiği,ne götürdüğü İse 
bugün herkesin bildiği bir 
gerçektir. 

7) Milli kaynakların 
yaratılması ise, başta emperyalistlerin (o dayattığı 
bağımlılıkları kırmaktan 
geçer. Ekonomiyi İMF' 
ye, Rusya'ya teslim ederek milli kaynaklar yaratılamaz. Olsa olsa milli 
kaynakların daha fazla 
talan edilmesi sonucu dogar. Emperyalizme karşı 
köklü bir millileştirme 
hareketine (| girilmelidir. 
Toprak ağalığının mil 
yonlarca köylü uzermdeki 
baskılarına son verilmeli 
ve bu büyük güç mili 
ekonomimizi, tarımı ge 
liştirmek için seferber 
edilmdidir. £ Sanayimiz 
emperyalistleri ve bir 
avuçluk bir zümreyi kısa 
sürede milyarlara boğan 
yapısından kurtarılmalı, 
halka, tarıma ve Türkiye ekonlmisine hizmet 
eder bir yapıya getirilmelidir. 

8) Emperyalistlere 
muhtaç olmaktankurtula» 
bilmek için Üçüncü Dünya ülkeleriyle ticari ve 
sanayi İlişkiler geliştiril. 
melidir, 


